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			Inhoudsopgave

			De HEERE is mijn Herder
Psalm 23:1

			De goede Herder
Psalm 23:1

			Mijn Genezer
Psalm 23:3

			Het dal van de schaduw van de dood
Psalm 23:4

			De overvloeiende beker (1)
Psalm 23:5

			De overvloeiende beker (2)
Psalm 23:5

		

		
			De HEERE is mijn Herder

			De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.’ (Psalm 23:1)

			Klinkt dit niet alsof het een lied of een gedicht is? Wanneer u de hele psalm doorleest, ontdekt u dat deze in zulke dichterlijke taal is geschreven dat, hoewel de psalm niet metrisch is vertaald zoals eigenlijk had gemoeten, deze toch als poëzie klinkt. ‘De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van Zijn naam.’

			Dit klinkt als muziek, onder andere omdat het uit Davids hart kwam. Iets wat uit het hart komt klinkt altijd melodieus. Als mensen spreken over wat ze weten en vanuit het diepst van hun ziel getuigen van wat ze gezien hebben, worden ze welsprekend, want echte welsprekendheid komt voort uit het hart. David wist waar hij het over had, hij had het gedurende heel zijn leven waar bevonden, en dat maakte hem werkelijk welbespraakt.

			Zoals de werkelijkheid vaak wonderlijker is dan de verbeelding, zo gaat ook de waarheid die David uitsprak onze voorstelling nog ver te boven. Ze bevat meer schoonheid dan zelfs de meest fantasierijke persoon zou kunnen dromen. ‘De Heere is mijn Herder; mij ontbreekt niets.’

			Uit de mond van David komt dit heel natuurlijk op ons over, want hij is immers zelf een herdersjongen geweest! Hij herinnert zich hoe hij zijn kudde in de warme zomer langs het water heeft geleid, hoe hij de schapen in de schaduwrijke plekjes aan de oever van de rivier had laten neerliggen. Hij ziet voor zich hoe hij ze op warme dagen naar de heuvels leidde, zodat ze de koele lucht konden voelen. Maar hij ziet ook hoe hij hen toen de winter aanbrak in de beschutte dalen had geleid, zodat ze beschermd zouden zijn tegen de stormwind. Hij kon zich nog goed de tedere zorg herinneren waarmee hij de lammetjes omringde en waarmee hij ze gedragen had, en hoe hij de gewonden van zijn kudde had verzorgd. En nu, terwijl hij het bekende beeld van een schaap op zichzelf toepast, zegt hij: ‘De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets.’

			Ik doe vanavond een poging om bevindelijk te preken, en ik ben benieuwd hoeveel van u met mij de dichter zullen kunnen volgen terwijl ik dit probeer.

			In de eerste plaats gaan er bepaalde voorbereidingen aan vooraf voordat iemand kan zeggen: De Heere is mijn herder. Het is absoluut noodzakelijk dat een mens beseft dat hij van nature op een schaap lijkt, want hij kan niet weten dat God zijn Herder is tenzij hij beseft dat hijzelf de aard van een schaap heeft.

			In de tweede plaats bevat deze tekst een zoete verzekering. Een mens moet enig getuigenis van goddelijke zorg en goedheid hebben, anders kan hij dit vers niet op zichzelf toepassen. 

			En in de derde plaats is er een heilig vertrouwen. Ik ben benieuwd hoeveel mensen er hier zijn die heel hun toekomst in Gods hand kunnen leggen en die David deze laatste zin kunnen nazeggen. ‘De Heere is mijn Herder; mij ontbreekt niets.’

			I. In de eerste plaats is er dus een bepaalde belijdenis nodig voordat een mens met deze woorden kan instemmen. We moeten beseffen dat er iets in ons lijkt op een schaap. We moeten erkennen dat we, tot op zekere hoogte, precies op een schaap lijken, want anders kunnen we God niet onze Herder noemen. Ik denk dat wanneer de Heere ons in deze staat heeft gebracht, dit het eerste zal zijn wat we beseffen: we zullen ons pijnlijk bewust zijn van onze eigen dwaasheid; we zullen beseffen hoe onverstandig we altijd zijn.

			Een schaap is een van de meest domme schepselen. Het is geneigd overal heen te gaan behalve in de goede richting. Het zal een vette weide verlaten voor een schrale weide. Het zal vele wegen ontdekken, maar niet de goede. Het kan door een bos dwalen en zijn weg door een ravijn vinden om precies in de klauwen van een wolf terecht te komen, maar het zal nooit door zijn behoedzaamheid bij de wolf uit de buurt blijven. Het zou vlak bij het hol van de wolf ronddwalen, maar niet instinctief van die gevaarlijke plaats wegvluchten. Een schaap verstaat de kunst om te verdwalen, maar kan niet uit zichzelf de weg terug naar huis vinden. Aan zichzelf overgelaten zou het niet weten in welke weide het ‘’s zomers moet grazen of waar het zich ’s winters moet terugtrekken.

			Zijn wij er ooit toe gebracht om, omtrent zaken die de voorzienigheid maar ook de genade aangaan, onszelf werkelijk volkomen dwaas te voelen? Ik denk dat niemand op Gods voorzienigheid kan vertrouwen, voordat hij zichzelf wantrouwt. En niemand kan zeggen: ‘De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets’, totdat hij elke ijdele gedachte opgegeven heeft dat hij zichzelf kan besturen of zijn eigen belangen kan behartigen.

			Helaas, de meesten van ons willen wijs zijn boven wat er geschreven staat en we zijn te trots om de wijsheid van God te erkennen. In onze eigendunk verbeelden we ons dat we met ons eigen verstand onze bedoelingen kunnen beheersen en twijfelen we nooit aan ons vermogen om onze voornemens te kunnen verwezenlijken. Vervolgens verwachten we dat we via wat handig gedraai en slinkse handelingen onszelf uit de moeilijkheden kunnen helpen. Wanneer we in de richting zouden kunnen sturen die we voor onszelf uitgestippeld hebben, verwachten we zonder twijfel onmiddellijk de Scylla en de Charibdis te vermijden en heel ons leven een kalme vaart te hebben. Geliefden, er is maar weinig onderwijs op de school van genade nodig om te ontdekken dat we dwazen zijn. Ongetwijfeld zet ware wijsheid dwaasheid in een helder licht.

			Ik hoorde over een jongeman die naar de hogeschool ging. Toen hij daar een jaar geweest was, vroeg zijn vader hem: ‘Weet je nu meer dan toen je hier eerst naartoe ging?’ ‘O ja!’, antwoordde hij, ‘zeker.’ Toen ging hij voor het tweede jaar, en vervolgens werd hem dezelfde vraag gesteld: ‘Weet je nu meer dan toen je hier eerst heen ging?’ ‘O nee!’, zei hij, ‘ik weet veel minder.’ ‘Nou’, zei de vader, ’het begint erop te lijken.’ Daarna ging hij voor het derde jaar, en vervolgens werd hem gevraagd: ‘Wat weet je nu?’ ‘O!’ zei hij, ‘volgens mij weet ik nog niets.’ ‘Dat is waar’, zei de vader, ‘je hebt nu iets nuttigs geleerd, aangezien je zegt dat je niets weet.’

			Wie ervan overtuigd is dat hij niets weet zoals hij het behoort te weten, geeft zich gewonnen en laat God het roer van zijn levensschip in handen nemen. Hij schuift zijn eigen wijsheid aan de kant en roept: ‘God, mijn geringe wijsheid leg ik aan Uw voeten neer. Zoals ze is, geef ik haar aan u over. Ik ben bereid haar te verloochenen, want het volgen van mijn eigen plannen heeft mij veel moeite en veel tranen van berouw gekost, maar vanaf nu wil ik mij verblijden in Uw wetten. Zoals de ogen van dienaren gericht zijn op de hand van hun heren en zoals de ogen van een dienares gericht zijn op de hand van haar meesteres, zo zullen mijn ogen alles verwachten van de Heere mijn God. (Ps. 123:2) Ik zal niet vertrouwen op paarden of wagens, maar de naam van de God van Jakob zal mijn toevlucht zijn. Helaas heb ik te lang mijn eigen plezier nagejaagd en mijn best gedaan om mezelf te behagen. Nu smeek ik, Heere, om uw hulp, zodat ik als eerste het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid zal zoeken en al het overige aan U zal overlaten.’

			Vrienden, bent u ervan overtuigd dat u dwaas bent? Bent u al zover gekomen dat u belijdt van nature op een schaap te lijken? Of vleit u uzelf met de naïeve eigenwaan dat u wijs bent? Als dat zo is, dan bent u inderdaad dwaas. Maar, als u uzelf bent gaan zien als Agur toen hij zei: ‘Ik ben onverstandiger dan iemand anders, ik heb geen menselijk inzicht’ (Spr. 30:2), dan zou zelfs Salomo u wijs noemen. Wanneer u zo tot de belijdenis gebracht wordt: ‘Ik ben een dom schaap’, dan hoop ik dat u ook zal kunnen zeggen: ‘De Heere is mijn Herder, ik kan geen genoegen nemen met een andere herder, ik wil geen andere. Hij is voor mij genoeg.’

			Nogmaals, een schaap is niet alleen dwaas, maar het is ook een heel afhankelijk schepsel. Een schaap dat door mensen gehouden wordt, zal altijd afhankelijk zijn. Een paard kunnen we op de prairie loslaten en daar zou het voldoende kunnen vinden om in leven te blijven. Jaren later zouden we het misschien niet in een slechtere toestand aantreffen dan die waarin we hem achtergelaten hebben. Zelfs een os zou zo behandeld kunnen worden en nog steeds voor zichzelf kunnen zorgen. Maar wat het dwaze schaap betreft: laat het alleen in de wildernis, laat het zonder toezicht zijn eigen weg zoeken, en wat zou ervan terechtkomen? Als het al niet meteen naar plaatsen zou dwalen waar het zou verhongeren dan zou het uiteindelijk toch omkomen. Want het zou zeker door een wild dier gegrepen worden en kan zichzelf niet verdedigen.

			Geliefden, zijn wij al tot het besef gebracht dat we vanuit onszelf geen middelen hebben om in leven te blijven en geen kracht om ons tegen onze vijanden te beschermen? Zien we de noodzaak in van onze afhankelijkheid van God? In dat geval hebben we weer een stukje van de grote les geleerd dat de Heere onze Herder is.

			Sommigen van ons moeten deze les nog leren. We zouden graag voor onszelf zorgen en onze eigen boontjes doppen. Maar het is zoals een van de goede oude puriteinen zegt: ‘Geen kind van God kan zijn eigen boontjes doppen zonder in zijn vingers te snijden.’

			Soms beelden we onszelf in dat we een beetje voor onszelf kunnen zorgen, maar die verwaandheid zal ons spoedig afgeleerd worden. Wanneer we inderdaad Gods volk zijn, zal Hij ervoor zorgen dat we ons dagelijks helemaal van Hem afhankelijk weten. Hij zal ons laten bidden: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’, en zal ons laten erkennen dat Hij zijn hand opent en ons onze spijze geeft ter rechter tijd. Heerlijk is de maaltijd die we, als het ware, uit Zijn hand eten.

			Toch zullen sommigen zich verzetten tegen deze afhankelijkheid, omdat die vernederend lijkt. Mensen bazuinen graag hun onafhankelijkheid rond. In hun ogen is er niets achtenswaardiger dan een zelfstandig, vrij leven. Maar het heeft geen zin om over onafhankelijkheid te praten; we kunnen nooit onafhankelijk zijn.

			Ik herinner me een geliefde christen die elke zondagmorgen in een bepaalde gebedssamenkomst die ik eens bezocht, bad: ‘O Heere, we zijn onafhankelijke schepselen van U.’ Behalve in dit opzicht, heb ik nooit enige onafhankelijkheid gekend die de moeite waard was. Natuurlijk bedoelde hij: ‘Wij zijn schepselen die van U afhankelijk zijn.’ Dat is zeker waar. We kunnen zelfs niet onafhankelijk zijn van elkaar, en zeker niet onafhankelijk van God. Want als we sterk en gezond zijn hebben we Hem nodig om ons sterk en gezond te houden. Zijn we dat niet, dan zijn we afhankelijk van Hem om onze kracht en gezondheid te vernieuwen. In welke omstandigheden dan ook is het heerlijk, is het een zegen om de blijken van Zijn oplettende zorg op te merken. Als ik iets bezat waarvan ik zou kunnen zeggen: ‘God heeft me dit niet gegeven’, dan hoop ik dat ik het door genade de deur zou wijzen. 

			Voedsel, kleding, gezondheid, adem, kracht, alles komt van Hem en we zijn voortdurend afhankelijk van Hem. Zoals Huntington gewoon was te zeggen: ‘Mijn God geeft me mijn bescheiden deel. Hij geeft me geen overvloed in één keer, maar Hij geeft het beetje bij beetje en ik leef bij de dag.’ Of, zoals de oude Hardy eens opmerkte: ‘Ik leef van Gods vrijgevigheid, en daarom ben ik afhankelijk van Hem: onafhankelijk van de wereld, maar afhankelijk van God.’

			Een schaap is een afhankelijk schepsel dat altijd enige hulp nodig heeft, en dit geldt ook voor een christen. Hij is zich bewust van de zegen in zijn afhankelijkheid als hij zeggen kan: ‘De Heere is mijn Herder.’

			Dit zijn de twee belangrijkste punten waarop we deze waarheid bespreken in het licht van de voorzienigheid.

			Ik zou van het onderwerp dat ik vanavond graag wil behandelen kunnen afdwalen en daarbij is het misschien goed als ik u nog andere overeenkomsten laat zien tussen een christen en een schaap. Geliefden, sommigen van u weten dat ze een schaap zijn vanwege hun veelvuldige afdwalingen. Hoe vaak hebben we niet deze belijdenis uitgesproken: ‘Wij hebben gezondigd en zijn als verloren schapen van uw weg afgedwaald’? Vanavond beseffen we dit opnieuw en hebben we bitter berouw over de eigenzinnigheid van ons eigen hart.

			Toch is het goed om een schaap van Gods kudde te zijn, zelfs al zijn we een dwalend schaap geweest. Want in de Bijbel lezen we niet over dwalende honden, omdat honden van nature wild zijn, terwijl schapen altijd iemands eigendom zijn. Het dwalende schaap heeft een eigenaar en hoe ver het ook van de kudde afdwaalt, het is nog steeds van de eigenaar. Ik geloof dat God altijd elk van Zijn eigen schapen naar de schaapskooi zal terugbrengen en ze zullen allen behouden worden.

			Het is al waardevol als we een diep besef van onze afdwalingen hebben, want als we voelen dat we verloren zijn, zullen we zeker gered worden. Als we beseffen dat we afgedwaald zijn, zullen we zeker teruggebracht worden.

			Nogmaals, we lijken op schapen vanwege de koppigheid van onze wil. Er zijn mensen die praten over christenen met een vrije wil en die ons vertellen over personen die vanuit hun eigen vrije wil gered worden en tot God komen. Het is merkwaardig, maar hoewel ik veel vrije-wil-preken heb gehoord, heb ik nog nooit een vrije-wil-gebed gehoord. Ik ben het arminianisme tegengekomen in prediking en in gesprekken, maar ik heb nog nooit een arminiaan horen bidden. Eigenlijk denk ik dat zo’n soort gebed onmogelijk is, want het is een stijl die niet bij bidden past. Deze theorie kan in een debat heel mooi overkomen en in een verhandeling heel goed klinken - ook al zijn we het er niet helemaal mee eens - maar voor praktische doeleinden is ze nutteloos. De taal past ons niet in ons bidden en dit alleen al zou voldoende reden moeten zijn om hem te veroordelen. Als een mens niet vanuit de geest van zijn eigen overtuigingen kan bidden, laat dat zien dat ze van begin tot eind een misvatting zijn. Want als ze wel waar zouden zijn, zou hij net zo goed in die taal kunnen bidden als in elke andere.

			God zij dank is de leer van genade even geschikt voor het gebed als voor de verkondiging! Als we ons eenmaal met de oude elementaire dogma’s van het gezegend evangelie bezighouden, vallen we niet uit de toon tijdens welke godsdienstoefening dan ook. 

			Mensen praten over christenen met een vrije wil, die uit zichzelf naar Jezus terugkeren. Ik ben pas geneigd hen te geloven als ze een schaap met een vrije wil kunnen vinden dat uit zichzelf is teruggekomen. Of als ze een schaap hebben ontdekt dat, nadat het van de schaapskooi is afgedwaald, aan de deur van de herder staat te blaten en vraagt om binnengelaten te worden. U zult nooit zo’n schaap vinden, en ook geen christen met een vrije wil. Want als u deze zaak grondig zou onderzoeken, zullen ze allen toegeven dat het genade was, en genade alleen waardoor hun ziel is gered. 

			Genade leerde onze ziel te bidden
en deed tranen uit onze ogen stromen.
Het is genade die ons tot op deze dag bewaart
en die ons niet zal laten gaan.

			II. Het volgende punt is dat de Heere onze Herder is. Het is heel eenvoudig om te zeggen: ‘De Heere is een Herder.’ Maar hoe kunnen we onszelf die zegen toe-eigenen en in staat zijn om te zeggen: ‘De Heere is onze Herder’?

			Ik antwoord dat we dit alleen kunnen zeggen als Hij in het verleden bepaalde bemoeienissen met onze ziel heeft gehad, waardoor wij geleerd hebben dat Hij onze Herder is. Als iedere man en iedere vrouw in deze samenkomst zou opstaan en zeggen: ‘De Heere is mijn Herder’, dan ben ik ervan overtuigd dat dit in veel gevallen betekende dat ze plechtig een leugen uitspraken. Want ik vrees dat er hier velen zijn die God niet als hun Herder hebben. Hij is hun Gids, dat is in zeker opzicht waar, want Hij regeert over ieder hart. Maar zij zijn geen volk van Zijn weide, niet de schapen die Zijn hand wil weiden. Ze geloven niet en daarom horen zij niet bij Zijn kudde. Als sommigen van u zouden zeggen dat u de Zijne bent, dan zou uw geweten tegen u getuigen.

			Hoe komt iemand dan te weten dat de Heere zijn Herder is? In de eerste plaats weet hij dit omdat Jezus Christus hem teruggehaald heeft van zijn afdwalingen. Misschien is er hier iemand aanwezig die na een dwaze, zondige weg is teruggehaald van de bergen van zonde en van de schuilhoeken van het kwaad. Of anders iemand die God een halt toegeroepen heeft terwijl hij op een heilloze weg van verdorvenheid voortholde en die bekeerd is door de kracht van Jehova Jezus. Zo iemand is gelukkig, want hij weet uit ervaring dat de Heere zijn Herder is. 

			Als ik vroeger heb rondgezworven op gindse bergtop en Jezus naar boven geklommen is, mij gegrepen heeft, op Zijn schouders heeft gezet en mij naar huis heeft gedragen, dan kan en durf ik niet te twijfelen dat Hij mijn Herder is. Want had ik aan een andere eigenaar toebehoord, dan zou Hij mij niet opgezocht hebben. Dat Hij mij opgezocht heeft, leert me dat Hij mijn Herder moet zijn. Wanneer ik dacht dat een mens mij van zonde had overtuigd of dat een menselijke kracht mij bekeerd had, dan zou ik het schaap van die mens moeten zijn en moeten vrezen dat die mijn herder was. Kon ik mijn verlossing herleiden tot de hand van een schepsel, dan zou ik kunnen denken dat een schepsel mijn herder moest zijn.

			Maar omdat God mij verlost heeft, moet en wil ik belijden dat God dit alleen gedaan heeft en dat mijn verlossing uitsluitend valt toe te schrijven aan Zijn vrije genade. Wie dit ervaren heeft, zal ervan overtuigd zijn dat de Heere zijn Herder wel moet zijn, omdat Hij hem heeft teruggehaald van zijn afdwalingen, heeft gegrepen uit de muil van de leeuw en uit de klauwen van de beer.

			Daarnaast weten we dat de Heere als een herder in onze noden heeft voorzien. Sommigen van u, geliefden, weten zeker dat God uw verzorger is. U verkeerde van tijd tot tijd in zulke moeilijkheden dat u, zonder tussenkomst van God zelf, daar nooit uit verlost had kunnen worden. U bent zo diep in armoede gezonken en uw vrienden en kennissen hielden zich zozeer afzijdig, dat u er zeker van bent dat er maar één arm is die u kan redden. Misschien werd u door zulke moeilijke omstandigheden vernederd, dat u alleen nog maar kon bidden. U hebt geworsteld aan de genadetroon en naarstig gezocht naar een antwoord, maar het kwam niet. U deed uw uiterste best om uzelf eruit te bevrijden, maar nog steeds omringde duisternis uw pad. Telkens weer worstelde u, totdat de hoop bijna uit uw hart verdwenen was. Toen heeft u geloften aan uw gebed toegevoegd en in uw zielenstrijd geroepen: ‘O God, als U me deze keer wilt verlossen, zal ik nooit meer aan U twijfelen!’

			Kijk eens terug op uw levensreis. Sommigen onder u kunnen net zoveel Eben-haëzers tellen als er mijlpalen staan van hier tot York. Stenen opgestapeld als Eben-haëzers met olie overgoten, plaatsen waar u gezegd hebt: ‘Tot hiertoe heeft de Heere mij geholpen.’ Blader door de bladzijden van uw dagboek en na verloop van tijd, als u ziet dat uw noden en gevaren zodanig waren dat geen aardse hulp verlichting kon brengen, als u zich gedrongen voelt te getuigen van dingen waar anderen geen weet van hebben, zult u ervaren dat er een God is, een Voorzienigheid, een God Die uw weg omringt en Die heel uw levenspad kent. U hebt misschien een wonderlijke uitkomst ontvangen, uit een onzichtbare hand en een onverwachte bron, onder omstandigheden die misschien ver afstonden van waar u zelf naar verlangde. En toch was de uitredding zo volmaakt, zo volledig en zo wonderlijk, dat u wel moest zeggen: ‘De Heere is mijn Herder.’ Dat is Hij zeker!

			We weten dat een schaap dat elke dag in een grazige weide wordt gevoed, zijn herder zou kunnen vergeten. Maar als het uit de weide wordt gehaald en nadat het bijna verhongerd is vervolgens wordt thuisgebracht, zal het zeggen: ‘Hij is waarlijk mijn herder.’

			Als ik altijd overvloed van brood zou hebben gehad, zonder ooit geplaagd te worden door nijpende zorgen, dan kon ik gaan betwijfelen of God mij die overvloed had gegeven. Want ik kon het ook kunnen toeschrijven aan de gewone gang van zaken. Maar aangezien ik ‘in elk opzicht en in alles ben (…) ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden’ (Fil. 4:12), erken ik dat het mijn God is die in al mijn noden voorziet. Met dankbaarheid wil ik mijn vaste overtuiging vermelden: ‘De Heere is mijn Herder.’

			Maar geliefden, wees niet bang als u deze bijzondere beproevingen en uitreddingen niet hebt ondervonden. Want, zoals ik u dadelijk zal aantonen, er is een weg waarlangs we kunnen weten dat de Heere onze Herder is, zonder dat we met zoveel moeilijke en hachelijke situaties geconfronteerd worden. Ik heb sommigen horen zeggen dat iemand geen kind van God kan zijn, tenzij hij bepaalde moeiten en beproevingen heeft doorworsteld. Ik herinner me dat ik een preek gehoord heb over de woorden: ‘Gaan zij door het dorre dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron.’ (Ps. 84:7) De prediker had zijn preek beslist niet tot een bron gemaakt, want hij was gortdroog en niet de moeite waard om naar te luisteren. Er klonk absoluut geen opgewektheid in door. Het was daarentegen één tirade tegen verwachtingsvolle christenen, tegen mensen die op weg zijn naar de hemel en die niet altijd aan het mopperen, morren en twijfelen zijn.

			Volgens deze prediker behoren mensen rond te tasten in de ervaringen van hun eigen hart om zekerheid te verkrijgen. Ze moeten Job en Jeremia lezen en zich inspannen om hen te evenaren in hun leed, waarbij de Klaagliederen de gepaste vertolking van hun gevoelens zijn. Ze moeten piekeren, hun hart kwellen en pijnigen, huilen en zichzelf vermoeien met de voortdurende neiging om samen met Job tegen God te klagen: ‘Mijn hand drukt zwaar op mijn zuchten.’ (Job 23:2) Zulke mensen beoordelen zichzelf aan de hand van hun moeiten, zorgen, tegenspoed, beproevingen en dingen die hen verbijsteren, en nog een eindeloze stroom van moeilijkheden waarbij we verder niet zullen stilstaan.

			We zijn ervan overtuigd dat zulke dingen een kind van God overkomen en dat elke christen op de juiste wijze in de juiste mate vermaand zal worden. We zouden de laatsten zijn om te ontkennen dat Gods volk een beproefd volk is. Ze moeten allen door lijden gelouterd worden en de Heere heeft bepaald dat ze dit moeten ondergaan. Maar desondanks geloven we dat wie gelooft gezegend en gelukkig is en zingen we graag dit vers:

			De begenadigden hebben heerlijkheid gevonden
die hier beneden reeds begint.
Hemelse vruchten kunnen door geloof en hoop 
vanuit aardse grond opgroeien.

			En hoewel sommige van mijn hoorders nog niet door rivieren van moeite hebben moeten zwemmen of door de vurige oven van beproevingen zijn gegaan, hebben ze zonder dat al genoeg beproevingen gehad. Dat waren beproevingen waarvan niemand dan zijzelf iets af wist, moeiten die ze aan geen mens konden vertellen, die aan hun hart knaagden en door hun ziel sneden. Deze veroorzaakten een bittere smart en een schrijnende leegte die zij die zich beroemen op hun beproevingen nooit hebben gevoeld. Wauwelende onruststokers hebben hier nog nooit iets over geleerd, omdat diepe stromen van lijden niet te vergelijken zijn met smalle, kabbelende beekjes. Zulke mensen zijn bang om te klagen. Ze zouden hun smart niet kunnen uitspreken omdat ze denken dat het zou lijken alsof ze te weinig godsvertrouwen hadden. Ze houden hun beproevingen voor zichzelf en vertellen ze alleen aan het oor dat hoort en dat het later niet door zal vertellen.

			‘Maar’, zegt u misschien, ‘hoe kun je zeggen dat de Heere je Herder is als je nog nooit door zulke grote moeiten op de proef bent gesteld?’

			We weten dat Hij onze Herder is, omdat Hij ons dag aan dag gevoed heeft in grazige weiden. En als Hij ons ervan heeft weerhouden om niet zo ver af te dwalen als anderen, dan kunnen we onze ogen naar Hem opslaan en zeggen: ‘Heere, U bent mijn Herder. Ik kan evengoed aantonen dat U mijn Herder bent omdat U mij hebt bewaard in de grazige weide, als wanneer U mij terugbracht toen ik afgedwaald was. Ik ben ervan overtuigd dat U mijn Herder bent als U dag aan dag in mijn behoeften voorziet, maar ook als U toestaat dat armoede en bittere smart mijn deel zijn. Ik weet dat U mijn Herder bent als Uw genade een ononderbroken stroom is, en dat U dat net zo goed bent als die bron voor een ogenblik gestopt is en daarna weer begint te stromen.’

			Als mensen een ongeluk hebben gehad en ternauwernood ontsnapt of bijna gestorven zijn, dan zeggen ze soms: ‘God heeft me bewaard!’ Maar God bewaarde u net zo goed toen u geen ongeluk had.

			Een beste man ging eens naar een bepaalde plaats om zijn zoon te ontmoeten. Zowel de zoon als de vader had al enige afstand per paard afgelegd. Toen de zoon aankwam, riep hij uit: ‘Vader, ik ben echt bewaard onderweg!’ ‘Hoezo?’ vroeg de vader. ‘Mijn paard struikelde zes keer, maar wierp mij niet af.’ ‘Nee maar!’ antwoordde zijn vader, ‘maar ik ben ook bewaard.’ ‘Hoe dan?’ ‘Nou, mijn paard struikelde geen enkele keer, en daarom ben ik net zo goed bewaard als wanneer mijn paard zes keer gestruikeld was en ik niet werd afgeworpen.’ 

			Het is Gods bewaring als u uw bezit bent kwijtgeraakt en de Heere voor u zorgt. Maar het is net zo goed Gods bewaring als u niets hebt verloren, als u nog steeds niet in de diepte van grote armoede bent weggezonken en God zo voor u zorgt.

			Tegen sommigen van u zeg ik: Wanneer God u gezegend heeft en wanneer Hij vanaf uw vroegste jeugd voortdurend voor u gezorgd heeft, kunt u ook zeggen: ‘De Heere is mijn Herder.’ Al uw dagelijkse zegeningen dragen het stempel van Gods genade, want ze komen van God. Dan zult u in ootmoedig vertrouwen net zo goed als ieder ander kunnen zeggen: ‘De Heere is mijn Herder.’

			Veracht niet de kleinen van de kudde omdat ze niet zoveel beproevingen hebben gehad als u. Snijd Gods kinderen niet aan flarden omdat ze niet in zulke gevechten verwikkeld zijn geraakt als u. De Herder leidt Zijn schapen waar Hij wil, en wees ervan overtuigd dat Hij hen zo leidt dat het precies goed voor hen is. Zolang zij oprecht, vanuit hun hart, kunnen zeggen: ‘De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets’, moet u zich niet druk maken over waar of hoe ze dit hebben geleerd.

			III. We sluiten af met het heilig vertrouwen van de psalmdichter: ‘Mij ontbreekt niets.’ ‘Daar heb je het al’, zegt het ellendige ongeloof. ‘Mij ontbreekt juist alles. Ik heb gebrek aan geestelijk leven, lijd gebrek in het dagelijks leven en ik zal gebrek hebben! U weet niet welke moeilijkheden ik pas nog heb gehad, het was hartverscheurend, en ze overkomen me straks weer: ik zal gebrek hebben.’

			Dat is wat jij zegt, ongeloof, maar je moet je eigen naam eronder schrijven. En ik zal dit voor je herhalen: ‘De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets.’ Dit heeft David gezegd en ik verkies liever Davids geloof dan uw ongeloof. In sommige gevallen zou ik uw bewijs kunnen aannemen, maar ik zou het niet waarderen boven dat van David. Ik zou uw getuigenis tot op zekere hoogte kunnen aanvaarden omdat u een eerlijk mens bent, maar ik verkies het geïnspireerde Woord boven uw bezorgde woorden. Als er geschreven staat: ‘De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets’, dan geef ik de voorkeur aan een van Davids bevestigingen boven vijftig van uw ontkenningen.

			Ik hoor in gedachten iemand zeggen: ‘Ik zou het gebrek van tijdelijke voorspoed kunnen dragen als ik maar geestelijke zegeningen zou kunnen ontvangen. Ik heb vanavond behoefte aan meer geloof, meer liefde, meer heiligheid, meer gemeenschap met mijn Zaligmaker.’ Welnu, geliefden, de Heere is uw Herder, zelfs deze zegeningen zullen u niet ontbreken. Als u Hem daarom vraagt, zal Hij ze aan u geven, ook al zou Hij u moeten verlossen door ontzagwekkende daden in gerechtigheid. (Ps. 65:6)

			God beantwoordt Zijn kinderen vaak op een onverwachte wijze. Veel van Gods antwoorden op onze brieven komen in enveloppen met een zwarte rand, maar let op: er komt antwoord! Als u vrede, vreugde, heiligmaking en dergelijke zegeningen verlangt, zult u die ontvangen omdat God het heeft beloofd. De Heere is uw Herder, u zal niets ontbreken.

			Ik heb vaak gedacht aan deze heerlijke belofte die in de Bijbel staat: ‘Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat.’ (Ps. 84:12) Ik weet niet waar ik een nog heerlijker belofte zou kunnen vinden: ‘Het goede!’ Het is Gods genade dat het woordje goed is ingevoegd, want als er had gestaan: ‘Hij zal niets onthouden’, dan zouden we om veel dingen gevraagd hebben die verkeerd voor ons waren. Maar dat staat er niet, er staat: ‘Het goede!’

			Geestelijke weldaden zijn goede dingen; ze zijn zelfs niet alleen goed, maar het zijn de beste dingen. Dus mag u daar vrij om vragen, want als het goede u niet onthouden zal worden, dan zal het beste u zeker niet worden geweigerd. Vraag het dan, christen, want Hij is uw Herder en u zal niets ontbreken. Hij zal in uw nood voorzien en u alles geven wat u nodig hebt. Maar vraag het in geloof, niet twijfelend, en Hij zal u alles geven wat u werkelijk nodig hebt.

			Nog steeds zeggen sommigen: ‘Deze tekst doelt op tijdelijke dingen’, en ze blijven dit volhouden. Dan zal ik deze uitleg aanvaarden; de Heere is uw Herder en u zal geen tijdelijke zegeningen ontbreken.

			Iemand roept uit: ‘Eens had ik overvloed en nu ga ik gebukt onder grote armoede. Ik verkeerde eens onder de machtigen en was rijk, nu leef ik tussen de eenvoudigen en ben ik  arm.’ Wel, David zegt niet: ‘De Heere is uw Herder en u zult geen lagere sociale status krijgen.’ Hij zegt niet: ‘De Heere is uw Herder en daarom zult u 500 of 1000 pond per jaar ontvangen.’ Hij zegt ook niet: ‘De Heere is uw Herder en daarom zult u alles krijgen wat uw hart begeert.’ David zegt alleen: ‘De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets.’ 

			Er zijn verschillende manieren om iets te begeren. Het onrustig verlangen en de dwaze hunkering van veel mensen zorgt ervoor dat ze altijd gebrek hebben. Als u hun een woning gaf en hen dagelijks voedde, zouden ze altijd nog meer willen. En meteen nadat u in hun behoeften had voorzien, zouden ze nog steeds iets tekortkomen.

			Feitelijk is hun gebrek geen werkelijk gebrek, maar slechts een ingebeeld gebrek. David zegt niet: ‘De Heere is mijn Herder, daarom zal ik me niet inbeelden dat ik ergens gebrek aan heb.’ Want ook al zou de Heere dat beloven, dan zou Zijn almacht nodig zijn om dat uit te voeren, aangezien Zijn volk zich vaak inbeeldt dat ze ergens gebrek aan hebben terwijl dat niet zo is. Hier wordt verwezen naar werkelijke behoeften. ‘De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets wezenlijks.’

			Veel dingen waarnaar we verlangen hebben we niet echt nodig, maar nergens staat de belofte dat we alles krijgen wat we verlangen. God zal ons geven wat we nodig hebben en Hij heeft niet gezegd dat Hij ons meer dan dat zou geven.

			Hef uw hoofd op en wees niet bevreesd. Vrees niet, uw God is met u. Hij zal het kwaad niet toestaan u te kwetsen, Hij zal de duisternis veranderen in licht en het bittere zoet maken. Dit zal u tot voortdurende vreugde zijn: Hij heeft u de hele weg geleid en zal u de hele weg geleiden. Hij is mijn Herder en mij zal werkelijk niets ontbreken wat ik absoluut nodig heb. Wat ik ook maar werkelijk nodig heb, zal mij gegeven worden door de milde hand van een liefhebbende Vader. 

			Gelovige, dit is uw voorziening, uw erfenis, uw inkomen, uw jaarlijkse toelage: ‘De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets.’

			Wat is uw inkomen, gelovige? ‘Nou’, zegt u, ‘het varieert nogal bij sommigen van ons.’ Het inkomen van een gelovige is steeds hetzelfde. Het is dit: ‘De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets.’ Dat is mijn inkomen en het is ook uw inkomen, arme kleingelovige. Het is het inkomen van de armste bedelares in het armenhuis die deelt in de genade van God, want de Heere is haar Herder en haar zal niets ontbreken. Dat is het inkomen van de arme vondeling die de Heere vroeg in zijn leven heeft leren kennen en die geen andere vriend heeft, want de Heere is zijn Herder, hem zal niets ontbreken. Het is de erfenis van de weduwe, want de Heere is haar Herder, haar zal niets ontbreken. Het is de rijkdom van de wees, want de Heere is zijn Herder, hem zal niets ontbreken. Het is ook het deel van de gelovige, zijn erfenis, zijn zegen.

			‘Ja maar’, zullen sommigen zeggen, ‘wat is deze waarheid waard?’ Geliefden, al zouden we deze waarheid voor al het goud in de wereld kunnen inruilen, we zouden dat toch niet doen. We teren liever op deze waarheid dan op de meest voortreffelijke rijkdom van de hele schepping. Dit beschouwen we als een erfenis is die ons werkelijk rijk maakt: ‘De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets.’ Iemand zou me 10.000 pond kunnen geven, maar door één tegenslag zou ik alles kwijt kunnen zijn. Laat me liever vasthouden aan deze goddelijke belofte: ‘De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets.’ Dan ben ik voor de rest van mijn leven rijk. Van dit bezit kan ik geen afstand doen. Ik zal nooit failliet gaan, want ik houd vast aan deze verzekering: ‘De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets.’

			Geef me nu geen contant geld, geef me een chequeboek en laat me daarop aanspraak maken voor wat ik nodig heb. Dat is wat God met de gelovige doet. Hij geeft hem zijn erfenis niet onmiddellijk, maar laat hem aanspraak maken op wat hij nodig heeft van de rijkdom van zijn volheid in Christus Jezus. De Heere is zijn Herder, hem zal niets ontbreken.

			Wat is dat een heerlijke erfenis! Wandel er maar doorheen in de lengte en de breedte, christen. Ga er maar op liggen rusten, want deze erfenis is heel geschikt als kussen; hij zal zo zacht als dons zijn om op te liggen, want ‘de Heere is uw Herder, u ontbreekt niets’.

			Wees op uw hoede voor de winter, als moeilijke tijden komen en zeg dan niet: ‘Wat zal ik doen?’ Klim langs de krakende trap naar boven naar de top van uw huis, ga liggen op uw harde matras, sla een deken om u heen en herhaal zachtjes voor uzelf deze woorden: ‘De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets.’ Dat zal als een wiegenlied uw ziel tot bedaren brengen en u zult spoedig rustig in slaap vallen.

			Ga maar terug naar uw kantoor, zakenman, na uw korte verpozing in Gods huis, en ga opnieuw uw vermoeiende boekhouding na. U zegt: ‘Hoe moet het met mijn zaken? Deze cijfers worden mijn ondergang. Wat zal ik doen?’ Wanneer u uw rekeningen hebt opgemaakt, stel dan het volgende tegenover al uw vrees: ‘De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets’ – en kijk eens hoe de balans uitvalt.

			Er is nog een andere man. Hij heeft aan niets gebrek, maar is bevreesd dat een groot verlies hem behoorlijk zou kunnen schaden. Als u uw rekeningen eerlijk hebt opgemaakt, ga dan heen en schrijf in uw kasboek: ‘De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets.’ Boek dit in als iets wat meer waard is dan vele ponden en dan goud of zilver: ‘De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets.’

			Wie deze waarheid veronachtzaamt, ziet niets van haar kostbaarheid. Maar wie deze waarheid begrijpt, zegt: ‘Ja, het is waar! De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets.’ Die waarheid is voor hem als een oosterse wind, waarover mensen uit de Oudheid zeiden dat de geur ervan op de lippen te proeven was. Op dezelfde wijze zal deze waarheid voor u zoet zijn als uw geestelijke smaak zuiver is. Maar hebt u een ongezonde smaak hebt, dan zal dit u niets meer waard zijn dan slechts een zeepbel.

			Voordat we u heen laten gaan, geliefden, moeten we eerst onderscheid aanbrengen in de gemeente en u eraan herinneren dat deze waarheid niet voor sommigen onder u geldt. Misschien verlangen sommige godsdienstige belijders erg naar deze waarheid, maar ze is niet voor u. De Heere is niet uw Herder, u bent niet de schapen van Zijn weide en de kudde van Zijn hand. U bent geen schapen, maar bokken. Bokken zijn onreine dieren, niet onschuldig en onbezoedeld als een lam, maar in alle opzichten precies het tegenovergestelde. Wanneer dat zo blijft, is dat het niet alleen eeuwig verlies of een eeuwige schade die u zult moeten betreuren, maar ook nu al verlies en ook nu al schade. U verliest uw inkomen op aarde en uw erfenis hier beneden. Wordt zo’n troost u ontnomen, dan is dat werkelijk een verschrikkelijk gemis. De zoete vrede en gemoedsrust die het geloof in God hier op aarde geeft, zou alleen al voldoende moeten zijn om mensen daarnaar te laten verlangen. Het zou goed voor hen zijn als ze ernaar zouden verlangen dat deze olie op de woelige golven van dit tijdelijk leven geworpen zou worden, zelfs al zouden ze zich niet met deze heilige olie willen zalven en daarna in heerlijkheid ingaan terwijl de vreugde van hun Heere van hun gezicht afstraalt.

			Geliefden, er sommigen van de aanwezigen hier die ik ken horen in hun hart een stem die zegt: ‘Ik behoor niet tot een van Christus’ schapen.’ Uw geweten vertelt u wie ik hiermee bedoel.

			Als dit voor u geldt, dan is er voor u geen belofte dat u niets zal ontbreken. De belofte en de vaderlijke zorg van God is voor gelovigen, maar niet voor u. Voor u is er geen belofte dat alle dingen zullen meewerken ten goede. Integendeel, vervloekt zal zijn uw korf en uw baktrog, vervloekt zult u zijn op het veld, vervloekt in uw huis, vervloekt bij uw weggaan en vervloekt bij uw thuiskomen (Deut. 28), want ‘de vloek van de Heere rust op het huis van de goddeloze.’ (Spr. 3:33) De vloek gluurt niet alleen door het raam naar binnen, maar is  in zijn huis. Daartegenover staat: ‘De woning van de rechtvaardigen zal God zegenen.’ (Spr. 3:33) 

			Als u zich niet bekeert, zal die vloek u vervolgen tot de dag van uw dood. Wanneer Christus uw Herder niet is, zult u dwalen naar plekke waar die hongerige wolf, de duivel, uw ziel uiteindelijk zal overmeesteren. U zult eeuwig buiten Jehova’s tegenwoordigheid zijn. Eeuwige smart en ondergang zal onvermijdelijk uw ellendige en onuitsprekelijk verschrikkelijke lot zijn.

			Ik bid dat de Heere in Zijn genade u daarvan zal verlossen

			Dit is de weg van de zaligheid: ‘Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.’ (Mark. 16:16) ‘Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn’ – we laten niets wat God gezegd heeft achterwege. ‘Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn’; niet, wie gedoopt is en dan zal geloven (dan draaien we Gods volgorde om), maar: ‘Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn.’ Geen doop zonder geloof, maar beide samengevoegd. Want wie met zijn hart geloofd zal hebben en gedoopt is en met zijn mond belijdt, zal zalig worden.

			‘Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden.’ Negeert u een van deze twee dingen? Dan is dat uw eigen verantwoordelijkheid! God zegt: ‘Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn.’ Als iemand onder u een van deze twee dingen veronachtzaamt, als u gelooft en niet gedoopt bent, zal God u zalig maken. Toch staat dit niet in deze belofte, want er staat: ‘Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn.’ De twee worden samengevoegd, en ‘wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden.’ (Mark. 10:9) Laat niemand in de war brengen wat God geboden heeft.

			‘Wie geloofd zal hebben’ – dat is, wie gelooft in de Heere Jezus, wie vertrouwt op Zijn bloed, Zijn verdiensten, en Zijn gerechtigheid – ‘en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.’

			Amen.

			De goede Herder

			‘De Heere is mijn Herder.’ (Psalm 23:1)

			Ik kan over deze tekst geen nieuwe dingen zeggen en heb daar zelfs geen behoefte aan. Maar als ik erin slaag u oude en kostbare waarheden in gedachten te brengen en ook vroegere liefelijke ervaringen in uw herinnering op te roepen, zal het geen onvruchtbaar onderwerp zijn voor onze overdenking.

			Graag herinner ik u eraan dat deze psalm waarschijnlijk door David is geschreven toen hij koning was. Hij was herder geweest en schaamde zich niet voor zijn vroegere beroep. Toen hij een kroon moest dragen, herinnerde hij zich de tijd dat hij de herdersstaf had gehanteerd en als jongen met zijn slinger en wat stenen in de wildernis had gewaakt over de kudde van zijn vader.

			Sommige mensen zijn te trots om aan hun vroegere werkzaamheden te denken, ook al is die trots dwaas en tot hun schande. Veel mensen zouden in hun openbare gebeden niet graag uitdrukkingen gebruiken die op enige manier verwijzen naar hun aardse roeping. Maar het komt in Davids geval heel natuurlijk over als we hem horen zeggen: ‘De Heere is mijn Herder’, want hij was zelf herder geweest en wist precies wat het woord inhoudt.

			We zullen zien welke lessen we met de genadige hulp van de Heilige Geest kunnen leren uit de beeldspraak die in onze tekst wordt gebruikt. Natuurlijk moeten we in gedachten houden dat we niet leven in het land waar deze woorden werden geschreven. Om de volle betekenis tot ons door te laten dringen, moeten we in gedachten naar het Oosten gaan. Het is door Gods barmhartigheid dat de Bijbel niet geschreven is in de stijl van het Westen, want in ons deel van de wereld is alles veranderd. Als dit boek bijvoorbeeld geschreven zou zijn in de stijl van de vroegste Engelse literatuur, zouden wij het waarschijnlijk niet volledig begrepen hebben en zou het voor andere landen een volkomen raadsel geweest zijn.

			Maar in het Oosten heeft door de eeuwen heen weinig of geen verandering plaatsgevonden. Oosterse zeden en gewoonten zijn vandaag bijna gelijk aan de gebruiken die heersten in de tijd dat David leefde. Hierdoor zouden we, als we vandaag naar Palestina zouden gaan, net zo’n herder kunnen vinden als David was. Als we zijn handelingen en gewoonten zorgvuldig zouden bekijken, zouden we de betekenis kunnen leren van de beeldspraak die David gebruikte toen hij zei: ‘De Heere is mijn Herder.’ 

			Uit deze tekst kunnen we drie dingen opmaken. Als deze uitspraak voor ons geldt, garandeert dat in de eerste plaats bepaalde voorrechten. In de tweede plaats brengt het verplichtingen met zich mee en ten derde roept het indringende vragen op.

			I. Ten eerste, als deze uitspraak: ‘De Heere is mijn Herder’, voor eenieder van ons waar is, garandeert ons dat bepaalde voorrechten.

			Allereerst zien we dat de oosterse herder de leider is van zijn kudde. Het komt niet in schapen op om voor hem uit te lopen. Het zou een abnormale afwijking van de natuur zijn als schapen voorop zouden gaan en de herder hen zou volgen. Ze hebben er absoluut geen behoefte aan om de weg langs de verschillende paden te weten. Het is voor hen voldoende dat de herder het weet. Ze behoeven niet te weten waar de weiden nog groen zijn in tijden van zomerdroogte, of waar stille rustplaatsen zijn waar ze tijdens het middaguur kunnen neerliggen. Het is voor de schapen genoeg om te weten dat de herder weet wat hij doet en dat zij alleen maar geduldig moeten volgen, waar hij ze ook maar heenleidt.

			Ongetwijfeld was David zijn kudde vaak voorgegaan terwijl hij met een bezorgd hart nadacht over de plaats waar hij ze heen zou leiden. En als hij naar hen omkeek, zag hij dat ze hem geduldig volgden, zonder dat hun gedachten of gemoedsrust door iets verwarrends of verontrustends werd verstoord. De schapen graasden terwijl ze langs de weg liepen, tevreden dat er voor hen werd gezorgd. Ze wisten niet waar ze naartoe gingen en wilden het ook niet weten, maar ze waren heel tevreden omdat hun herder hun de weg wees.

			Pas deze gedachte toe op uzelf, broeder of zuster, en zie hoe de Heere uw Leidsman is. Kijk nauwkeurig naar het verleden en merk op hoe Hij u heeft geleid. Hoe weinig hebben we daar zelf de hand in gehad! We hebben geworsteld, we hebben ons zorgen gemaakt, we hebben geklaagd en waren verbolgen over het handelen van de Voorzienigheid. Maar uiteindelijk weet ik niet of we er meer invloed op hebben gehad dan dat een schaap in stromend water iets kon doen aan de manier waarop het naar de overkant is gedreven. Als ons leven is wat het behoort te zijn, is daarin veel meer zichtbaar van Gods hand dan van onze eigen hand.

			Denk terug aan uw kinderjaren, aan het gezin waarin u geboren bent, aan uw jeugd, aan de plaats waar u onderwijs hebt gekregen of waar u de eerste beginselen hebt geleerd van uw beroep. Welke wonderlijke wegen zijn sommigen van ons sindsdien gegaan! Als iemand u jaren geleden had verteld dat u zich vandaag in deze omstandigheden zou bevinden, had u dat niet kunnen geloven.

			Er zijn tijden geweest in uw verleden waarin het leek alsof uw toekomst bepaald zou worden door slechts een strootje te trekken. U stond op een kruispunt en de linker weg zou u misschien naar ontelbaar veel zonde en verdriet hebben geleid, maar u werd in de tegenovergestelde richting gestuurd. God deed u neerliggen in grazige weiden, voerde u zachtjes aan zeer stille wateren.

			Vaak genoeg zijn er tijden geweest waarin maar één woord of slechts het gewicht van een vlindervleugel nodig was geweest om de balans in uw nadeel te laten doorslaan. Dat had u ongetwijfeld naar een geheel ander levenssfeer gestuurd dan die waarin u nu leeft. U kunt echt zeggen dat u tot nu toe door God geleid bent. Hoewel uw reis lijkt op die van de kinderen Israëls in de woestijn – die achteruit en vooruit trokken, voortschreden en teruggingen en soms zelfs stilstonden – toch heeft de Heere u tot op dit moment door een goede weg geleid. U kunt waarlijk zeggen:

			We hebben de belofte waar bevonden
die Christus bekrachtigde met Zijn bloed.

			Hij is immer getrouw, wijs en rechtvaardig.
Laat Israël steeds op Hem vertrouwen.

			Het is gemakkelijk om te zeggen dat de Heere in het verleden onze Herder is geweest. Maar misschien is het een stuk moeilijker om te zeggen dat Hij op dit ogenblik onze Herder is en dat Hij dit in de toekomst zal zijn. Toch hebben we niets met de toekomst te maken, behalve dat wij op het pad van ootmoedig vertrouwen op God en van gehoorzaamheid aan Zijn Woord, onze weg vervolgen. Het is niet aan mij om te gaan zitten en een plan te maken van alles wat ik mij volgende week wil gaan doen, of volgende maand, enzovoort, mijn hele leven door. Ik ben niet bevoegd om op mijn zorgen vooruit te lopen of een begin te maken met het berekenen van mijn toekomstige behoeften. Ik ben vastbesloten om eenvoudig te leven in afhankelijkheid van God, Die genoeg manna geeft voor elke dag, maar niet meer.

			Als ik voor een dilemma sta, als ik me in een moeilijke situatie bevind en niet weet welke weg ik moet nemen, zou ik dan niet beter naar mijn hemelse Vader kunnen gaan om te vragen of Hij me de weg wil wijzen? Ik moet mezelf eraan herinneren dat ik niet mijn eigen herder ben en dat ik er, net zomin als een schaap, geen recht toe heb om mezelf te leiden. Ik behoor op te zien naar mijn grote Herder om te zoeken naar tekenen van Zijn wil. Die tekenen ontvang ik uit Zijn Woord of uit Zijn voorzienige leiding in mijn leven of uit de werking van de Heilige Geest in mijn hart. Daaruit leer ik dat ik moet volgen waar de Heere mij leidt, zonder mij druk te maken over hoe de weg wordt aangelegd. Ik behoef slechts de Heere mijn Herder te volgen, waar Hij mij ook heenleidt.

			Geliefde broeders en zusters in Christus, ik wilde wel dat wij meer oog zouden hebben voor deze waarheid, en dat we die op alle dingen zouden toepassen. Wat betreft leerstellige opvattingen bijvoorbeeld beschouwen sommige mensen een bepaalde dominee als hun herder. U weet dat er bepaalde mensen zijn die geen stap voorbij het punt gaan tot waar ds. A hen heeft geleid. Bovendien is voor iemand anders ds. B een profeet, van een volgende is ds. C zelfs de paus, en voor een vierde is ds. D volmaakt in de leer. Geen van hen zal zich verder wagen dan een van deze aardse leidsmannen aangeven.

			Laten we echter allemaal de Heere volgen als onze Herder. Ik behoor mijn toevlucht te nemen tot Zijn gezegende Woord en te vragen of Zijn genadige Geest mij onderwijst in wat daarin geopenbaard is. Wanneer Zijn Geest mij heeft onderwezen, moet dat voor mij voldoende zijn en moet ik dat geloven. Zelfs al zou ik de enige zijn die gelooft dat het zo is, dan maakt dat voor mij geen verschil. Als God mij geleid heeft, moet ik volgen.

			Zo is het ook met alle verschillende fasen in ons leven. Een jonge christen zou Gods leiding moeten zoeken in de belangrijke kwestie van het huwelijk. Een jonge vakman zou om goddelijke leiding moeten vragen in de beslissing waar hij het beste zijn bedrijf kan opzetten of zijn werk beginnen. Als we naar een ander land emigreren of naar een andere plaats verhuizen, in elke stap die we in ons leven zetten, handelen we verstandig wanneer we zeggen: ‘Heere, laat alles gebeuren zoals U het wilt. Net als de Bijbelheiligen brengen we de efod hierheen opdat we mogen vragen wat Uw wil is.’ 

			Van onze kant moeten we duidelijk erkennen dat we ernaar verlangen dat God ons leidt. We dienen steeds bij Hem te rade gaan. Want doen we dat niet, dan raken we in de war en maken we voortdurend fouten. Wie anders dan wijzelf is schuldig wanneer we voor de vurige wolkkolom uit zijn gelopen, ons eigen pad hebben uitgekozen en zodoende in de gracht zijn gevallen? Een van de puriteinen heeft gezegd: ‘Wie zijn eigen boontjes wil doppen, snijdt in zijn vingers en zijn bord blijft leeg.’ Een ander heeft gezegd: ‘Wie voor de wolkkolom uitrent, rent tevergeefs en zal moeten terugkeren’, en zo is het inderdaad.

			Een schaap dat voor de herder uitgaat, is tegennatuurlijk en niet op zijn plaats. Maar het schaap dat rustig, geduldig en nederig de herder volgt, gedraagt zich zowel volgens de wetten van de natuur als van de genade. Laten we als Gods schapen leren voortaan die plaats in te nemen en niet proberen ons het voorrecht van onze grote Herder toe te eigenen.

			Een volgend groot voorrecht dat op een natuurlijke manier uit deze relatie voortkomt, is dat er in onze noden wordt voorzien. Natuurlijk zorgt een oosterse herder zo goed als hij kan voor zijn kudde. Dit zou in Engeland geen al te groot probleem zijn, maar het is in landen waar voedsel niet zo makkelijk voorhanden is als hier, uiterst moeilijk. Tijdens de zomerdroogte moet de herder ver wegtrekken om naar voedsel te zoeken. Als die droogte langer aanhoudt, zullen er langs de oevers van diepe rivieren slechts een paar plaatsen overblijven waar nog gras te vinden is.

			Zodra hij echter bemerkt dat de winter in aantocht is, zal een verstandige herder zijn kudde beschutting laten vinden in de afgeschermde weiden waar het gras groen blijft. Wanneer de lente zich aandient, leidt hij hen vervolgens naar de plaats waar er voldoende jong gras voor hen is.

			Wat betreft hun dagelijks voedsel is hij altijd zorgzaam, terwijl zij zich nooit zorgen hoeven te maken. Terwijl het nog lente is, denkt hij vooruit aan de herfst. En zelfs als het nog hartje zomer is, kijkt hij met een schuin oog naar de winter.

			Wat de schapen betreft, zij zijn er tevreden mee om in het gras te liggen dat het dichtst in hun buurt is of om waar ze op dat moment zijn rustig langs de stille wateren te wandelen.

			Geliefde broeders en zusters in Christus, op de manier waarop de oosterse herder voor zijn schapen zorgt, zal God ongetwijfeld voor ons zorgen. Wij hebben twee soorten behoeften, maar we zullen ondervinden dat God net zo algenoegzaam voor ons is als Hij zou zijn wanneer we er zeven soorten hadden gehad.

			Ik zei dat we twee soorten behoeften hebben. In de eerste plaats zijn er onze vele voortdurend terugkerende lichamelijke noden. Ik weet niet helemaal zeker of het voor ons geestelijk leven werkelijk het beste is als we in ons dagelijks leven altijd van een vaste voorraad voedsel zijn voorzien. Natuurlijk is dat de meest aangename en in veel opzichten de meest begerenswaardige optie. Ze schept de meeste gelegenheid om nuttig en dienstbaar te zijn. Maar ik weet niet helemaal zeker of overvloed van brood niet altijd een grote verzoeking is.

			Ik moet zeggen dat als ik diepe, krachtige en levendige vroomheid wilde vinden, ik die gewoonlijk aantrof onder degenen die bij de dag leven. Ik heb geen voorkeur voor een bepaalde stand, maar mannen en vrouwen die hard moeten werken voor hun dagelijks brood ervaren wezenlijk en tastbaar contact met God in Zijn Voorzienigheid. Als ik deze behoeftige mensen vraag of God in hun noden voorziet, halen ze hun kleine dagboek tevoorschijn, of, als ze dat niet in hun zak met zich meedragen, bewaren ze het hun hart. Vervolgens beginnen ze voorbeeld na voorbeeld op te noemen waarin de God van Abraham Zich aan hen heeft geopenbaard als Jehova-Jireh. Wanneer ze naar de toekomst kijken roepen ze vol vertrouwen uit: ‘De Heere zal voorzien!’

			Een belofte als ‘Zijn brood wordt hem gegeven, van water is hij verzekerd’ (Jes. 33:16), is mij soms heel dierbaar. Maar wanneer ik diezelfde belofte hoor uit de mond van een arme, bedlegerige oude vrouw die al lange tijd afhankelijk is van andermans goedheid, en als zij me vertelt hoe Gods hand in tijden van nood wonderlijk heeft geholpen, dan is het alsof die belofte glinstert en schittert met een uitzonderlijke en buitengewone glans.

			Zijn sommigen van u van tijd tot tijd niet in zo’n benarde positie dat u ’s morgens moet zeggen: ‘Waar zal ik voor vanavond brood vandaan halen?’ Dan moet dit: ‘De Heere is mijn Herder’ wel een uitgelezen tekst voor u zijn. Denk aan deze oude belofte: ‘Vertrouw op de Heere en doe het goede, dan zult u wonen in het land en zeker gevoed worden.’ (Ps. 37:3, Eng. vert.)

			Onze grootste behoefte is echter onze geestelijke nood. Vaak klagen Gods kinderen omdat ze niet geestelijk gevoed worden zoals het behoort. Het is een ten hemel schreiende zonde dat de bediening van sommige dominees geen bediening is die hun kudde voedt. Als ik moet geloven wat mij door veel van Gods kinderen wordt verteld, schenkt de dienst in het heiligdom hun ziel geen bevrediging.

			Broeders, als dit bij ons het geval is en we beweren dat we het evangelie prediken, dan is dat een ernstige tekortkoming van onze kant en moeten we ons leven beteren.

			Maar ik denk dat Gods volk veel vaker niet wordt gevoed vanwege hun eigen dwaasheid. Ze zien op naar de preekstoel, maar zien daar niet veel. Als ze hun ogen zouden opslaan naar de bergen, vanwaar hun hulp zal komen, zouden ze nooit teleurgesteld worden. Wanneer we op de leraar zien en niet op de Meester, zal de Meester zeggen: ‘Hun ogen zijn op de verkeerde persoon gericht, daarom krijgen ze niets.’ Maar als we opzien naar de Meester, zal Hij vaak door middel van de leraar in onze noden voorzien. Laten we het kanaal dat God heeft uitgekozen voor zover nodig hoogachten, maar laten we nooit vergeten dat het uiteindelijk de Bron is waaruit het levende water opwelt.

			Al zou u wanneer een of andere dienstknecht thuisgehaald wordt, in de verleiding kunnen komen om te zeggen: ‘Ik zal van de prediking van een andere dominee nooit méér kunnen genieten dan van de prediking van deze man’, dan moet u uzelf tot de orde roepen. Het is veel beter om dit te zeggen: ‘Wie er ook zal sterven, het is dezelfde God Die nog steeds leeft en de levende waarheid blijft bestaan.’ ‘Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is.’ (1 Petr. 1:24-25) Daarom zult u nog steeds gevoed worden, want de Heere is uw Herder.

			Wie oprecht kan zeggen: ‘De Heere is mijn Herder’, kan zeker zijn van een derde zegen, namelijk, voortdurende bewaring en veilige bescherming. We hebben veel vijanden! Broeders en zusters, gevaren bedreigen ons van alle kanten. ‘Wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt.’ (1 Kor. 10:12) 

			Vaak ging er een koude rilling door mij heen als getuige was van of hoorde over de val van iemand die ik respecteerde en hoogachtte. Het waren mensen van wie ik getuigd zou hebben dat het waarschijnlijker zou zijn dat de sterren uit hun baan zouden raken dan dat zij hun integriteit zouden verliezen. Maar helaas! De beste mensen zijn op hun best slechts mensen. Sommigen van de meest helder schijnende objecten in het heelal van de kerk bleken uiteindelijk slechts vallende sterren te zijn, ‘dwaalsterren, voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt.’ (Judas : 13) 

			Dit is treurig en het is ook verootmoedigend. Het zou ieder van ons tot grondig zelfonderzoek moeten aansporen, om onszelf af te vragen: ‘Zal ik Hem ook verlaten?’ En waarom zou u dat niet doen? Wat is er in u, lieve vriend, dat u onderscheidt van een willekeurig andere belijder, dat u uiteindelijk ook geen afvallige zou blijken te zijn? Wat is er in mij dat ik zou kunnen blijven staan waar anderen zijn gevallen?

			Als ik aan mijzelf was overgelaten, zou er niets zijn om me overeind te houden. Maar als ik, terwijl ik belijd dat ik geneigd ben om te vallen en dat ik groot gevaar loop om door de leeuw, de beer en de wolf gegrepen te worden, nog steeds kan zeggen: ‘De Heere is mijn Herder’, dan ben ik toch veilig!

			Het schaap is niet veilig omdat het zegt: ‘Ik ben sterker dan de leeuw’, of: ‘Ik ben in staat om aan de beer te ontsnappen’, of: ‘Ik zal er altijd in slagen om de wolf te ontwijken.’ Dwaas schaap, wat kun je doen om je tegen je vijanden te beschermen? Toch zou het schaap zich veilig genoeg kunnen voelen als het wist dat David in de buurt was om het uit de bek van de leeuw te rukken of uit de klauwen van de beer te redden. 

			Geliefden, we weten dat onze Herder nooit een van Zijn schapen verloren zal laten gaan. Hij heeft ons te duur gekocht, Hij is te lang onze eigenaar geweest en houdt te veel van ons om ons ooit te laten gaan. U weet toch wel dat Hij zelfs over de kinderen die in Hem geloven tegen Zijn discipelen heeft gezegd: ‘Zo is het ook niet de wil van uw Vader, Die in de hemelen is, dat een van deze kleinen verloren gaat.’ (Mat. 18:14) Hij heeft ook gezegd: ‘Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand (mens of duivel) zal ze uit Mijn hand rukken.’ (Joh. 10:27-28) Dus als u een van Gods schapen bent, zult u beschermd, verzorgd en geleid worden totdat u de schaapskooi hierboven op de top van de heuvel van heerlijkheid zult hebben bereikt.

			U weet allemaal wel dat deze drie gedachten nog niet eens de helft van de betekenis van de tekst naar voren hebben gebracht. Want het is een groot en belangrijk werk om te hoeden, te verzorgen en het beroep van een herder uit te oefenen. Het werk van een goede herder blijft niet beperkt tot het leiden en beschermen van de schapen en het zorgen voor voedsel. Nog duizenden andere dingen moet hij doen.

			Ik meen gehoord te hebben dat er geen enkel dier is – de mens houd ik nu dus even buiten beschouwing – dat zoveel verschillende ziekten heeft als een schaap. Het kan vanaf zijn hoofd tot zijn voeten in elk deel van zijn lichaam door ziekte aangetast worden. Er is geen deel van een schaap dat niet vatbaar is voor inwendige of uitwendige kwalen; het lijkt wel alsof het altijd verpleging nodig heeft. Voor een herder is nodig dat hij voor zijn kudde zorgt zoals een vader voor zijn gezin; alleen heeft hij dan vijftig gezinnen in plaats van één. Op bepaalde tijden van het jaar moet hij heel de nacht waken om voor de lammetjes te zorgen en dan bovendien heel de dag de schapen in de gaten houden. 

			Daar komt nog bij dat schapen, afgezien van hun ziekten, ook nog heel erg dwaas zijn. Als er een gat in de heg zit, zullen ze dat zeker vinden en zich erdoorheen wringen. Ook al staat de weide vol malse klaver en is daarbuiten niets anders te vinden dan droog zand, ze zullen zichzelf door de heg heen werken. Als er maar één de weg wijst, volgen de anderen als vanzelf in hun dwaasheid. Zelfs al zou er een over de leuning van de brug in de rivier springen, dan zouden ze allemaal volgen, ook al zouden ze allemaal verdrinken. Schapen zijn geneigd om te dwalen en zitten vol streken, en de herder kan in geen enkel opzicht ook maar enige medewerking van hen verwachten. 

			In dit opzicht lijken wij precies op dwaze schapen. Toch voorziet onze Herder in al onze behoeften, heeft Hij medelijden met onze zwakheden en vergeeft Hij al de afdwalingen van Zijn zwakke, koppige kudde. We kunnen inderdaad zeggen dat zoals een herder medelijden heeft met zijn kudde en voor ze zorgt, onze hemelse Vader medelijden heeft met degenen die Hem vrezen en dat Hij hen dag en nacht voortdurend met liefde verzorgt. Jakob vertelde aan Laban dat overdag de hitte hem kwelde en ’s nachts de kou in de zorg voor de kudden, zodat de slaap van zijn ogen week. Net zo zou Christus kunnen zeggen dat Hij over Zijn met bloed gekochte kudde waakt en dat Hij elk van Zijn schapen met onvermoeibare zorg bewaart.

			Broeders en zusters, ik merk dat ik niet veel meer kan zeggen over de voorrechten van de schapen van de Goede Herder zonder erover te willen zingen. Wat klinkt er een muziek in deze woorden: ‘De Heere is mijn Herder.’

			Dat kleine woordje ‘is’ sluit alle twijfel uit. Als de Heere mijn Herder is, zal ik veilig naar de hemelse heuveltop geleid worden en zal er overvloedig voor mij gezorgd worden. Mijn erfenis is zeker. Wat er ook gebeurt, ik zal haar nooit verliezen. Mijn bank is betrouwbaar en de rijkdom ervan kan nooit verminderen. Ook van alle andere dingen ben ik verzekerd, zoals van bescherming tegen mijn vijanden of van alles wat ik van nu af aan totdat ik in de hemel ben ook maar nodig heb – want Jehova is mijn Herder.

			II. In de tweede plaats moet ik spreken over de plichten die deze positie met zich meebrengt, en daarin zal ik wat beknopter zijn. Net zoals een herder verplichtingen heeft die bij zijn functie horen, heeft een schaap dat ook. De eerste verplichting van een schaap is iets wat van nature bij een schaap hoort, namelijk vertrouwen stellen in de herder.

			Wanneer ik mensen hoor spreken over dwaze schapen, heb ik me vaak afgevraagd of schapen, als ze zouden kunnen praten, niet veel meer reden zouden hebben om te spreken over dwaze mensen. Want van alle dwaze dingen is er zeker iets te bedenken dat een schaap nooit heeft gedaan. Nooit is een schaap dat in de weide graasde, plotseling gestopt om tegen zichzelf te zeggen: ‘Ik weet niet wat er van me terecht moet komen in de winter! Er zal veel sneeuw op de grond liggen en ik zal niet bij het gras kunnen. Ik zie niet in hoe er dan voor mij gezorgd kan worden!’ Ik heb er nog nooit van gehoord, zelfs niet in een fabel, dat een schaap zijn wollige hoofd met zulke verontrustende gedachten vulde. Het heeft een herder die voor hem zorgt, en het steunt op hem om in alle behoeften te voorzien.

			Toch, geliefde vrienden, handelen u en ik soms zo dwaas, terwijl een schaap dat niet zou doen. We zeggen: ‘We kunnen ons niet voorstellen wat we zouden moeten doen als we ons ooit in zulke omstandigheden zouden bevinden!’

			Waarschijnlijk zullen we nooit in zulke omstandigheden terechtkomen, maar we blijven ons voorstellen wat we zullen doen als dat ons lot zou zijn. Sommige mensen hebben thuis een kleine fabriek waar zorgen worden gemaakt. Als God hen geen zorgen stuurt, maken ze die zelf wel.

			Ik heb ergens horen vertellen dat eigengemaakte zorgen lijken op zelfgemaakte kleren. Ze passen nooit goed en gaan altijd langer mee dan andere. De zorgen die ik mezelf maak zijn zeker te weten een veel grotere zorg dan degenen die God mij zendt. U glimlacht misschien over wat ik zojuist heb gezegd, maar het is een feit dat veel christenen die gelukkig zouden kunnen zijn en die eigenlijk de hele dag zouden moeten zingen, vooruitlopen op de zorgen van morgen. Aangezien God hun niet de kracht van morgen geeft totdat de morgen komt, ervaren ze hun ingebeelde last als te zwaar om te dragen. 

			U weet wel dat een kleine, moedige groep krijgers vocht bij Thermopylae. Alleen moed zou hun weinig diensten bewezen hebben en daarom namen ze stelling in een nauwe doorgang waar hun vijanden slechts één voor een konden naderen. Ook al waren ze vermoeid, Leonidas en zijn dappere volgelingen slaagden er zo in om in de pas tegen het Perzische leger stand te houden.

			Geliefden, we bevinden ons nu in de nauwe pas van vandaag. Zie uw zorgen een voor een onder ogen. En terwijl ze komen, zal Gods genade ervoor zorgen dat u ertegen opgewassen bent en u in staat stellen ze te boven te komen. Maar zodra u zich in de wijde velden van maanden en jaren begeeft en begint te tobben over de zorgen van een maand en de beproevingen van een jaar, zult u vrezen dat u ze nooit kunt overmeesteren. Ga op de juiste plaats staan en gedraag u als een wachtpost die zo nodig bereid is op zijn post te sterven.

			Onze eerste plicht als schapen van de Goede Herder is dus om vertrouwen te stellen in onze Herder. Vervolgens moeten we onze Herder liefhebben. In zijn bewonderenswaardige boek Het Land en het Boek vertelt dr. Thomson ons dat er in het Oosten vaak een nauwe verbondenheid ontstaat tussen de herder en zijn schapen. Sommige schapen blijven op afstand van de herder. Als hij aan de ene kant van het veld neerzit, zijn zij meestal aan het andere einde te vinden. Maar er zijn anderen die dichterbij blijven en er zijn sommigen die zo dol op de herder zijn dat je hem nooit ziet zonder dat zij dicht aan zijn zijde zijn. Als hij stopt, stoppen zij ook; als hij in beweging komt, bewegen zij zich ook. Ze houden van de goede zorg in de grazige weiden, maar ze houden nog meer van de herder zelf.

			Dr. Thomson vertelt ons dat deze schapen gewoonlijk de meest weldoorvoede schapen van de kudde zijn, omdat de herder hen zonder twijfel het beste voedsel zal geven. Ze houden van hem, hij houdt van hen en ook al houdt hij van al zijn schapen, deze schapen hebben een bijzonder plekje in zijn hart.

			Geliefden, als we Christus meer zouden liefhebben, zouden we meer blijdschap en echte geestelijke vreugde ervaren. Ik vrees dat sommigen van ons die onze Heere liefhebben, op Petrus lijken toen hij Christus van een afstand volgde. We zouden veel gelukkiger zijn als we de plaats van Johannes zouden innemen door met ons hoofd op Christus’ borst te leunen. Kennelijk is er sprake van een verkiezing binnen de verkiezing door genade. Want u weet dat Christus veel discipelen had, maar dat Hij er twaalf van hen uitkoos om Zijn apostelen te zijn. Uit die twaalf apostelen koos Hij drie vertrouwelingen uit: Petrus, Jakobus en Johannes. En uit die selecte groep van drie koos Hij er één uit die ‘de discipel die Jezus liefhad’ werd genoemd.

			Ze waren allen schapen van de Goede Herder en eenieder van ons die in Jezus gelooft, behoort tot Gods kinderen. Maar onder die kinderen zijn er sommigen die meer plichtsgetrouw en gehoorzaam lijken te zijn dan andere. Zij wandelen in gemeenschap met hun Heere en ontvangen de hoogste mate van geestelijke vreugde en het beste van het leven in Christus. Ik hoop dat u en ik, die Christus onze Herder noemen, Hem hartelijk liefhebben en ervaren dat de liefde van Christus ons aanspoort om Hem al de liefde van ons hart waardig te schatten.

			Een andere plicht van het schaap is om de herder te volgen. Een schaap dat altijd zijn eigen zin wil hebben om te gaan waarheen het zelf wil is lastig, dwars en dwaalziek. Het is waar, de herder houdt nog steeds van het dwalende schaap en zoekt, totdat hij het vindt. Toch doet de herder ook nog iets anders wat niet in de gelijkenissen wordt vermeld: hij straft het dwalende schaap. Wanneer de herder zijn dwalende schaap vindt, verheugt hij zich daarover, maar hij zorgt ervoor dat het schaap zich niet zal verheugen. Hij zorgt zelfs dat het verdriet krijgt omdat het van hem weg gedwaald was. 

			Mensen die wel eens Syrische schapen hebben gezien, zeggen dat ze vaak mank lopen. Eens vroeg iemand aan een herder hoe het kwam dat een bepaald schaap mank liep. Hij antwoordde: ‘Ik heb dat schaap kreupel gemaakt; ik heb dat expres gedaan.’ ‘Waarom deed u dat?’ vroeg de man. De herder antwoordde: ‘Het dwaalde altijd af en ik kon me de tijd niet veroorloven om er telkens achteraan te gaan. Daarom heb ik het kreupel gemaakt zodat het nu niet langer af kan dwalen.’ Soms krijgen schapen die aan het dwalen waren zo’n klap van de herdersstaf dat het lijkt alsof hun rug ervan breekt.

			Als wij een van Christus’ schapen zijn en toch hardnekkig doorgaan met afdwalen, zullen u en ik dit ongetwijfeld ook ervaren. Net zoals de oosterse herder dat doet, zal Christus ons kreupel maken, omdat Hij ons niet wil verliezen. Hij zal ons zelfs slaan, omdat Hij van ons houdt. Of gehoorzame kinderen de roede nu wel of niet bespaard blijft, degenen die ongehoorzaam zijn zullen daar ongetwijfeld om gestraft worden, zo zeker als de Vader van hen houdt.

			Er is nog iets dat ook voor mij zou moeten gelden als de Heere mijn Herder is, namelijk dat ik moet erkennen dat Hij recht op mij heeft en dat ik Zijn eigendom ben.

			De oosterse herder is doorgaans de eigenaar van zijn schapen. Hij kan ze verkopen, ze doden of zelf bepalen wat er met hen gebeurt en niemand kan zijn recht betwisten. Een oprecht christen beseft dat Christus onvoorwaardelijk recht op hem heeft. Of hij leeft of sterft, verdriet lijdt of zich verheugt zou voor een christen geen kwestie van eigen keuze moeten zijn. Zijn instelling behoort zo te zijn dat wát de Meester ook wil, hij dit zelf eveneens wil.

			Het zegel van een Amerikaans Zendingsgenootschap toont een bijl die tussen een altaar en een ploeg staat met het motto: ‘Voor beide bereid’. Bereid om geketend aan de ploeg op Gods akker te werken óf bereid om te vallen onder Gods offerbijl en te roken op Gods altaar. Bereid om met Paulus geofferd te worden als de tijd van ons heengaan nabij is. (2 Tim 4:6) We hebben geen juist begrip van Gods recht op ons leven, of zelfs van onze staat voor Hem, tenzij we beseffen dat we een van de schapen van Zijn kudde zijn en dat Hij daarom met ons mag doen wat Hij wil.

			III. Nu wil ik nog enkele minuten tot u spreken over het derde punt, en dat is het volgende: De tekst roept een aantal indringende vragen op.

			We behoren niet luchthartig te spreken alsof al de beloften in de Schrift voor ons allemaal gelden! Want, lieve vriend, het zou kunnen zijn dat de Heere uw Herder niet is. In dat geval deelt u niet in de voorrechten van het schaap. We zouden uiterst voorzichtig moeten zijn om iemand Gods beloften in handen te geven als die niet voor hem gelden.

			Ik zag pas een traktaatje met deze titel: ‘Ongetwijfeld houdt God van jou’, en ik heb het verbrand. Ik was namelijk bang dat iemand die daar geen recht op had, het zou zien en geloven dat het waar was. Want ik geloof niet dat God van elk mens die zo’n traktaatje oppakt houdt op de manier waarop die persoon die uitdrukking waarschijnlijk zou opvatten.

			Ik weet dat God in zekere zin houdt van alle schepselen die Hij heeft gemaakt. Maar zolang ik als onverzoende zondaar nog onder het oordeel lig omdat ik niet heb geloofd in Gods geliefde Zoon, geeft zulke liefde mij geen troost.

			Ik durf niet tegen eenieder van u te zeggen: ‘De Heere is uw Herder’, want ik denk niet dat u allemaal bij Zijn schapen hoort. Ik moet wel bang zijn dat er hier sommigen zijn die hier geen deel aan hebben, omdat ze nog steeds vastzitten in de gal van bitterheid en de banden van ongerechtigheid.

			Ik ga u een paar vragen stellen of wijzen op een aantal kenmerkende eigenschappen van iemand die kan zeggen: ‘De Heere is mijn Herder’.

			Als ik een schaap ben van de Goede Herder, dan zal iets van de aard van een schaap in mij zichtbaar worden. Dan zal ik in ieder geval merken dat Zijn Geest een zekere mate van goddelijke zachtmoedigheid in mij heeft bewerkt. Ik ken een aantal belijders die volgens mij meer op een wolf lijken dan op een schaap. Ze happen met hun kaken als wolven en zelfs hun spraak lijkt op het gehuil van een wolf. Ze hebben een afkeer van dit en een hekel aan dat en kunnen elkaar niet verdragen. In feite is er niets wat hen tevreden kan stellen. Een schaap heeft ook zijn voor- en afkeur, maar het grauwt en snauwt, gromt en huilt niet. Dat doet een wolf, maar een schaap heeft een veel zachtmoediger aard.

			Een man die geen belediging kan verdragen is zeker geen christen. Iemand die altijd kwaad voor kwaad vergeldt, kan zeker geen christen zijn, dat wil zeggen: iemand die lijkt op Christus, ‘Die toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold en toen Hij leed, niet dreigde.’ (1 Pet. 2:23) Hij kon waarlijk zeggen: ‘Ik geef Mijn rug degenen die Mij slaan en Mijn wangen degenen die Mij het haar uitplukken; Mijn aangezicht verberg Ik niet voor smaadheden en speeksel.’ (Jes. 50:6) Door afstand te doen van onze rechten en datgene waar we terecht aanspraak op kunnen maken op te geven, vertonen we het onvervalste merkteken van een van Christus’ schapen.

			Verder staan schapen bekend om hun sterke neiging tot groepsgedrag, ze zijn altijd graag in een kudde. Dat is ook het geval met gelovigen. Want ‘wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben.’ (1Joh. 3:14) Ik heb vaak de Heilige Geest geprezen dat Hij Johannes geïnspireerd heeft om dat vers te schrijven. Het is goed mogelijk dat sommigen van u, geliefde vrienden, toen u geen enkel ander bewijs van ontvangen genade kon ontdekken in uw ziel, blij waren met een dergelijk ‘muizenholletje’ waarin uw arme, beproefde, beangstigde ziel kon wegkruipen en zich verschuilen. ‘Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben.’ Zoals het feit dat schapen samendrommen in een kudde een bewijs vormt dat ze schapen zijn, vormt waarachtige liefde tot de ware kinderen van God een zeker bewijs dat we behoren tot Christus’ schapen. 

			Ik wenste wel dat we meer van deze liefde tot alle broeders en zusters in Christus zouden hebben. Niet slechts liefde voor sommige gelovigen omdat ze toevallig familie van ons zijn of tot ons kerkverband behoren of omdat ze het in alles precies met ons eens zijn, maar liefde tot álle gelovigen, als gelovigen, om Christus’ wil. Ja, zelfs liefde tot hen die een slecht humeur hebben of die anderen ergeren, de zogenaamde onheilige ‘heiligen.’ Het kost moeite om sommigen van deze ‘heiligen’ lief te hebben.

			Ik heb vaak gezegd dat ik een aantal beste mensen ken met wie ik liever eeuwig in de hemel zou leven dan een halfuur op aarde. Want het lijkt wel of ze alles altijd vanuit zo’n vreemd gezichtspunt bezien dat ik het onmogelijk met hen eens kan zijn. Toch moet ik hen om Christus’ wil liefhebben, want als ik hen niet liefheb, moet ik mezelf afvragen of ik wel echt een van Christus’ schapen ben.

			Een ander bewijs dat iemand een schaap is, is dat hij erg kieskeurig is in wat hij eet. Een wolf kan eten wat een schaap niet aan wil raken, want een schaap verlangt niets anders dan dat wat gezond en rein is. Ik heb wel eens gehoord van bepaalde belijders die kunnen genieten van uiterst verdacht voedsel.

			Ds. Rowland Hill had een man in de kerk die gewend was naar de schouwburg te gaan. Toen ds. Hill hem vroeg hoe hij het als christen kon verantwoorden om naar zulke plaatsen te gaan, zei hij: ‘Nou ziet u, ds. Hill, ik doe dat niet zo vaak. Ik ga alleen maar zo nu en dan, om mezelf te trakteren.’

			‘Aha!’ antwoordde de beste dominee, ‘dan is het nog erger met u dan ik dacht!’ en hij gebruikte de volgende illustratie. ‘Veronderstel dat iemand zou rondvertellen dat ds. Hill gewend was om het vlees van een kadaver te eten. Nou, dat zou op zich al een afschuwelijk verhaal zijn, maar stel dat ik zou zeggen: “O nee, ik eet het niet elke dag, als een gewoon onderdeel van mijn dagelijks menu. Ik eet het slechts zo nu en dan, om mezelf te trakteren.” Dan zouden mensen terecht kunnen zeggen: “Wat heeft die man een smerige smaak! Wat een gruwelijk ongezonde eetlust moet hij hebben, zo’n bedorven lucht!” Dus, mijn vriend, wanneer u zegt dat u geen slecht gezelschap opzoekt behalve zo nu en dan om uzelf te trakteren, toont dat aan hoe het met uw ziel gesteld is en waar uw hart naar uitgaat. Het bewijst dat u de zonde werkelijk liefhebt, anders zou u die niet als een smakelijk hapje op uw tong koesteren.’

			Ik wilde wel dat God ons door Zijn genade zou leren om de werkelijke waarde van onze daden in te schatten. Dat we zouden leren om ze niet te beoordelen naar wat voor ogen is, maar zouden nagaan welk verlangen in ons hart ons tot die daden aanzet. Het is niet voldoende als we ons alleen uit fatsoen inhouden om niet te zondigen, of omdat onze medemensen naar ons kijken. Want dan zijn we voor God net zo schuldig als wanneer we de zonde werkelijk hadden begaan, omdat ons hart nog steeds naar vuile afgoden uitgaat.

			We kunnen ook aan de hand van twee teksten die Christus ons Zelf gegeven heeft beoordelen of we tot Zijn schapen behoren. Ik citeer Gods eigen woorden voor u: ‘Mijn schapen horen Mijn stem.’ (Joh. 10:27) Hebt u ooit de stem van Christus gehoord? Ik vraag u niet of u de stem van uw dominee hebt gehoord, maar of u de stem van Christus hebt gehoord. Heeft Hij ooit Zelf zo tot u gesproken dat u Zijn stem herkende als de stem van Christus?

			Behalve dat ze Zijn stem horen, hebben de schapen van Christus een wonderlijk onderscheidend vermogen waarmee ze de herder herkennen. Ik hoorde eens een man die veel in het Oosten had rondgereisd zeggen dat hij dacht dat de schapen de herder herkenden aan de kleren die hij aanhad. Dus trok hij herderskleren aan en ging naar een aantal schapen toe, maar er was er niet een die dacht dat hij hun herder was. Toen riep hij een van de schapen bij zijn naam, maar het schonk hem geen aandacht. Dat herinnerde hem aan de verzekering van de Zaligmaker: ‘Een vreemde zullen zij beslist niet volgen, maar zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van de vreemde niet kennen.’ (Joh. 10:5) Schapen hebben zo’n scherp gehoor dat ze de klank van de stem van hun eigen herder kunnen onderscheiden van alle andere.

			Zo is het met de schapen van de Goede Herder. Ook al worden anderen misleid, zij worden niet door de stem van een vreemdeling misleid.

			Ik durf te voorspellen dat dit land in tien jaar tijd helemaal doortrokken zal zijn van de rooms-katholieke leer. De laatste tien jaar is de opmars van het rooms-katholicisme zo sterk geweest dat, ook al zou het met slechts de helft van deze snelheid blijven groeien, mijn voorspelling uit zal komen. Zelfs de naam van het protestantisme zal uitsterven tenzij God een herleving van evangelicale godsdienst geeft. Want de mode van deze tijd gaat onbedwingbaar in de richting van wat protserig, behaaglijk en opzienbarend is. En een steeds groter deel van de kerk is gericht op het ceremoniële. Als wij die de oude waarheid liefhebben niet in beweging komen, zullen wij en onze landgenoten ondergedompeld worden in het duistere moeras van het roomse bijgeloof.

			Sommigen van u zullen nauwelijks kunnen geloven wat ik nu zeg. Maar als u slechts een blik slaat in de richting die ik u wijs, zult u zien dat de voortgang van het rooms-katholicisme en van het rituele formalisme in dit land nogal opmerkelijk is.

			De enigen die niet door deze vloedgolf van ceremonialisme weggespoeld zullen worden, zijn zij die de stem van Christus hebben gehoord en die zo het belangrijkste kenmerk van Zijn schapen vertonen.

			Als u ooit door het geloof in Jezus verlost bent, zult u zich nooit door een zogenaamde ‘priester’ laten inpalmen. Als u ooit op geestelijke wijze van het vlees van Christus gegeten heeft, dan zult u nooit uw christen-zijn verlagen door aan een door de mens gefabriceerde hostie-god te knabbelen. Als u ooit Christus echt als uw Zaligmaker hebt leren kennen, welke waarde zou u dan hechten aan het zogenaamde ‘offer van de mis’? Dan weet u dat het slechts een duivelse uitvinding is om uw ziel te misleiden.

			Als u ooit door de Heilige Geest werd wedergeboren, zult u het verzinsel van ‘wedergeboorte door de doop’ verafschuwen. Als u ooit wezenlijk met de levende Wijnstok, Christus, werd verenigd, zal al het valse en nutteloze gepraat over zalig worden op grond van de kracht van de sacramenten als een stank in uw neusgaten zijn die u niet kunt verdragen.

			Dus kom ik terug op de vraag die ik zojuist gesteld heb. Heeft u de stem van Christus gehoord? Kent u de betekenis van het fluisteren van Zijn Geest? Bent u uit de dood overgegaan in het leven? Bent u niet langer een wolf, maar bent u veranderd in een schaap? Bent u uit het koninkrijk van de duisternis gehaald en overgezet in het koninkrijk van Gods lieve Zoon?

			Als dat zo is, mag u steunen op de Heere Jezus Christus, wiens kostbaar bloed elk van Zijn uitverkoren heeft vrijgekocht. U mag dan zeggen: ‘De Heere is mijn Herder.’ 

			Maar is dat niet het geval en volhardt u in het volgen van uw eigen wil, dan zal dat uw ondergang betekenen. God geve dat dit niet het lot zal zijn van een van ons, maar dat we allen met kinderlijk vertrouwen mogen komen om ons vertrouwen op Jezus Christus te stellen, de Zoon van God, de enige Zaligmaker van zondaren. Dan zal elk van ons met David kunnen zeggen: ‘De Heere is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.’ Moge God elk van u om Jezus Christus’ wil zegenen! 

			Amen.

			Mijn Genezer

			‘Hij geneest mijn ziel.' 
(Psalm 23:3)1

			Deze lieflijke psalm bezingt vele genadegaven die de gelukkige ziel van de gelovige ontvangt en herleidt al die weldaden tot één bron: de Goede Herder Zelf. ‘Mij zal niets ontbreken.’ Waarom? Omdat de Heere mijn Herder is. Ik lig heerlijk te rusten in groene weiden. Waarom? Omdat Hij mij daartoe brengt. Ik loop naast de stille wateren en maak ondertussen een geestelijke ontwikkeling door. Waarom? Omdat ‘Hij mij leidt.’ Met de dood voor ogen ben ik kalm en onbevreesd. Waarom? Omdat Hij met mij is, Zijn stok en Zijn staf, die vertroosten mij.

			Een kroon bestaat uit veel kostbare dingen: goud, glanzende parels en zeldzame edelstenen. Die zijn allemaal samengevoegd in één kroon, die zonder aarzeling blijmoedig op het hoofd van de Grote Herder van Israël wordt geplaatst. In deze psalm zingt de bekroonde psalmdichter ongeëvenaard en is iedere regel gewijd aan de Beminde van zijn ziel, in wie al zijn fonteinen zijn.

			Ik wil een gedeelte van een van zijn verzen behandelen en daarbij heb ik hetzelfde doel als de dichter. Ook ik wens gedichten van een Koning uit te spreken (Ps. 45:2), om zo Zijn Naam te verhogen. Ik wil Hem verheerlijken vanuit een bepaald gezichtspunt,  namelijk als de Geneesheer Die Zelf onze dwalende zielen terugbrengt als wij Zijn wegen verlaten.

			Ik zou nu graag het eerste woord van de tekst in hoofdletters willen schrijven, hoofdletters zo groot als u kunt vinden. ‘HIJ geneest mijn ziel.’ Hij, alleen Hij, Hij en geen ander. Hem zij de eer!

			I. De tekst zit vol lessen en aansporingen en herinnert ons in de eerste plaats aan onze ware positie als gelovige. Laten we er in dit licht bij stilstaan. Wat is de juiste positie van elke gelovige? Het is die van een schaap dat dicht bij zijn Herder blijft. De tekst roept dit beeld op omdat wordt verondersteld dat het schaap is afgedwaald en dat de Herder het terugbrengt naar de plaats die het nooit had moeten verlaten. Een gelovige is in de meest gepaste toestand als hij in nauwe gemeenschap met Christus leeft. Dit moet geen voorrecht zijn dat hij slechts af en toe geniet, maar behoort tot het gewone leven van de ziel. Wij dienen in Christus te blijven, met Hem te wandelen en in Hem te leven. Paulus heeft niet gezegd: ‘Het leven is mij Christus als ik mij bijzonder verheug, of als ik feestvier op heilige dagen’, maar, ‘Het leven is mij Christus.’ (Fil. 1:21) Christus is zowel het gewone brood van de dagelijkse maaltijd als het vette vol merg voor het feestmaal. Hij is water uit de rots en ook gezuiverde gerijpte wijnen. (Jes. 25:6) Voor ons is Zijn naam het wachtwoord op aarde en we verwachten dat het ons paspoort naar de hemel zal zijn.

			We hebben de omgang met Christus nodig, niet als een luxe die alleen bedoeld is voor feestdagen en zondagen, maar als de noodzakelijke voorziening van elke werkdag in ons leven. Zijn woord aan ons luidt te allen tijde: ‘Blijf in Mij.’ Het moet ons streven zijn om dit waar te maken, opdat we altijd, dag en nacht, op de rustdag en evenzo op doordeweekse dagen, in onze vreugde en onze zorgen, in Hem zouden blijven. Christus is niet slechts een veilige haven om daar zo nodig te schuilen, maar een haven voor alle weersomstandigheden.

			Denk niet, geliefden, dat ik te hoge eisen stel als ik dit zeg. Ik ben er zo zeker van dat ik dit niet doe, dat ik zal herhalen wat ik heb gezegd. De juiste gesteldheid van een kind van God is dat hij altijd met Maria aan de voeten van de Meester zit of met Johannes zijn hoofd laat rusten aan de borst van de geliefde Zaligmaker.

			Ik denk dat dit in de eerste plaats duidelijk zal worden als we onszelf herinneren aan onze verplichtingen ten opzichte van Jezus. Wanneer iemand ons toen we nog maar pas bekeerd waren en toen we voor het eerst wisten dat onze zonden waren vergeven, had gevraagd hoe we ons in de toekomst ten opzichte van onze Heere zouden gedragen, dan hadden we een hoog ideaal gesteld. ‘Is Hij voor mij gestorven en heeft Hij al mijn zonden in Zijn lichaam gedragen? Dan zal ik Zijn dood altijd beschouwen als het allergrootste wonder van liefde, en mijn dankbare hart zal in liefde en lof met Hem verbonden zijn. Heeft Jezus mij werkelijk vergeven? Ben ik gereinigd omdat ik gewassen ben in Zijn kostbaar bloed? Ben ik helemaal rein en tot een kind van God gemaakt en aangenomen in de Geliefde? Dan zal ik Hem prijzen, Hem loven, Hem verheerlijken en al mijn dagen voor Hem leven. Het is onmogelijk dat ik Hem ooit moe zal worden! Als ik ooit koud en onverschillig zou worden ten opzichte van Hem, dan is het beter dat mijn hart ophoudt met kloppen voor het zover is.’

			Verwoord ik niet nauwkeurig wat u in het begin hebt gedacht? Heb ik de vurigheid van uw eerste liefde niet waarheidsgetrouw beschreven? U hebt uw ideaal niet bereikt, maar wat ik zeg komt wel overeen met hoe u terecht dacht te moeten zijn, en, geliefden, u behoorde ook inderdaad zo te zijn. Deze positie is niet hoger dan wat de heilige verplichtingen die u tegenover Christus hebt vereisen.

			Als een engel nooit eerder van mensen had gehoord en plotseling op deze aarde zou neerdalen en iemand van het menselijk ras zou ontmoeten en met hem zou spreken, dan zou hij vol verbazing zijn over wat hij had ontdekt. Veronderstel dat wij hem zouden vertellen dat we in zonden zijn gevallen en veroordeeld zijn om te sterven, maar dat de Grote Schepper van hemel en aarde Zich heeft neergebogen om onze natuur aan te nemen en in onze plaats te sterven. Kunt u zich de verbazing van de engel over de neerbuigende goedheid van de Zoon van God voorstellen?

			Nadat hij van zijn eerste verbazing bekomen zou zijn, zou hij tegen ons zeggen: ‘En is uw liefde voor Hem dan niet oneindig groot? Bent u in staat om alle liefde die u voor zo’n onuitsprekelijke genade voelt binnen de grenzen van uw kleine hart te bevatten? Hoe leeft u? Beseft u niet dat u nog niet half genoeg voor Hem kunt doen? U zult zeker nooit in uw gehoorzaamheid aan Hem, uw vertrouwen op Hem, of uw ijver voor Hem tekortschieten? Dat zou toch absoluut onmogelijk zijn!’

			Wat zouden we blozen en ons gezicht proberen te verbergen als we onze hemelse ondervrager zouden opbiechten dat we voor zo’n verbazingwekkende liefde maar zo weinig teruggeven. Ik weet echter bijna zeker dat we het met de engel eens zouden zijn over wat onze Heere toekomt, namelijk dat ons geweten en ons hart Hem de grootste genegenheid en de trouwste dienst zouden bieden.

			Daden van liefde zoals Jezus die voor ons heeft volbracht kunnen nooit op gepaste wijze worden vergolden. Maar we zouden die daden op z’n minst niet moeten versmaden of krenken door een lauwe en vluchtige omgang met Hem, want ze eisen ons hart, onze ziel, ons hele wezen op. Wij verlangen ernaar om altijd in de buurt te blijven van Hem die ons heeft genezen. Graag zouden we levenslang discipelen van onze Verlosser en Zijn dienstknechten willen zijn om nooit meer bij Hem vandaan te gaan.

			Daarnaast vereist onze verhouding tot de Heere Jezus voortdurende omgang met Hem. Weet u niet dat u de vrienden van Christus bent? En als u vrienden bent, zult u Hem dan geen vriendelijkheid bewijzen? Want hoe kunt u bevriend zijn als u een week lang thuis, of in het veld, of langs de weg geen gesprek met Hem hebt gehad? Is dit uw vriendelijkheid ten opzichte van uw Vriend? U bent meer dan Zijn vrienden, u bent Zijn broeders. Hij heeft gezegd: ‘die is Mijn broeder en Mijn zuster en Mijn moeder’. (Mark. 3:35) Kunt u met uw Broer omgaan alsof Hij een vreemdeling en een buitenlander was, en hem nauwelijks een teken van genegenheid schenken in een maand tijd? Is dat broederlijk? Heeft David zijn Jonathan zo behandeld?

			Bovendien heeft Jezus Zichzelf in Zijn wonderlijke liefde uw man genoemd en u aangenomen als Zijn bruid. Is het geen vreemde liefde, of gebrek aan die liefde, die een getrouwd stel week na week laat samenleven zonder genegenheid in de omgang met elkaar? De band van hun huwelijk zou ongetwijfeld knellen en hun eenheid zou slechts een beproeving zijn. Ik kan me bijna geen erger marteling voorstellen dan een huwelijksverbond zonder hartelijke verbondenheid. Zal ik de bruid van Jezus zijn en nooit in een gesprek met Hem mijn liefde tonen? Ik moet me schamen, duizendmaal schamen wanneer ik een dag voorbij laat gaan zonder dat deze gezegend wordt door liefdevolle gedachten, woorden en daden.

			Verder heeft het de Heere ook behaagd om ons leden van Zijn lichaam te noemen. Nu is het van levensbelang dat elk lichaamsdeel gemeenschap onderhoudt met het hoofd. Ook is het onvermijdelijk dat er, hoewel niet altijd bewust, omgang met het hoofd wordt beoefend.

			In het geestelijk lichaam moet er ten alle tijde bewuste gemeenschap ervaren worden. Zal de hand onverschillig worden ten opzichte van het hoofd, of de voet omgang weigeren te hebben met de hersenen? Als we een goede gezondheid hebben, zal een dergelijke scheiding nooit in het lichaam voorkomen, maar zullen alle leden in hartelijke, ononderbroken gemeenschap met elkaar blijven. Wanneer het leven niet langer door het gehele lichaam vloeit en de gemeenschap op deze wijze onderbroken wordt, zouden we aan verlamming kunnen denken.

			Voor allen die van God geleerd zijn is duidelijk dat onze verwantschap ongetwijfeld van ons vereist dat we in de Heere Jezus blijven.

			Daarnaast, geliefden, zou deze zaak eigenlijk geen aansporing nodig moeten hebben. Want als we gelukkig willen zijn, waar is het geluk dan te vinden behalve in het wandelen dicht bij Jezus?

			Ik weet waar ik het over heb, en het algemene getuigenis van alle heiligen bevestigt mijn gelijk als ik zeg dat er buiten de hemel geen hemel is behalve als we dicht bij Christus zijn. Omgang hebben met Hem is het paradijs zonder een slang, het is Kanaän zelf, zonder de Kanaänitische vijand. Gemeenschap met Jezus is het voorportaal van de heerlijkheid. Het is de zaterdagavond van de eeuwige rustdag, de dageraad van de hemelse dag. Ook al is het niet echt de hemel, gemeenschap met Christus is zeker de meest begerenswaardige buitenwijk van het nieuwe Jeruzalem.

			Heeft onze dichter niet uitgeroepen:

			Waar kan er zulke lieflijkheid zijn
als die ik in Uw liefde heb geproefd
en die ik in U heb gevonden?

			Gewoonlijk is het niet nodig om mensen aan te sporen tot iets waar ze van genieten, want hun geest jaagt hun genoegens na zoals een arend zijn buit. Als er iets is waar hun hart naar uitgaat, worden al hun krachten daarheen getrokken.

			Dus als het inderdaad zo is – en wie zal het tegenspreken? – dat omgang met Christus de allergrootste vreugde is, de meest intense van alle genoegens, waarom zijn wij dan zo moeilijk in beweging te krijgen?

			Wat is ons hart traag en onze geest afgestompt, dat we Jezus niet met een hartstochtelijk verlangen achterna snellen en dat we ons niet inspannen om voortdurend in Hem te blijven!

			Terwijl dit ons zou moeten aanlokken is er nog een andere overweging die ons naar Hem zou moeten uitdrijven, namelijk dat onze dagelijkse noden vereisen dat we in gemeenschap met Hem leven. Als we dwaas en onwetend zijn, waar zouden we dan anders moeten blijven dan bij de Meester? Wanneer we altijd zwak zijn, tot wie zouden we anders de toevlucht moeten nemen om kracht te ontvangen dan tot de Sterke? Laat het kind bij zijn ouder blijven, de leerling bij de leraar, de zieke bij zijn dokter, de arme man bij zijn helper.

			Naar wie anders zouden wij heengaan in onze voortdurende nood dan naar Hem die ons tot nu toe alles in alles is geweest? Zoals Israël het zich geen enkele dag kon veroorloven om zonder manna te zijn, kunnen wij geen uur tevreden zijn zonder het Brood des levens. ‘Zonder Mij kunt u niets doen’ (Joh. 15:5) heeft onze Heere gezegd, en wij hebben bewezen dat Zijn woorden waar zijn.

			Hebben we bewijs nodig dat ons nog meer verootmoedigt? Zijn wij bereid om tot een toestand te vervallen waarin we niets anders kunnen doen dan zondigen? Ik hoop van niet. We zouden nooit tevreden moeten zijn tenzij we in Christus blijven en we, bekleed met Zijn kracht, veel vrucht voortbrengen tot Zijn eer.

			Denk er verder aan dat er onnoemelijk veel gevaren voor ons zijn wanneer we buiten de gemeenschap met Christus zijn. Wanneer we ontrouw zijn aan Zijn Liefde, worden we gemakkelijk door iedere verleiding in verzoeking gebracht. Zonder Zijn liefde in ons hart vallen we ten prooi aan andere liefdes die ons tot afgoderij brengen, ons in schadelijke begeerten storten en de bron van onze vreugde vergiftigen.

			We moeten in de ban zijn van de alles overtreffende liefde van Jezus, anders zullen we door het bedrog van de wereld worden bekoord. Een van de twee heren moet over ons heersen: óf de vorst van de machten van de lucht óf de Koning der koningen. Als Christus met ons is, zijn we veilig. Want welke wolf is in staat een schaap te verscheuren als het zich dicht bij de hand van de herder bevindt?

			Wanneer wij van Jezus zijn weggegaan, zijn we niet slechts in gevaar, maar zijn we al beroofd. Want het verlies van de omgang met Jezus is een verlies dat op zichzelf al erg genoeg is, zelfs al zou ons verder geen onheil overkomen. Zonder Jezus zijn wij een schip zonder loods, een stad zonder wachter, baby’s zonder voedster. We kunnen niet zonder Hem en hoe minder we dat uitproberen, des te beter het is. Simson zonder zijn haarlokken is het treurige beeld van een gelovige zonder gemeenschap met Christus. 

			Hoe durft u op welke dag dan ook uit te gaan om zaken te doen zonder de aanwezigheid van de Heere? Dan zou een krijger net zo goed ten strijde kunnen trekken zonder schild en rondas. Moeten we niet dagelijks bidden: ‘Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken’? (Ex. 33:15)

			Hoe kunnen we naar bed gaan voordat Hij ons heeft gekust met de kussen van Zijn mond? Zullen zelfs de dromen en visioenen ’s nachts geen last blijken te zijn wanneer we onze ziel niet aan Zijn bewaring hebben toevertrouwd? Wat mij betreft, ik houd er van om als ik mijn hoofd op mijn kussen neerleg, deze prachtige regels te prevelen:

			Opnieuw besprenkeld met verzoenend bloed,
leg ik mij te rusten neer,
als in de omhelzing van mijn God,
of aan mijn Zaligmakers borst.

			De weldaden die uit de gemeenschap met Christus voortvloeien zouden ons ertoe moeten aanzetten om in die gemeenschap te blijven. Iedereen die in genade wil groeien, die met de Geest vervuld wil zijn, die de liefde van Christus wil kennen die alle verstand te boven gaat, moet in Christus blijven.

			Dat geldt in het bijzonder voor degene die in alle dingen gelijkvormig wil worden aan Hem die het hoofd van het lichaam is. Het hele bereik van dat waarnaar een christen mag streven, moet in gemeenschap met Christus verwezenlijkt worden en op geen enkele andere manier. Als ik op mijn plaats ben, is alles wat ik zou moeten of zou wensen te vinden in mijn Heere, door dicht bij Hem te wandelen. Een gelovige kan niets goeds bereiken als hij zijn Meester verlaat. Christus van ver volgen is kwaad, alleen maar kwaad. En voortdurend in Hem blijven is vrede, vreugde, heiligheid, de hemel.

			Daarom geliefden, zeg ik het opnieuw: laten we streven naar dat wat voor elke christen de gebruikelijke positie moet zijn, namelijk, in Christus blijven. Dit is evengoed nodig voor zuigelingen in genade als voor volwassenen in Christus, zowel voor onbekende mensen als voor beroemdheden.

			II. Onze tekst herinnert ons in de tweede plaats aan onze veelvuldige zonde. ‘Hij geneest mijn ziel.’ Hij doet dit vaak. Hij doet het op dit moment. De Heere zal niet iets doen wat onnodig is en daarom laat dit zien dat ik vaak van Hem weg dwaal, anders zou het niet nodig zijn om mij weer terug te brengen.

			Geliefden, het doet me verdriet me om te zeggen dat veel mensen belijden godzalig te zijn, maar ondertussen voortdurend buiten de gemeenschap met Christus leven. Ik moet bekennen dat ik het geloofsleven van velen die zich christen noemen niet kan begrijpen. Het is niet aan ons om hun echte staat voor God te beoordelen en dat willen we ook niet proberen, maar we moeten wel opmerken hoe inconsequent hun daden zijn. Ze hebben, laten we hopen, in Christus geloofd. Laten we dan ook hopen dat hun geloof voldoende goede werken voortbrengt om te bewijzen dat het een levend geloof is. Maar ondanks dat alles is hun godsdienst koud, zonder vreugde, zonder bezieling. 

			Er zijn duizenden christenen van wie de hele godsdienst lijkt te bestaan uit het bijwonen van de erediensten op zondag en misschien komen ze af en toe ook op een doordeweekse dag naar een preek luisteren. De persoonlijke godsdienstige verplichtingen die ze erop na houden hebben een vaststaande volgorde en ze hebben ergens een Bijbel in huis, maar dat is het wel zo ongeveer. Bidden doen ze alleen voor de vorm, de lofprijzing wordt vergeten, het lezen van de Bijbel is eentonig, mediteren slechts een herinnering en heel hun christen-zijn lijkt meer op een mummie dan op iets levends.

			Bij hen wordt de klacht dat ze zonder de gemeenschap met Christus leven, overstemd door de vraag: ‘Ben ik er ooit deelgenoot van geweest?’ Ik vrees dat we in deze kerk en in alle kerken, honderden leden hebben van wie de hoogste emotie aangaande de liefde tot de persoon van de Heere Jezus Christus niet verder reikt dan de vraag:

			Heb ik de Heere lief, of niet?
Ben ik de Zijne, of ben ik het niet?

			Van een bewust genieten van Jezus’ liefde en een vertrouwelijke omgang met Hem kennen ze niets. Ze beschouwen zulke dingen in feite als een luxe die aan een hogere rang van heiligen is voorbehouden. Ze denken dat het heel fijn is om er in een biografie over te lezen, maar ze zien het niet als iets wat je dagelijks bezit. Ze bewonderen de beste mensen die zo’n hoge positie kunnen bereiken, maar het kwam niet bij hen op dat ook zijzelf op die hoogte zouden kunnen leven.

			Geliefden, dit is een treurige situatie. Als het zo met uw leven gesteld is, ben ik erg bezorgd over u. Want u bent uitgehongerd te midden van overvloed, u lijdt bewust gebrek terwijl u door onmetelijke rijkdom wordt omringd. U leeft als dagloners en niet als zonen. U ontvangt de plicht van de godsdienst zonder de vreugde die hij brengt. U draagt het juk, maar eet niet in zijn grazige weiden. Het lijkt mij dat u aan alle room van ons heilige geloof voorbijgaat en dat u niets tot u neemt behalve de afgeroomde melk. U verlaat de zonnige vlakten van gemeenschap met Christus voor de bevroren gebieden van een nalatig leven en daarom siddert u van angst terwijl anderen juichen van blijdschap. U hebt een plek gekozen in de buitenste voorhof van de tempel, u treedt nooit binnen in het heilige der heiligen, u gaat niet achter het voorhangsel naar binnen om de heerlijkheid van de Heere te aanschouwen. U zeilt weliswaar naar de hemel, maar u zit in het donker weggekropen in het ruim. Het is alsof u godsdienstig bezien leeft als de bedelaars die aan de achterdeur komen om botjes en korsten oud brood.

			Daarom verbaast het me niet als ik hoor dat sommigen onder u hunkeren naar vermaak en zeggen dat u zich nogal somber voelt en dat u levendig gezelschap en plezier nodig hebt om het leven draaglijk te maken. Als mijn kind zou zeggen dat hij steeds naar de banketbakker of naar het restaurant moet, zou ik tegen mezelf zeggen: ‘Het eten op mijn tafel is toch zeker wel goed genoeg voor hem?’

			Maar als ik het zou uitzoeken en dan zou ontdekken dat hij alleen zo nu en dan aan mijn tafel at en dat hij dan altijd de meest afgekloven botjes en de droogste korsten brood uitkoos, dan begreep ik wel kunnen begrijpen waarom hij zo vaak op andere plaatsen te zien is waar eten te krijgen is. Wanneer u niet uit Jezus leeft en u niet verheugt in de oneindige zaligheid die Hij u kan schenken, verbaast het mij niet als u voor uw ‘snoepjes’ naar de wereld trekt en een neiging voelt naar de prei, knoflook en de uien van Egypte.

			Geliefde broeders en zusters, als u inderdaad Zijn volk bent, bid ik dat de Heilige Geest u zal verlossen van de sombere godsdienst waarin u leeft en dat Hij u in die gesteldheid zal brengen waarin u uw Heere zult zien, in Hem zult blijven en zich in Hem zult verheugen.

			Een mijnwerker die het grootste deel van zijn tijd onder de grond leeft, doet zijn land geen recht wanneer hij erover vertelt dat het daar somber, benauwd en verstikkend is. Want zo is het onder de grond, maar niet boven de grond. Voor wie niets kennen van het gewijde feestmaal, de verborgen vreugde, de verrukking en de vredige vervulling die zij geeft, draagt godsdienst slechts een streng gezicht.

			Iedere heuvel heeft zowel een zonnige als een donkere, sombere zijde en degenen die nalatig zijn in hun omgang met Christus, krijgen te maken met de slechtste kant van de dingen. De bewoner van het zonnige zuiden met zijn stralende ogen is een heel ander iemand dan de Eskimo, die zijn honden over de ijsvlakten drijft en zich verstopt tijdens de lange wintermaanden waarin de zon nooit een straal uitzendt om te aarde te verblijden.

			Wie voelt er iets voor om een van de Eskimo’s van het christendom te zijn, of een van de Laplanders of Finlanders van de kerk? Helaas, ze zijn echter overal overvloedig aanwezig.

			We moeten belijden dat anderen onder ons die Christus niet voortdurend verlaten, evengoed bloot staan aan hevige aanvallen van achteruitgang en dat er tijden zijn waarin het inderdaad goed voor ons is dat Hij onze ziel geneest. Wat dwalen we snel van de weg af! Hoe gemakkelijk kan iets kleins onze heerlijke omgang met Christus verstoren! Hebt u ’s avonds in werelds gezelschap verkeerd? Verbaasde het u vervolgens dat u tijdens uw avondgebed geen gemeenschap met Christus kon ervaren? Bent u veel van uw bezit gaan houden, of verlangt u ernaar om het te vermeerderen? Dan hebben uw afgoden uw Heere bedroefd. Was u opstandig vanwege verliezen die u leed en mopperde u tegen God vanwege de moeilijke weg die Hij in Zijn voorzienigheid met u ging?

			Als u ‘tegen Mij blijft ingaan, dan zal ik Zelf ook tegen U ingaan.’ (Lev. 26:23,24) Als ons trotse hart tegen onze hemelse Vader moppert en tekeergaat, kunnen we van Hem geen glimlach en liefkozingen verwachten.

			We kunnen door trots en eigendunk de gemeenschap met Christus gemakkelijk verliezen. Want wanneer Hij ons verwent met gelukkige uren van zalige vreugde, zijn we snel geneigd te denken dat we iemand zijn en houden we onmiddellijk ons hoofd heel hoog rechtop. Wanneer dat gebeurt, lopen we grote kans om in de modder te vallen en daar te blijven liggen totdat we van een afschuw hebben onze eigen kleren en we als de zondaar die we zijn om hulp roepen.

			Christus komt ons graag tegemoet op Zijn genadige voorwaarden: Hij moet de volheid zijn en wij de leegte! Hij de machtige Helper en wij de zwakke zondaar, Hij de Zaligmaker en wij degenen die verloren zijn. 

			Als wij zeggen dat we rijk zijn en steeds rijker zijn geworden (Op. 3:17), weet Hij dat we leugenachtig zijn en verlaat Hij ons. Maar wanneer wij inzien dat Hij het goud en de witte kleren heeft en wij slechts naaktheid en armoede, dan hebben we een overeenkomst bereikt die zowel bij Hem als bij ons past. Als we ons ergens op beroemen, is het tevergeefs, want we bezitten geen schoonheid. Zijn ogen zijn ogen als een vuurvlam, Zijn aangezicht is heerlijk als de Libanon, voortreffelijk als de cederbomen. De kroon van licht en de mantel van heerlijkheid is van Hem. Alle eer moet Hem worden toegeschreven. Wie Hem eren zal Hij eren. Nederigheid zit aan Jezus’ voeten en dat is de meest uitgelezen plaats om liefdevolle gemeenschap met Hem te hebben.

			We kunnen Christus’ aanwezigheid kwijtraken door onze plicht of de waarheid te veronachtzamen. Aan de andere kant kunnen we haar kwijtraken door met slechte dingen bezig te zijn en door op te gaan in zorgen van voorbijgaande aard. We kunnen Christus’ gezelschap kwijtraken door inconsequente daden of zinloze gesprekken.

			Sommigen van u zeggen: ‘O, is dat zo? Gaat Jezus zo snel bij ons weg?’ Inderdaad. Wie Hem het beste kennen, hebben gemerkt dat Hij op Zijn Vader lijkt en er is een trek in Zijn Vaders karakter die heel duidelijk terug is te zien in de Zoon. Er staat geschreven: ‘De Heere uw God is een jaloers God’ (Ex. 20:5, Eng. vert.) en Jezus is een jaloerse minnaar. Hij zal Zijn volk niet verwerpen, Hij blijft de slechtste van hen trouw. Maar wanneer wij niet in heiligheid met Hem wandelen, zal Hij Zichzelf van ons terugtrekken.

			Gaan er twee samen zonder elkaar ontmoet te hebben? (Amos 3:3) Als wij Hem bedroeven, zal Hij ons bedroeven. Wanneer wij op een koude, liefdeloze, oneerbiedige manier met Hem omgaan, zorgt dat er spoedig voor dat de stralen van de Zon der gerechtigheid niet meer over ons schitteren. De naam van onze Geliefde zij geprezen! Want Hij komt weldra terug en zegt: ‘Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten, maar in grote barmhartigheid zal Ik u bijeenbrengen.’ (Jes. 54:7) Toch zijn zelfs de kleinste ogenblikken waarin Hij ons verlaat al veel te lang. Het kleinste teken van Zijn afwezigheid is voor een oprechte ziel moeilijk te verdragen.

			Maar ik verwissel dit treurige punt voor iets wat meer troost biedt.

			III. De tekst herinnert ons ook aan de trouwe liefde van onze Heere. ‘Hij geneest mijn ziel.’ Dit is niet wat Hij misschien gedaan zou hebben of zou doen als Hij net zo veranderlijk was geweest als wij. Sommige mensen leren dat Jezus Zijn dwalende schapen laat omkomen, dat Hij ze als straf voor hun afdwalingen aan de wolf overgeeft. Ik hoop dat er nu maar heel weinig zijn die in deze leer geloven, want hij is zo onterend voor de Goede Herder dat ik hoop dat al Gods kinderen hem voor eens en voor altijd zullen opgeven. Toch is er een tijd geweest dat velen dit geloofden. Het verbaast me niet dat sommigen dit geloofden, want ik werd vaak bedrukt door de vrees dat dit ook voor mij zou gelden.

			Maar vanmorgen ben ik hier om over mijn Heere te zeggen: ‘Hij geneest mijn ziel.’ Hij heeft mij niet verworpen, mij niet verlaten of aan mijn lot overgelaten, maar uit liefde tot mijn ziel heeft Hij mijn voeten uit het net bevrijd en mij uit een kuil vol kolkend water opgehaald. Hij heeft mijn voeten op de rots van Zijn onveranderlijke liefde gezet. (Ps. 25:15, 40:3)

			Het is niets voor onze Zaligmaker om Zijn schapen te laten omkomen. Het hart weigert aan zo’n gedachte geloof te hechten, dit past helemaal niet bij Hem. Mijn getuigenis is: ‘Hij geneest mijn ziel.’ Hij heeft dit zo vaak gedaan dat dit het beste zo te omschrijven valt: Hij is daar voortdurend mee bezig.

			De psalmdichter zet dit in de tegenwoordige tijd, alsof de Heere de gewoonte heeft om dit te doen en zelfs op dit moment bezig is om zijn ziel te vernieuwen.

			Ik moet eerlijk belijden dat ik afdwaal en dat Hij mij terugbrengt. Kind van God, zo ontelbaar als uw zonden geweest zijn, zo ontelbaar zijn de keren geweest dat Hij u heeft teruggebracht. Na honderd keer afdwalen had u Hem ertoe kunnen brengen om te zeggen: ‘Hij is verslingerd aan zijn afgoden, laat hem met rust, Mijn Geest zal niet langer met hem twisten.’ Maar nee, Hij legt nogmaals Zijn hand op u en leidt u opnieuw in het spoor der gerechtigheid omwille van Zijn Naam. 

			Een moeder vergeet haar zuigeling niet. Ook al is hij vaak zeurderig en dwars, ze heeft nog steeds medelijden met de zoon van haar schoot. Zo is het ook met Jezus. We zijn te diep in Zijn handpalmen gegraveerd om ons uiteindelijk te laten sterven. Hij heeft ons te duur gekocht om ons prijs te geven. Ook al heeft Hij onze ziel al honderd keer teruggebracht, Hij doet het nog steeds. Dat is Zijn manier van doen, het is de gewoonte van Zijn liefde.

			De tekst duidt op een liefdevolle manier aan dat Hij op dit moment gewillig is om ons terug te brengen. Hij is weer bezig met Zijn welbekende werk, zelfs nu geneest Hij mijn ziel.

			Waar bent u, geliefde broeder? Bent u de laatste tijd erg somber en koud geworden? Jezus wacht om uw hart brandende in u te maken. Voelt u zich geestelijk half dood? Uw Heere en Meester is op ditzelfde moment gewillig om u door Zijn Woord te verlevendigen en u de vreugde van Zijn heil terug te geven.

			Als u mij vraagt waarom de Heere zich zo haast om Zijn volk terug te brengen, dan kan ik geen antwoord vinden in henzelf of hun verdienste. Maar een klein stukje verderop geeft de psalmdichter de reden waarom Christus zo trouw en liefdevol handelt. ‘Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van Zijn Naam.’ (Ps. 23:3)

			Hij zou ons niet terug brengen omwille van onszelf. Er is niets in ons wat we voor het oog van de gerechtigheid zouden kunnen aanwijzen om ons recht op genezing te geven. Integendeel, we zouden ons veel kunnen herinneren wat ons, volgens de letter van de wet, van onze ondergang zou verzekeren.

			Hier is onze zekerheid: De Heere Jezus wilde ons zalig maken en Hij blijft bij Zijn voornemen en besluit. Hij heeft Zijn eigen oprechtheid en onveranderlijkheid ingezet als garantie van het verbond, en Hij zou Zijn eigen eer op het spel zetten als een van Zijn volk verloren zou gaan. Dus omwille van Zijn Naam wil brengt Hij de dwalende terug, opdat Zijn vijanden niet zouden zeggen: ‘God heeft Zijn volk verlaten’, en opdat de legers van de hel zich niet zouden verheugen en zeggen: ‘De Heere is begonnen hen te verlossen, maar Hij was niet in staat om het werk af te maken.’

			‘Omwille van Zijn Naam.’ Een diepe en gezegende reden! Onveranderlijke, onbeweeglijke grond van troost! Omwille van Zijn Naam wil brengt Hij onze ziel terug als wij van Zijn weg afdwalen.

			De middelen die Hij gebruikt zijn wonderlijk. Soms is het door een heel zware tuchtiging, maar andere keren door een onweerstaanbare lokroep van Zijn liefde.

			De manier waarop Hij met Zijn volk handelt is opmerkelijk. Ogenschijnlijk breekt Hij hen in Zijn grote toorn in stukken en vermorzelt Hij hen onder Zijn voeten, maar dit alles doet Hij om hen ziek te maken van de zonde en hen hevig naar Hem te laten verlangen. Hij verscheurt ze zoals een leeuw zijn prooi, en dit is niet om hen te vernietigen, maar om hen te behouden. Staat er niet geschreven: ‘Ik dood en Ik maak levend, Ik verwond en Ik genees’? (Deut. 32:39)

			Hij leidt ons vaak door middel van verschrikking op de wegen van genade – en door Zijn goedertierenheid eindigt dat wat onze totale ondergang lijkt te zijn vaak in ons volledige herstel. Laat de tekst als een voorbeeld en getuigenis van Zijn onveranderlijke liefde staan. ‘Hij geneest mijn ziel.’

			IV. Tijdens de korte tijd die mij nog rest om tot u te spreken, wil ik al mijn kracht leggen in de laatste overweging. Wanneer onze tekst wordt benadrukt zoals ik dit heb gedaan, herinnert deze ons aan Zijn allerhoogste macht. ‘Hij geneest mijn ziel.’

			Hij, Hij, Hij alleen geneest mijn ziel. Mijn herlevingen en verkwikkingen komen van begin tot einde van Hem. Hij heeft Zelf mijn ziel voor het eerst tot leven gewekt, ja, Hij was voor mij het leven zelf.

			Geliefden, u had geen leven totdat Jezus voorbijging en Hij u dood in de zonde zag liggen en tegen u zei: ‘Leef!’ (Ez. 16:6) U was als Lazarus in het graf, u begon te stinken van verdorvenheid en zonde. En toen Hij zei: ‘Lazarus, kom uit!’ was Zijn stem leven voor u.

			U hebt de Zaligmaker niet geholpen om u op te wekken, hoe zou u dat kunnen? U hebt niet gelijktijdig actie ondernomen. Hij nam de eerste stap en maakte u levend toen u dood in zonde lag. Hij begon u zalig te maken omdat Hij genadig zal zijn voor wie Hij genadig zal zijn en omdat Hij Zich zal ontfermen over wie Hij Zich ontfermen zal. (Ex. 33:19)

			U hebt uw wedergeboorte helemaal aan Hem te danken en het is niet verbazingwekkend dat uw herleving uit dezelfde bron moet komen. Hij die u heeft wedergeboren kan u ongetwijfeld genezen, en Hij die u geschapen heeft, kan u vernieuwen. Genezen is geen moeilijker werk, het is maar een bijkomstigheid vergeleken met het herscheppen van de ziel. De Heere, Jezus Christus zelf, Die u eerst tot leven wekte, kan u opnieuw doen herleven. Hij kan dit Zelf doen omdat Hij voor uw ziel zowel het medicijn als de dokter is.

			Al het kwaad waaronder een christen lijdt komt voort uit Jezus’ afwezigheid of ontleent zijn kracht om te verwonden aan het feit dat de Heere afwezig is. Er zijn zonden die altijd in ons wonen, maar zij durven hun gezicht niet te laten zien als Jezus met zichtbare heerlijkheid in ons regeert. De verraders loeren in hun schuilplaatsen wanneer Hij Zijn intrek in de stad heeft genomen. Ze zullen zich niet buiten wagen, totdat ze horen dat Hij gekwetst is en is weggegaan. Wanneer de vlag op het kasteel aangeeft dat mijn Heere thuis is, gedragen Zijn vijanden zich op hun best, want ze zijn doodsbenauwd voor Zijn zwaard. Als onze omgang met Jezus levendig is, blijft de zonde sluimeren of is hij zo geheel beteugeld dat hij slechts moeizaam naar adem snakt.

			Dus wanneer ik op dit moment trots ben geworden of prikkelbaar, of gemakzuchtig, of als ik niet kan bidden of mezelf niet wil onderwerpen aan de goddelijke wil, of geestelijk ziek ben geworden, dan is het nogal duidelijk dat de oorzaak van alle kwaad is dat ik het gezelschap van mijn Heere ben kwijtgeraakt.

			Het is duidelijk dat wanneer Hij bij mij terugkomt, dit mijn ziel weer zal doen herleven. Als Zijn afwezigheid dit kwaad heeft laten ontstaan, kan Zijn aanwezigheid het zeker verdrijven. Ook al zou het kunnen voorkomen dat er uitwendige verleiding is, toch heeft deze geen enkele kracht als Christus aanwezig is. Ook al zou de bekoring van de wereld ons proberen te verleiden, vergeleken met Jezus’ heerlijkheid is ze slechts verschrikkelijk misvormd. Laat ons alleen Zijn aangezicht zien, dan zal iedere aardse bekoring haar betovering verliezen.

			Stel dat we verleid werden tot twijfelzucht, dan is Christus het antigif voor dat vergif. Geen mens twijfelt wanneer Christus bij hem aanwezig is. Zelfs Thomas roept wanneer hij Hem ziet: ‘Mijn Heere en mijn God!’ (Joh. 20:28) Kunnen wij moedeloos zijn terwijl Hij ons vertroost? Kunnen de bruiloftskinderen treuren wanneer de Bruidegom in hun midden is? Aan de andere kant kan trots niet leven waar Jezus gezien wordt. ‘Toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten’, sprak de geliefde apostel. (Op. 1:17) Zijn aanwezigheid is de dood voor elke zonde, het leven voor elke genadegave.

			Daarom staat er in de tekst: ‘Hij geneest mijn ziel.’ Het gebrek, de hongersnood, de kwaal van de oorlog heeft maar één geneesmiddel nodig en dat is vrede. De smarten van de ziel van de gelovige hebben maar één remedie nodig en die ligt opgesloten in de woorden: ‘Blijf in Mij.’ (Joh. 15:4) Christus’ aanwezigheid draagt alles in zich wat de ziel ooit nodig zou kunnen hebben.

			Ik zie de groene bladeren van een plant die het meest geliefd is bij iedereen die van de lente in het bos houdt. Zij groeit onder een heg op een oever langs een kabbelend beekje. Ik vraag het plantje waarom het niet bloeit en het fluistert me toe dat het over een poosje zal bloeien. ‘Maar, lieflijke sleutelbloem, waarom laat u uw prachtige bloem niet meteen groeien en verblijdt u ons niet met uw schoonheid?’

			Zij antwoordt: ‘Ik wacht op hem.’Op wie wacht u, bode van de lente? Ze antwoordt bedeesd: ‘Ik wacht op mijn heer, de zon.’ Hebt u geen andere vrienden en helpers nodig?

			‘Stop, hou op’, zegt ze, ‘wanneer mijn heer komt, zal dat genoeg zijn en zodra hij zijn kracht uitzendt, zal ik mijn schoonheid laten uitspruiten.’

			Maar hebt u dan geen zacht glinsterende dauwdruppels nodig die op uw bladeren schitteren? Zijn uw bloesems niet het teerst om te zien als alles om u heen daarmee in harmonie is? Wanneer het viooltje en de wilde hyacint u gezelschap houden, de knoppen opzwellen en de groen gevederde kneu zingt?

			Hierop antwoordt zij: ‘Hij zal ze meebrengen, hij zal ze allemaal meebrengen.’ Maar bent u niet bang voor de dodelijke vorst en de akelige sneeuwstorm? ‘Hij zal ze allemaal wegjagen’, zegt de kleine plant. ‘Ik zal veilig genoeg zijn als hij de lente meebrengt.’

			Gelovige, u bent die plant en Jezus is uw Zon. Hij zal u genezing brengen onder Zijn vleugels (Mal. 4:2) en vreugde in het licht van Zijn aangezicht. Hij herstelt ons helemaal in ons mens-zijn. Elk vernieuwd vermogen wordt sterker als Hij in de buurt is. Door de gemeenschap met Christus drinkt elke genadegave nieuw leven in. Geloof triomfeert, liefde brandt vurig, hoop voorzegt, geduld wordt sterk om te volharden en moed wordt dapper voor de strijd. Christus is zulk heerlijk voedsel, dat alle genadegaven van Hem kunnen leven en allemaal door deze heilige spijs worden gesterkt.

			Het allerbeste is dat Hij nu, nu op dit moment onmiddellijk, beschikbaar is om uw ziel te genezen. Pas voelde ik me bezwaard van hart, somber, doods. Ik zag mezelf als een tak die van een boom was afgesneden en ik dacht bij mijzelf: ‘Als ik een rank van de wijnstok ben en van mijn stam ben weggenomen, dan is mijn enige hoop dat ik terug ga naar de plaats waar ik vandaan kwam en opnieuw word ingelijfd, dat ik de sap weer begin op te zuigen en het leven door me heen voel stromen.’

			Toen was het heerlijk om me te herinneren dat er geen staat is waartoe een gelovige mogelijk zou kunnen vervallen, zelfs al zou het de meest wanhopige toestand zijn die maar denkbaar is, of Christus is in staat hem volkomen en onmiddellijk terug te brengen. Toen keerde ik mij als volgt tot mijn Heere om troost en herleving. Ik zag op naar Hem aan het kruis. Ik stond voor Hem als een zondaar en verwonderde mij erover dat Hij voor zondaren moest sterven en ik zei tegen Hem: ‘Heere, U weet dat ik op U vertrouw. Buiten U heb ik geen hoop. Ik klem mij aan vast aan U zoals een zeeslak aan een rots.’

			Onmiddellijk voelde ik dat het sap van de stam door mijn tak begon te vloeien. Zodra ik mij door een eenvoudig geloof tot de Heere wendde, voelde ik dat er kracht van Hem uitging om mijn ziel te genezen. Toen het sap eenmaal was gaan stromen, ging het alleen maar meer en meer vloeien. Want terwijl ik dacht aan mijn zaligheid door Hem, terwijl ik bedacht dat ik zelf schuldig ben en dat Hij mijn gerechtigheid is, begon ik Hem lief te hebben en ging mijn ziel gloeien van hartstochtelijke liefde voor Hem. Ik wilde anderen vertellen dat Hij zo’n lieve, goede Zaligmaker is.

			Enkele ogenblikken nadat ik mezelf had beklaagd dat ik als dood voor Hem was en dat ik een verworpene was, voelde ik net zoveel warmte van liefde tot Hem als ik ooit in mijn leven had ervaren. Ik kon met de woorden van de bruid zeggen: ‘Eer ik het wist, zette ik mij op de wagens van mijn gewillig volk.’ (Hoogl. 6:12)

			Ik geloof dat dit het natuurlijke proces is om door te maken wanneer uw ziel wordt genezen.

			Misschien ervaren sommigen van u die belijders zijn het volgende: ‘Ik weet niet wat het is, maar ik ben niet wat ik zou moeten zijn, want wat Christus betreft ben ik helemaal in de war. Ik verlang ernaar vanuit een betere hartsgesteldheid te handelen, om God meer te behagen door dichter bij Hem te wandelen.’

			Als dit uw toestand omschrijft, denk dan na over wat u doet. Span u in om te doen wat ik u heb voorgeschreven. Want anders zal, tenzij u erg op uw hoede bent, meneer Wereldwijs naar u toe komen en u vertellen dat er andere wegen zijn waarlangs uw ziel vernieuwd wordt. In de eerste plaats, zegt hij, moet u bitter berouw hebben over al dat afdwalen van uw hart. Dat is inderdaad goed, maar wie moet u dit berouw geven?

			Vervolgens, zegt hij, moet u meer aandacht hebben voor de uiterlijke tekenen van genade. U moet meer tijd reserveren voor gebed en meer ijverig zijn om in de stilte de Schriften te onderzoeken. Ook dat is allemaal waar. Wat hij u ook opdraagt, leef dat na en doe dit, zoals Christus dit van de Farizeeën heeft gezegd.

			Maar dat is niet de manier waarop u vernieuwing van uw ziel kunt verkrijgen. De weg naar de hemel loopt nooit via de Sinaï; wees daarom altijd op uw hoede voor leiders die u in die richting willen leiden. Heel onze genezing ligt in Christus, Christus is de arts en Christus is ook het medicijn.

			Uw ziel wordt niet vernieuwd door dit zelf te proberen door of processen te ondergaan waardoor het vanzelf beter wordt. Maar ga onmiddellijk, zoals u bent, in welke toestand u zich ook bevindt, naar Christus en grijp Hem vast. Zodra u met Hem in contact komt, zult u al snel kunnen zingen met de woorden van de tekst: ‘Hij geneest mijn ziel.’

			Laten anderen maar praten over hun sacramenten, ‘Hij geneest mijn ziel.’ Laten mensen zich maar beroemen op bijzondere manieren om hun ziel naar de hemel op te heffen, ‘Hij geneest mijn ziel.’ Laten sommigen zich verheugen omdat hun ziel geen herstel nodig heeft maar altijd sterk is. Dat is iets wat ik niet kan zeggen, maar ik kan wel zeggen: ‘Hij geneest mijn ziel.’

			Ik hoop dat vanmorgen veel geliefde broeders en zusters zich met mij verwant voelen en dat ze bij het verlaten van dit gebouw niet alleen zullen zeggen: ‘Ik wist dat Hij in staat is om mijn ziel te genezen’, maar ook zullen zeggen: ‘Hij geneest mijn ziel. Ik was erg koud toen ik hier binnenkwam, zo koud als het weer zelf, maar Jezus heeft het ijs in mijn hart ontdooid.’

			Misschien moet u erkennen dat u met een verkeerde hartsgesteldheid hier kwam, dat u een slecht humeur had en ik weet niet wat nog meer. Misschien had u zorgen door gebrek aan rust of vrede. Dan is nu het juiste moment om de Grote Geneesheer te beproeven. Span u in om door de kracht van de Heilige Geest met Christus in contact te komen voordat u uw zitplaats verlaat. Ik bid u, keer naar Hem terug zoals in het begin. Tak, kom terug naar de stam en laat het sap weer stromen.

			U zegt: ‘Maar ik ben niet in de juiste toestand.’ Wat? Bent u teruggegaan naar de oude gedachte van geschiktheid? Bent u teruggegaan naar die wettische eis?

			Kom zoals u bent. Kom zoals u bent tot Jezus. Ik bedoel u, gelovigen. Gaat u zich even dwaas gedragen als zondaars dat doen? Zondaars zeggen dat ze zich klaar moeten maken voor Christus, en het is dwaas dat ze dat zeggen. Gaat u hetzelfde zeggen? Dan bent u nog dwazer. Kom nu! Wat u ook bent geweest, laat de verbondenheid tussen u en Christus bewust gevoeld en verlevendigd worden doordat u zich met een eenvoudig geloof onmiddellijk tot Hem wendt. Dan zult u, terwijl u tot grotere bloei komt, opnieuw zeggen: ‘Hij geneest mijn ziel.’

			Amen.

			Het dal van de schaduw 
van de dood

			‘Al ga ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zal geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.’ (Psalm 23:4, Eng. vert.)

			Weet u dat ik deze tekst opzij had gelegd? Ik dacht dat ik deze uitgelezen belofte moest bewaren en achter de hand houden totdat ik de Jordaan van de dood genaderd was. Ik hoopte dat het me dan, in mijn laatste uren, gegeven zou worden om van de lieflijkheid van deze belofte te genieten en blij te zingen:

			Ook al wandel ik door het donkere dal van de dood,
toch zal ik geen kwaad vrezen.
Want U bent met mij
en uw stok en staf vertroosten mij.

			Onlangs ontdekte ik dat ik dit hemelse brood onmiddellijk moest eten, en dat heb ik ook gedaan. Vaders zeggen tegen hun kinderen: ‘Je kunt je cake niet tegelijkertijd bewaren en opeten’, maar deze regel gaat niet op voor Gods vertroostingen. U kunt van een belofte genieten en die tegelijkertijd koesteren en bewaren. Ja, dit is des te meer mogelijk omdat uw geloof zich met het goede ervan heeft gevoed.

			Een aantal dagen geleden, toen er een storm om mij heen woedde, kreeg ik honing uit dit vers en ik proef de zoetheid ervan nog steeds. Ongetwijfeld zal ik de troost ervan genieten als ik vlak bij de poorten van de dood kom, maar door de gezegende Geest van onze God is deze belofte nu al overvloedig en met rijke vertroosting aan mijn hart verzegeld. God geve dat deze tekst voor het hart van iedere gelovige die vermoeid en belast is, even dierbaar zal blijken als ik zelf voor mijn eigen hart heb ondervonden.

			Dit vers past ongetwijfeld heel goed bij de ervaring van een stervende, maar dat is zeker niet de enige strekking ervan. Hij heeft een onuitsprekelijk heerlijke toepassing voor stervenden, maar is ook bestemd voor de levenden. Wanneer uw ziel op dit moment neergedrukt is vanwege een bijzondere beproeving en u door de schaduw van de dood wandelt, vraag ik u de woorden van de tekst te herhalen – en moge de Heere u helpen te ervaren dat ze waar zijn: ‘Al ga ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zal geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.’

			Deze woorden staan niet in de toekomende tijd en zijn daarom niet alleen van toepassing op een moment in de verre toekomst. Wat u nu op dit moment zo nodig hebt, moet u niet uitstellen tot later. Ook al ga ik op ditzelfde moment door het donkere dal, U Heere bent met mij! Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.

			David was niet stervende, Psalm 23 bruist van gelukkig, vredig leven. Hij ligt neer in groene weiden en volgt zijn Heere aan stille wateren. En als er een wolk over hem is gekomen en hij zich met de dood bedreigd voelt, verwacht hij toch dat goedheid en goedertierenheid hem al de dagen van zijn leven zullen volgen.

			Dit lied moet niet tot onze laatste dag op de plank blijven liggen, maar moet alle dagen van ons leven bij het geklank van onze snaarinstrumenten gezongen worden. Laten we het daarom op dit gezegende uur zingen, in de voorhoven van Gods huis te midden van degenen die Hem liefhebben.

			I. Ik vraag allereerst uw aandacht voor de pas en de verschrikkingen daarvan: het is het dal van de schaduw van de dood.

			Stel uzelf het beeld van een nauwe ravijn voor, zoiets als de Gondo-kloof of een of andere onherbergzame bergpas op de hogere Alpen, waar het lijkt alsof de rotsen tot aan de hemel opgestapeld liggen en het zonlicht van boven slechts door een nauwe spleet wordt gezien. Soms liggen de zorgen in hopen op elkaar gestapeld en is de weg een sombere, nauwe pas waarlangs de pelgrim op weg naar de hemel zich moet begeven. Stel u een vallei voor, ingesloten door geweldige rotsen die elkaar van boven lijken te raken, een doorgang die zich vernauwt, donker als middernacht. Door deze vallei of dit rotsachtige ravijn moet de reiziger op weg naar de hemelstad het pad volgen dat hem in de raad van de Eeuwige is toebedeeld. Menig kind van God zoekt op dit moment zijn weg door zo’n sombere kloof, en ik richt me tot hem.

			Onze eerste opmerking hierover is dat het daar verschrikkelijk duister en somber is. Dat is het belangrijkste kenmerk ervan. Het is het dal van de schaduw, de schaduw van de dood. De dood is verschrikkelijk en zelfs de schaduw ervan is koud en kil en verkleumt tot op het bot.

			Ik heb onder rotsen gestaan die mij niet slechts verkoeling brachten, maar die zo’n vreselijk vochtige kilte uitstraalden, dat het leek alsof ik in de greep van de dood was en alsof de kou ervan zich binnen in mij bevond. Iedereen probeert snel te ontsnappen aan zo’n dodelijke schaduw, die eropuit is om iemand met koorts te bevangen.

			Volgens mij lijkt dit op de schaduw die de vleugels van de dood werpen over een mens die met zoveel moeilijkheden te kampen heeft dat het lijkt alsof hij niet langer kan leven, en dat hij dat zelfs niet zou willen, ook al zou het mogelijk zijn. De vreugde van het leven is geworden als de zon tijdens een zonsverduistering. Die mens is ineengekrompen onder de kille, duistere, vochtige schaduw van een verschrikkelijk verdriet. Bij de ijzige aanraking van de twijfel voelt hij zich koortsig en verschrikt en lijkt het wel of hij z’n verstand verloren heeft.

			Ik richt me tot een aantal jongeren die, naar ik hoop, niets van deze droefgeestigheid kennen. Streef er niet naar om haar te kennen! Blijf opgewekt zolang dat mogelijk is. Zing terwijl dat nog kan. Wees als een leeuwerik en stijg hemelwaarts en zing terwijl je omhoog vliegt.

			Maar sommigen van Gods kinderen lijken niet bepaald op een leeuwerik, maar veel meer op een uil. Ze zitten eenzaam en zijn stil, en als ze hun mond opendoen is het slechts om een ontevreden geroep voort te brengen. Ze houden als het ware de draken gezelschap, en ze vormen daar ook passend gezelschap voor, maar ze hebben juist alle begrip en meeleven nodig die we hun kunnen geven. Zelfs velen van hen die opgewekt en blij zijn, reizen soms door de sombere nauwe vallei waar alles akelig en droefgeestig is en waar hun levenslust tot onder het vriespunt wegzakt.

			Ik weet dat sommige wijze broeders zeggen: ‘Je moet niet aan sombere gevoelens toegeven.’ U hebt gelijk, dat moeten we niet meer doen. Maar desondanks doen we het. Als uw hoofd net zo moe zou zijn als dat van ons, zou u zich misschien niet dapperder voordoen dan wij. ‘Maar moedeloze mensen valt heel veel te verwijten.’ Ik weet het, maar ze zijn ook heel erg te beklagen. Wanneer zij die zo heftig beschuldigen eens zouden weten wat een depressie inhoudt, zouden ze het misschien onbarmhartig vinden om met verwijten aan te komen terwijl troost zo nodig is.

			Sommige ervaringen van Gods kinderen zijn vol geestelijke duisternis. Ik weet haast zeker dat degenen onder Gods knechten die het meest begenadigd waren, niettemin meer dan anderen last hebben gehad van perioden van duisternis. Abraham werd zich pas van het verbond bewust toen er een grote, schrikwekkende duisternis over hem kwam en hij de brandende fakkel tussen de stukken van het offer zag doorgaan.

			Iemand Die groter was dan Abraham werd vroeg door de Geest in de wildernis geleid, en voordat Zijn leven ten einde kwam, was Hij verdrietig en zeer bezwaard in de hof. In deze zware zielenstrijd, die noodzakelijk was, zien gelovigen een zwarte achtergrond die de eeuwige liefde en trouw nog meer doen schitteren.

			God zij geprezen voor bergen van blijdschap, dalen van vrede en tuinen van vreugde, maar er is ook een dal van de schaduw van de dood, en de meesten onder ons hebben de overweldigende duisternis daarvan doorkruist.

			Bovendien zijn er in een mensenleven perioden die zowel gevaarlijk als somber zijn. Tijdens het reizen door de passen in het Oosten is er meestal een escorte nodig, want rovers loeren tussen de rotsen en schieten op de reiziger of ze versperren zijn weg met hun zwaard en speer. De naam van de Khyberpas roept nog steeds verschrikkelijke herinneringen op2, en in het leven van de meeste mensen zijn zulke Khyberpassen aan te wijzen. Er zijn momenten in de geschiedenis van een mens die bijzonder gevaarlijk zijn.

			Ik wil u die een beginneling bent, geen angst aanjagen. Ik wil u hiermee niet zeggen dat de paden van wijsheid verschrikkelijk zijn, want dat is niet zo. Nee, ‘haar wegen zijn lieflijke wegen, al haar paden zijn vrede.’ (Spr. 3:17)

			Maar, ondanks dat alles zijn er op de weg naar de hemel vijanden. Er zijn laantjes waar, als de vijand u bedrukt aantreft, hij u onverwachts met een verleiding bespringt en u, voordat u er erg in hebt, gewond en zeer bedroefd achterlaat. In het dal van de schaduw van de dood bevinden zich plaatsen waar elke struik een vijand verbergt, waar verleiding uit de grond springt zoals de vurige slangen uit het woestijnzand, waar de ziel zich tussen leeuwen bevindt of zelfs tussen hen in wie een hels vuur brandt.

			Als u nog niet bij dat deel van uw levensreis bent gekomen, ben ik daar blij om. Ik hoop ook dat het u bespaard zal blijven in antwoord op dat noodzakelijke gebed: ‘Leid ons niet in verzoeking.’ Maar wat zult u doen als u geroepen wordt om door deze gevaarlijke ravijn te wandelen? Wel, zeg dit: ‘Al ga ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zal geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.’

			Houd in gedachten dat een christen nooit zoveel gevaar loopt vanwege veelvuldige verzoekingen als vanwege de vleselijke gerustheid van zijn eigen hart. Vaak lopen we het meest gevaar wanneer we niet verzocht worden, en de ergste duivel in de wereld zou wel eens de afwezigheid van de duivel kunnen zijn.‘Verlos mij van een slapende duivel’, sprak een man met veel ervaring, ‘want als hij tegen me brult, houdt hij me wakker. Maar als hij me met rust laat, gaat mijn hart ervan uit dat alles veilig is en word ik misleid.’

			Jonge mensen, en ook ouderen, die de voorzienigheid in een positie heeft geplaatst waarin u aan grote beproevingen en verzoekingen bloot staat, behoeven geen gemakkelijker pad te wensen. Want mogelijk bent u nu veiliger, omdat u op uw hoede bent, dan degenen die niet hevig beproefd worden en die door laksheid en geestelijke onverschilligheid in groot gevaar verkeren.

			Het is beter door het vuur verteerd te worden dan door verrotting om te komen! De koude bergen van beproeving zijn veel veiliger dan de zwoele vlakten van plezier. Ik raak daarom niet in paniek door zichtbaar gevaar en ik wil ook niet dat u erg verbijsterd bent omdat zich tussen u en de hemel een somber ravijn bevindt.

			Een van de voornaamste redenen voor de somberheid en duisternis is het feit dat deze verschrikkelijke pas in geheimen is gehuld. U weet niet wat het verdriet is. De schaduw, de schaduw van de dood: wat houdt dat in? U kunt de gedaante die u overschaduwt niet onderscheiden. U kunt de tegenstander niet grijpen. Het heeft geen zin om het zwaard tegen een schaduw te trekken!

			In zijn boek De Christenreis laat Bunyan de pelgrim zijn zwaard opbergen als hij het dal van de schaduw van de dood binnenstapt. Hij had ermee gevochten tegen Apollyon, maar toen hij het middernachtelijke duister van die verschrikkelijk nauwe doorgang bereikte, had hij er niets aan. Zo omsluierd, dicht en zwart was alles in het duister. Er zwermden schrikbeelden om hem heen, zoals hij dat noemt, onbekende gedaanten en uitzonderlijk vreemde vormen van twijfel die hij niet met gezond verstand tegemoet kon treden of met redeneringen kon overwinnen.

			Een mens kan moed verzamelen tegen dingen die hij kent, maar een kwaad dat hij niet kent, maakt hem zwak. Hij weet niet wat de beproeving is en toch drukt er een vreemd gevoel op hem dat alle levenslust doodt. Hij kan de reikwijdte van zijn verlies in het zakenleven niet overzien, maar hij vreest dat alles verloren is. Hij weet niet waartoe de ziekte van zijn kind zal leiden, maar het is alsof de dood dreigt. Alles is onzeker en slechts een vermoeden, en wat het meest van alles knaagt is de onzekerheid.

			Wat Belsazar verschrikte toen het handschrift op de muur verscheen was ongetwijfeld dat hij wel de hand kon zien, maar niet de arm en het lichaam waar de hand bij hoorde. Het leek zo vreemd om slechts het geheimzinnige handschrift in bliksemende letters te zien, en meer niet.

			Dus, soms lijkt het alsof we zelf niet kunnen uitmaken wat onze toestand is, alsof we Gods handelen met ons niet kunnen bevatten. Het lijkt alsof we de voorzienigheid niet begrijpen, alsof we bij een plaats zijn gekomen waar twee zeeën elkaar ontmoeten en we de stroming niet kunnen volgen. Onze verzoeking is te vergelijken met een wervelstorm en we weten niet in welke richting de orkaan raast. We zijn in de macht van een wervelwind en worden heen en weer geslingerd.

			Zulke dingen overkomen Gods kinderen zo nu en dan. En wat moeten ze doen als ze in deze verbijstering terechtkomen, in deze geheimzinnige zorgen die ze helemaal niet kunnen beschrijven? Ze moeten net zo handelen – en moge God hen helpen om dat te doen – als deze man die in de vrede en het vertrouwen van het geloof zijn weg zingend vervolgde: ‘Ja, al ga ik ook door een dal overschaduwd door de duistere vleugels van de dood, en al weet ik niets van mijn weg af en kan ik die niet begrijpen, toch zal ik geen kwaad vrezen, want U bent met mij. U kent de weg die ik moet gaan. Er zijn bij mijn God geen verborgenheden. U hebt de draad van deze doolhof in Uw hand en zult mij er zeker doorheen leiden. Dus waarom zou ik bevreesd zijn? Uw stok en Uw staf vertroosten mij!’

			Duisternis, gevaar, geheimzinnigheid, ze verdwijnen alle drie wanneer het geloof haar hemelse lamp aansteekt, die door de gouden olie van de belofte wordt gevoed.

			En dat is nog niet alles. In de tekst ligt de gedachte van eenzaamheid opgesloten. Het pad is eenzaam en de pelgrim zingt: ‘Al ga ik’, alsof hij slechts alleen wandelde, met niemand die hem op zijn overschaduwde weg kon vergezellen. Voor sommige mensen is eenzaamheid een heel grote beproeving en sommigen onder ons weten tot op zekere hoogte wat dat betekent, want we leven in geestelijk opzicht alleen.

			‘Maar’, zult u zeggen, ‘begeeft u zich niet onder massa’s mensen?’ Zeker wel – en er is geen eenzaamheid die daarmee te vergelijken valt. Wanneer uw ambt en positie u helemaal alleen op een berg zetten, zult u ervaren wat ik hiermee bedoel. Want een schaap heeft veel metgezellen, maar de herder slechts weinig. Zij die voor de zielen waken, komen in omstandigheden terecht waarin ze alle menselijke hulp missen. Niemand kent uw zorgen of kan raden welke last er op uw ziel ligt, en zij die met u proberen mee te leven, schieten tekort in hun edelmoedige poging daartoe.

			Sommigen onder u bevinden zich misschien in een positie waarin u klaagt: ‘Niemand werd ooit beproefd zoals ik. Het is alsof God mij als een doelwit voor Zijn pijlen heeft gesteld.’ Of u mompelt misschien: ‘Er kunnen velen zijn die erger getroffen zijn dan ik, maar bij niemand gebeurt dat op zo’n ongewone manier als bij mij. Ik lijd onder een uitzonderlijke beproeving.’

			Inderdaad, en dat is een wezenlijk onderdeel van de bitterheid van uw beker, dat u zich moet beklagen dat u eenzaam bent. Maar zult u dan niet met uw goddelijke Meester zeggen: U zult mij allen verlaten ‘en toch ben Ik niet alleen, omdat de Vader bij Mij is’? (Joh. 16:32)

			Nu is het tijd om te geloven. Wanneer u én op God én op een vriend vertrouwt, is het de vraag of u God vertrouwt of de vriend. Maar als de vriend u heeft verlaten en alleen God dichtbij is, is dit geen vraag meer. Als u en ik samen wandelen en een hond ons volgt, hoe kan iemand dan weten wie de baas van de hond is? Maar als u linksaf slaat en ik rechts, zullen alle mensen zien van wie de hond is doordat ze zien wie hij volgt.

			Wanneer u alleen nog maar op God kunt vertrouwen, vertrouwt u Hem werkelijk! En als u, wanneer de menselijke stroom opdroogt, zich kunt neerbuigen bij de overvloeiende bron van de Schepper om daaruit te drinken, dan bent u een gelovige; daar is geen twijfel over mogelijk.

			Het is nuttig om de eenzaamheid in gedreven te worden zodat we onszelf kunnen beproeven of we alleen op God vertrouwen of niet. Het is verkeerd om met de ene voet op de zee en de andere op het land te staan. In Openbaring ziet Johannes een engel die op deze manier staat, en voor engelen is deze houding wel geschikt, maar ze is niet veilig voor wezens die zo vermoeid en belast zijn als mannen en vrouwen. We moeten onze beide voeten op de eeuwige Rots zetten, anders zal de voet die op de zee van ons veranderlijke ik rust, onze ondergang betekenen.

			Mijn ziel, verwacht het van de Heere alleen! Wanneer de enige grond van het geloof in de kracht en de trouw van de Heere ligt, leert het zich verheugen in de afwezigheid van alle zichtbare hulp en zingt het met een blij gemoed: ‘Al ga ik door het donkere dal van de dood, zonder menselijke metgezel, ik zal geen kwaad vrezen, want mijn God is nabij.’

			Laat me verder nog opmerken dat, hoewel dit dal zo duister, zo gevaarlijk, geheimzinnig en eenzaam is, het toch vaak wordt doorkruist. Er gaan meer mensen langs deze weg dan menigeen zou denken. Onder hen die in het openbaar een opgewekt gezicht tonen, zijn er velen die deze treurige nauwe vallei hebben leren kennen. Ze zijn er vaak doorheen gegaan en zitten er misschien op dit moment middenin.

			Als ik een rouwgewaad aan heb, probeer ik dat onder mijn overkleed op te binden, om mijn heupen, en het niet zo te dragen dat iedereen het kan zien. Want heeft de Meester niet gezegd: ‘Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast’? (Mat. 6:17,18) Waarom zouden we anderen een bedrukt gevoel bezorgen? Er is in de wereld al genoeg verdriet, zonder dat we de besmetting verspreiden door onze zorgen openbaar te maken.

			Ik krijg verhalenbundels ter recensie toegezonden, en wanneer ik ontdek dat ze schokkende geschiedenissen over armoede bevatten, maak ik er korte metten mee. In het echte leven zie ik al wel genoeg verdriet en ik heb geen verzinsels nodig om mijn hart te kwellen. Als mensen dan per se romans willen schrijven, kunnen ze beter schrijven over opgewekte dingen en niet het hart van hun medemens breken met slechts verzinsels. Als ik moet huilen, laat dat dan over een werkelijk, bestaand verdriet zijn en niet over een smart die alleen maar verzonnen is.

			Maar het is zo: sommigen vinden het heerlijk om over hun verdriet te vertellen en geven er weinig om wat voor effect dat op anderen zou kunnen hebben. Het zou goed zijn als ze wat meer begrip voor hun medemensen konden opbrengen. Waarom moet ik anderen verwonden als mijn eigen hart bloedt?

			Soms is het dapper om zwijgzaam te zijn, zoals de dichter het verwoordt:

			Draag en verdraag, en wees stil;
vertel niemand uw ellende.

			Het is zeker waar dat een groot aantal van Gods beste knechten de diepten van het dal van de schaduw van de dood heeft betreden, en dit zou sommigen van u moeten troosten. De voetstappen van de heiligen zijn in dit tranendal aanwezig. Er hebben heiligen over de Via Dolorosa gemarcheerd, ziet u hun voetstappen niet?

			Let vooral op die ene voetstap. Ziet u die niet? Buig u voorover en richt er uw blik op! Ga op uw knieën en bekijk die goed! Wanneer u dat doet, ziet u de afdruk van een spijker. Zo zeker als dit Woord van God waar is, heeft uw Heere de kou van de doodsschaduw gevoeld. Er is geen treurigheid van geest die Jezus niet heeft gevoeld, behalve de zonde die daarmee gepaard gaat. Ook is er geen zielsbenauwdheid of verwarring, voor zover deze niet zondig is, die de Heere niet heeft gekend. Hij zegt: ‘Smaad heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak.’ (Ps. 69:21)

			De voetstap van de God van het leven staat voor eeuwig in de rots gedrukt, zelfs in het dal van de schaduw van de dood! Zullen wij niet blijmoedig voortgaan naar het kruis en de dood in Jeruzalem, wanneer Jezus ons voorgaat? 

			Ik zal mijn opmerkingen over deze Via Mala van verschrikkingen afsluiten door te laten zien dat, al is het daar duister en somber, het toch een geheiligde weg is. Er hoeft niet per se een verband te zijn tussen zonde en treurigheid van hart, want Jezus, onze Heere heeft eens gezegd: ‘Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe.’ (Mark. 14:34)

			In Hem was geen zonde en dus was die er ook niet in Zijn diepe depressie. Wij hebben nog nooit een vreugde of verdriet gekend dat niet met zonde bevlekt was, maar op zichzelf beschouwd heeft verdriet niet noodzakelijkerwijs een zondige oorzaak.

			Een mens kan zo gelukkig zijn als alle vogels in de lucht, en dan kan het zijn dat die blijdschap niets zondigs in zich heeft. Een mens kan anderzijds ook ontzettend zwaarmoedig zijn, terwijl die zwaarmoedigheid toch niets zondigs omvat. Ik ontken niet dat er in al onze gevoelens iets zondigs is, maar toch behoeven de gevoelens op zich niet zondig te zijn.

			Ik zou daarom mijn best doen om een broeder die treurig is op te beuren, want zijn verdriet is niet per se afkeurenswaardig. Maar als zijn terneergeslagen geest het gevolg is van ongeloof, laat hij zichzelf er dan van langs geven en tot God roepen om daarvan verlost te worden.

			Toch, wanneer de ziel zucht: ‘Al zou Hij mij doden, zou ik niet hopen?’ (Job 13:15), is het feit dat hij geslagen wordt geen overtreding. Wanneer een mens uitroept: ‘Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij, daarom denk ik aan U’, (Ps. 42:7) is het feit dat zijn ziel neerslachtig is geen zonde.

			‘Als het nodig is’, zegt de apostel, ‘wordt u bedroefd door allerlei verzoekingen.’ (1 Petr. 1:6) Hij zegt dus niet alleen: ‘Als het nodig is bent u in verzoekingen’, maar ook: ‘U wordt daardoor bedroefd.’ Er is dus een reden voor het hartzeer, want de kern van de beproeving bestaat juist uit de neerslachtigheid van geest.

			Zegt Salomo niet: ‘Striemen en wonden zuiveren het kwaad uit’? (Spr. 20:30) Als de klap niet hard genoeg was om een wond te veroorzaken, was het geen nuttige bestraffing. (vgl. Hebr. 12:5-11) Treurigheid van geest is daarom niet altijd iets waarvoor we onszelf moeten veroordelen, ook al is het altijd goed om kritisch naar onszelf te kijken.

			Maar hoewel we ons eigen hart en verdriet moeten onderzoeken, moeten we oppassen om anderen niet te veroordelen, want de weg van verdriet is geen zondige weg, maar een geheiligde weg. Hij is geheiligd door de gebeden van talloze pelgrims die nu bij God zijn, die, terwijl ze door Baca’s vallei trokken, God tot een bron maakten en overvloedig door de regen werden bedekt. Van hen staat geschreven: ‘Zij gaan voort van kracht tot kracht, zij zullen verschijnen voor God in Sion.’ (Ps. 84:8)

			Tot zover over het donkere en gevaarlijke dal van de schaduw.

			II. Het tweede punt waarover we een poosje zullen spreken is de pelgrim en zijn reis. ‘Al ga ik ook door een dal vol schaduw van de dood.’ De pelgrim die u ziet is allereerst kalm in het vooruitzicht van zijn sombere tocht. Ik denk dat het makkelijker is om een beproeving te dragen dan om deze in het vooruitzicht te hebben. De dichter heeft juist verwoord dat velen van ons terwijl we ‘één dood vrezen, duizend doden sterven.’

			De voorboden van tegenspoed hebben vaak een afschrikwekkender gezicht dan de tegenspoed zelf. We lijden meer terwijl we die tegenspoed vrezen dan wanneer we de daadwerkelijke klap doorstaan. Hier treffen we een man van geloof aan die kalm blijft in afwachting van beproeving: ‘Ik zal door het dal vol schaduw van de dood gaan. Ik verwacht dat te doen, maar zal geen kwaad vrezen.’

			Vriend, is het duidelijk dat er tegenspoed in aantocht is? Zijn er voortekenen van een storm om u heen? Zie de toekomst dan moedig tegemoet. Laat uw hart het niet begeven terwijl u op de donder en de wervelstorm wacht. David sprak: ‘Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen; al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop.’ (Ps. 27:3) 

			We hebben gewoonlijk meer last van vijanden die om ons heen gelegerd zijn dan van tegenstanders die ons werkelijk bestrijden. Wanneer de vijand eenmaal de strijdkreet aanheft en op ons aanstormt, worden we tot heldenmoed aangespoord en treffen we hem van aangezicht tot aangezicht. Maar zolang hij op zich laat wachten en ons in onzekerheid houdt, zijn we geneigd onszelf van angst en vrees op te vreten.

			We kunnen zien dat onze dodelijke vijand in zijn kamp is, maar weten niet of hij ons te middernacht of bij het aanbreken van de dageraad zal aanvallen. We weten niet wanneer zijn woeste aanval zal plaatsvinden. Deze onzekerheid beangstigt de ziel – en wat is daarom het geloof heerlijk dat kan zeggen: ‘Hoewel ik weet dat ik spoedig zal lijden, ben ik onder dat vooruitzicht toch rustig. Ik zal geen kwaad vrezen.’

			Geliefden, bid om kalmte wanneer u een beproeving in het vooruitzicht hebt, want daarmee is de helft al gewonnen. Staat er niet over de gelovige geschreven: ‘Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen, zijn hart is standvastig, hij vertrouwt op de Heere’? (Ps. 112:7)

			Verder vervolgt de pelgrim zijn reis onverstoorbaar. ‘Al ga ik ook door het dal’, zegt hij. Hij rent niet haastig verder, hij wandelt rustig door.

			Wij willen meestal dat onze moeilijkheden zo snel mogelijk voorbij zijn. Daarin lijken we op hen die zeggen: ‘Als ik een medicijn moet slikken, laat het dan maar zo snel mogelijk gebeuren.’ Er is voor alles een tijd. Laten we wachten totdat we de beproeving uit de hand van de Heere ontvangen, want Hij zal tot op de seconde nauwkeurig de tijd bepalen.

			‘Maar ik moet het ergste ervan weten’, roept een ander, ‘ik zit in zo’n verschrikkelijke spanning dat er hoe dan ook een einde aan moet komen!’

			Maar lieve vriend, geloof heeft niet zo’n verschrikkelijke haast, want ‘wie gelooft, zal zich niet weghaasten.’ (Jes. 28:16) Geloof haast zich om God te dienen, maar is geduldig wanneer het op Hem moet wachten.

			De psalmdichter heeft geen haast. Hij zegt: ‘Al ga ik...’ Dit spreekt van rust, kalmte en standvastigheid. Het tempo van een geoefend kind van God is een rustige looppas. Jonge mensen rennen en vliegen, ‘zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden.’ Volwassen mannen ‘zullen snel lopen en niet afgemat worden’, maar als een man van God een vader wordt in de kerk en als hij overvloedige kracht ontvangt, loopt hij en wordt hij niet moe. Voor een ervaren soldaat van Christus is de looppas de voorgeschreven snelheid, de rest is bestemd voor de onervaren beginnelingen.

			David verklaart dus eigenlijk: Ik zal rustig door het dal vol schaduw van de dood wandelen zoals ik ’s avonds in mijn tuin wandel of zoals ik voor mijn werk de straat op ga. Mijn beproeving maakt me niet ongeschikt om mijn plicht te doen, ik maak me er niet druk of bezorgd over.

			God geve u, geliefde broeders en zusters, dit kalme geloof. Ik bid dat Hij het mij zal geven, want ik heb het hard nodig!

			Vaak heb ik beschaamd en met schaamrode kaken beleden dat het mij hieraan ontbreekt, want ik dien een gezegende Meester. Ik zou nooit moeten vrezen of moeten toelaten dat lichamelijke pijn mijn hart van angst laat beven. O Heilige Trooster, stort Uw vrede uit in mijn hart!

			Het volgende punt over de reis van de pelgrim is dat hij zeker is in zijn verwachting. ‘Al ga ik ook door een dal.’

			Er zit een mooie kant aan dat woordje ‘door’. Hij verwacht uit het sombere dal in een zonniger land terecht te komen. Op het moment dat zijn levenstrein de donkere tunnel van beproeving ingaat, zegt hij tegen zichzelf: ‘Ik kom er aan de andere kant weer uit. Het kan erg donker zijn en ik kan door de diepten van de aarde gaan, maar ik kom er zeker aan de andere kant weer uit.’ 

			Zo is het met ieder kind van God. Al zou zijn weg naar de hemel over de bodem van de zee leiden, vlak bij de diepste gronden van de bergen, waar de aarde met haar grendels hem omsluit, toch zal hij die weg volkomen veilig bewandelen.

			Jona’s weg naar de hemel ging in die richting en er was een bijzonder vervoermiddel voor hem gereedgemaakt: ‘De Heere beschikte een grote vis om Jona op te slokken.’ (Jona 1:17) Ik veronderstel dat er nooit meer zo’n soort vis is geweest. Biologen kunnen zo’n walvis niet vinden, zeggen ze. Ze behoeven er ook niet naar te zoeken want de Schrift zegt: ‘De Heere beschikte een vis.’ Hij wist hoe Hij ervoor kon zorgen dat Jona precies in de vis paste. De vis was zijn passagier van dienst en bracht hem inderdaad naar de wal.

			De voorzienigheid treft voor elke beproefde gelovige bijzondere voorbereidingen. Wanneer u God dient, zal er zeker een of andere wonderlijke zorg aan u worden besteed waarover u nog nooit hebt gelezen, maar het zal in uw geval goddelijke goedheid en trouw illustreren. Hadden we maar meer geloof! Wanneer we maar meer geloof hadden, zou ons leven vreugdevol zijn en dan waren de beproevingen licht.

			Broeders, het is toch gemakkelijk om door een schaduw heen te wandelen? Als u ’s morgens opstaat en door het veld wandelt, hebben de spinnen op wel duizend plaatsen boven het pad een web gesponnen, maar u veegt ze weg. Toch heeft een spinnenweb meer kracht dan een schaduw.

			De psalmdichter spreekt zonder vrees, want in zijn ogen zijn de verwachte beproevingen slechts als het wandelen door een schaduw. Als we maar geloof hebben, zijn beproevingen en moeilijkheden slechts schaduwen die ons niet op onze weg naar de hemel kunnen hinderen. Soms bestuurt God de beproevingen zo dat ze ons zelfs helpen op weg naar de heerlijkheid.

			Laten we daarom verder wandelen en nooit bang zijn. Laten we er zeker van zijn dat wanneer we aan de ene kant de holle weg van beproeving binnengaan, we er aan de andere kant weer uit zullen komen. Wie zal ons tegenhouden als God met ons is?

			Het voornaamste punt wat betreft deze pelgrim is, dat hij helemaal vrij is van vrees. Hij zegt: ‘Ik zal geen kwaad vrezen.’ Het is prachtig om een kind te zien dat volkomen vredig is te midden van gevaren die allen die bij hem zijn beangstigen.

			Ik heb gelezen over een kleine jongen aan boord van een schip dat door storm werd geteisterd. Iedereen was angstig, want ze wisten dat het schip in groot gevaar was. Er was geen matroos aan boord en zeker geen passagier die niet hevig verontrust was. Deze jongen was echter zo gelukkig als een kind. Hij vond het slingeren van het schip eerder vermakelijk dan beangstigend. Ze vroegen hem waarom hij op zo’n moment zo blij kon zijn. ‘Nou’, zei hij, ‘mijn vader is de kapitein. Hij weet hoe hij het aan moet pakken.’ Hij kon zich niet voorstellen dat het schip zou zinken terwijl zijn vader het bevel voerde!

			Dat vertrouwen had iets dwaas, maar dit geldt niet voor u wanneer u met eenzelfde onvoorwaardelijk vertrouwen gelooft in uw Vader, Die in staat en bereid is elk schip dat aan Zijn zorgen is toevertrouwd veilig in de haven te brengen. Vertrouw op God, wees stil en vrees geen kwaad.

			Deze pelgrim is vrij van angst, maar hij is niet fanatiek of onwetend, want hij heeft een goede reden om onbevreesd te zijn. ‘Ik zal geen kwaad vrezen’, zegt hij, ‘want U bent met mij.’

			Was er onder de hemel ooit een betere reden om onbevreesd te zijn dan deze, dat God met ons is? Hij staat aan onze kant. Hij heeft plechtig beloofd ons te helpen en Hij heeft ons nog nooit in de steek gelaten. Hij moet ophouden te zijn wie Hij is voordat Hij één ziel die op Hem vertrouwt kan verwerpen. Wat kan ons dan nog vrees aanjagen?

			Het kind is vol vertrouwen omdat zijn moeder bij hem is. In ons hart zou het nog veel rustiger moeten zijn, aangezien de alwetende, almachtige, onveranderlijke God aan onze kant staat.

			‘Wie zal ik vrezen?’ Wie zullen we uitkiezen om door onze vrees eer aan te doen? Is er iemand voor wie we bang moeten zijn? ‘Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt?’ (Rom. 8:33-34) Christus is het Die gestorven en weer opgestaan is en Die daarboven als onze Vertegenwoordiger aan de rechterhand van God zit. Wie kan ons dan kwaad doen?

			Laten de hemelen verdwijnen en de aarde door grote hitte versmelten, maar laat het hart van de christen niet bewogen worden. Laat hij staan als de bergen waarvan de fundamenten voor eeuwig bevestigd zijn, want de Heere God zal Zijn volk niet verlaten of Zijn verbond verbreken.

			‘Ik zal geen kwaad vrezen, want U bent met mij.’ Er is hier meer dan het vrij zijn van vrees, en daar is ook een gegronde reden voor, want de ware gelovige verheugt zich in verheven gezelschap. ‘U bent met mij.’

			U, U, U, de Koning der koningen, voor Wie elke cherub zijn aangezicht bedekt, vol eerbied voor de ontzagwekkende majesteit van Zijn Maker. ‘U bent met mij’, U voor Wie de grootste van de groten in volslagen nietigheid wegzinkt. U bent met mij! De man die wandelt terwijl de Leeuw van de stam van Juda hem beschermt, zou wel veel moet mogen bezitten! De voetstappen van hem die zijn stappen op een rots zet, zouden onwankelbaar moeten zijn omdat hij zich hiervan bewust is: ‘U bent met mij.’

			Bezorgde broeder, u zou zich helemaal veilig voelen als uw ogen werden geopend om de menigten van engelen om u heen te kunnen zien. Wanneer u zou zien dat vurige paarden en vurige wagens u omringen, zou u zich in uw geborgenheid verheugen. Maar zo’n bescherming is niets vergeleken met Wie zich altijd om u heen bevindt. God is beter dan duizenden wagens. ‘De strijdwagens van God zijn tweemaal tienduizend, ontelbare duizenden.’ Maar de heerlijkheid daarvan is dat ‘de Heere bij hen is, een Sinaï in heiligheid.’ (Ps. 68:18)

			God is met elk van Zijn kinderen. Wij leven in Hem en Hij in ons. ‘Ik in hen, en zij in Mij’, zegt Christus. (Joh. 17:23, Eng. vert.) Er bestaat een wezenlijke, eeuwigdurende verbintenis tussen elke gelovige ziel en God. Wat zou dan een oorzaak voor vrees kunnen zijn? ‘U bent met mij.’

			Ik bid dat we genade zullen ontvangen om moedige pelgrims te zijn en onverstoorbaar op onze weg door te gaan, met ons hemels Gezelschap als onze heerlijkheid en bescherming.

			III. Ik zal nu afsluiten met mijn derde gedachte, die het meest duidelijk in de tekst naar voren komt: de ziel en haar Herder. Want David zegt: ‘Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.’ U ziet dat de psalm over een Herder gaat en over een ziel die zich net als een schaap voelt. De stok en de staf, de tekenen van het herderschap, zijn tot troost voor de heiligen. Hoe worden de stok en de staf gebruikt?

			Bedenk allereerst dat de stok gebruikt werd om de schapen te tellen. ‘Dan zullen de kudden weer onder de handen van de teller doorgaan.’ (Jer. 33:13) De herder houdt zijn staf vast en terwijl ze eronderdoor gaan, worden de schapen geteld.

			Het is een grote zegen wanneer de ziel mag zeggen: ‘De Heere beschouwt mij als een van de Zijnen. Ik ben in het dal vol schaduw van de dood, maar ik hoor bij Gods eigen kudde, die door Hem is gekocht. Ik bevind mij in heel verdrietige omstandigheden, maar ik ben een van Zijn vrijgekochten.’

			De Goede Herder bewaart al Zijn schapen en Hij zal ze in het sombere dal bewaren. ‘De Heere kent wie van Hem zijn’ (2 Tim. 2:19) en zal Zijn kracht ten behoeve van de Zijnen laten zien. Hij zegt: ‘Ik geef Mijn schapen eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.’ (Joh. 10:28)

			Als Hij mij beschouwt als een van de Zijnen, zal Hij mij zeker beschermen, zelfs al zou ik de kleinste of de zwakste in het geloof zijn en laagste in genade. Aangezien ik mag zeggen: ‘Mijn Liefste is van mij en ik ben van Hem’ (Hoogl. 2:16) ben ik van alle goeds verzekerd.

			Betere troost hebben we niet nodig.

			Toen de discipelen zich verheugden omdat de duivelen hun onderworpen waren, sprak hun Meester: ‘Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel.’ (Luk. 10:20) Wanneer de Herder van Israël u met Zijn staf als Zijn eigendom heeft aangewezen, mag u wel goede moed hebben, want de Heere zal er niet een van Zijn erfdeel verliezen en niet toelaten dat de vijand een van Zijn kudde verslindt.

			Vervolgens wordt de staf gebruikt om te regeren. De herdersstaf die tegenwoordig in de hand van een bisschop wordt geplaatst om daarmee aan te duiden dat hij een herder hoort te zijn, is het symbool van macht en heerschappij. De Herder is niet alleen de bewaarder, maar ook de Heere van de schapen.

			Denk eraan dat Uw Zaligmaker uw heerser is. U noemt Hem Meester en Heere, en u zegt dat terecht. (Joh. 13:13) Ervaart u de geest van gehoorzaamheid? Ik vertrouw erop dat ik dat doe, want ik verlang ernaar om Hem te dienen. Ik ben niet zoals ik zou moeten of zou willen zijn, maar mijn hart verlangt om Zijn wil te gehoorzamen. Ik aanvaard Zijn wet als mijn wet en wens altijd een van Zijn trouwste onderdanen te zijn.

			Het verheugt me om te bedenken dat de Heere regeert. Het is een deel van mijn lied: ‘De Heere is Koning.’ Mijn hart roept het uit! Ik zou het wel op het marktplein van elke stad willen verkondigen: Laat Jezus Christus regeren tot in alle eeuwigheid!

			De vreugde is dat Hij inderdaad regeert. Zijn stok en Zijn staf zijn de symbolen van de Herder-Koning en we vinden troost in Zijn koninklijke macht en waardigheid wanneer we ons aan Zijn allesoverheersende heerschappij onderwerpen.

			Een derde betekenis – want de woorden zijn vol onderwijs – is dit: de stok en staf zijn bedoeld als geleide. De herder leidt zijn kudde door middel van zijn stok. Het is heel lieflijk en troostrijk om te geloven dat de Heere ons leidt. ‘U zult mij leiden door Uw raad, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen.’ (Ps. 73:24)

			Als schapen van Christus zijn we maar half wakker, maar als wij op onze Heere zouden letten, zouden we zien dat Hij ons zachtjes langs een goede weg leidt. Wanneer wij niet koppig en eigenzinnig zijn, maar Hem verwachten, leidt Hij ons in een weg die we uit onszelf niet gekozen zouden hebben, maar het is de veilige en de goede weg.

			Als wij niet weten welke weg we moeten nemen, worden we niet aan onszelf overgelaten om een dwaze keuze te maken, maar horen we een stem achter ons die zegt: ‘Dit is de weg, bewandel die.’ (Jes. 30:21) Wanneer we ons in zorgelijke omstandigheden bevinden, is het een zegen wanneer we er vast van overtuigd zijn dat de Heere ons daar Zelf heeft gebracht. Want dan zijn we er zeker van dat de weg de goede weg moet zijn, omdat onze Herder Zijn kudde nooit misleidt. Als wij volgen waar Jezus ons leidt, is de Gids verantwoordelijk voor de weg.

			De volgende bedoeling van de stok en de staf is dat ze aansporen om voorwaarts te gaan. Soms zijn de schapen lui en willen ze zich niet verroeren. Dan duwt de herder hen met zijn stok en zijn staf een beetje vooruit. 

			Hebt u ooit die goddelijke opwekking gevoeld? Misschien hebt u onder de preek een tamelijk scherpe por gehad. Ik weet dat ik in de naam van de Heere aan bepaalde vette schapen die niet zo vlug zijn als ze zouden moeten, met de stok soms flinke klappen uit moest delen. Maar hun wol is zo dik dat ik ze nauwelijks iets kan laten voelen.

			De Grote Herder weet wel hoe Hij ze moet raken. Wanneer schapen achteraan lopen te treuzelen kan Hij ze zo’n duw geven dat je ze plotseling naar voren ziet springen, zodat je jezelf afvraagt hoe het komt dat ze zo onstuimig naar voren dringen. Wanneer ik zorgen heb en ervaar dat ze me op de goede weg doen voortsnellen, als ze me uitdrijven tot gebed, als ze mij God meer laten eren, dan zijn het de stok en de staf die mij vertroosten.

			Het is heilzaam wanneer we op weg naar de hemel verdrukt worden. Het is kwalijk als we niets doen en onszelf daar goed bij voelen. Het is verschrikkelijk om in onverschilligheid weg te zinken, zodat het ons niet uitmaakt of we er uit komen of niet. Maar het is goed om beproefd te worden en zo vurig naar meer genade te verlangen. Voor een wijze is het vertroostend om op te merken dat de stok in zijn voordeel werkt.

			De stok en de staf wijzen ook op kastijding. Want als een schaap afdwaalt, trekt de Herder het met Zijn staf terug en laat Hij het ondervinden dat het niet af kan dwalen zonder daarvoor te moeten lijden. Zo kastijdt de Heere ons. Geprezen zij Zijn Naam dat Hij ons kastijdt! Ook al geeft het geen reden tot blijdschap, maar tot droefheid, ‘later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid.’ (Hebr. 12:11) Gezegende woorden: ‘maar later.’ 

			Het is Gods neerbuigende goedheid wanneer Hij de moeite neemt om ons op te merken en te kastijden. Je geeft het kind van een ander geen pak slaag. Wanneer God een gelovige laat lijden en zijn ziel in hem verbroken wordt, laat hem dan tegen zichzelf zeggen: God zij geprezen voor deze beproeving! ‘Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt.’ (Hebr. 12:6)

			De pijn die de liefde van de Vader bezegelt, is zoet. De smart die door de hand van onze Herder wordt veroorzaakt, is gezegend. De vreugde die zou kunnen ontstaan wanneer God me met rust laat, zou vreselijk zijn, laat me die nooit ervaren! Liever onderga ik verdriet en diepe teleurstelling, wat mij ervan verzekert dat God mij niet vergeten is. O Heere, het vertroost mij wanneer Uw stok mij kastijdt.

			Ten slotte gebruikt de herder de stok en de staf om zijn kudde te beschermen. Hiermee vecht hij tegen de dieren van het veld, zodat de lammetjes niet worden verscheurd. Is Christus niet heerlijk wanneer Hij met de wapens van Zijn eeuwige kracht verschijnt om te vechten tegen de leeuw die onze ziel zou willen verscheuren? Stelt u zich voor hoe Hij in de hemel voor Zijn volk pleit, hoe Hij pleit op de verdienste van Zijn bloed. Zijn voorbede is als een staf waarmee Hij de wolf slaat en de leeuw en de beer verjaagt, zodat niemand van ons vernietigd zal worden. Hij moet, Hij zal zijn uitverkorenen beschermen. 

			Misschien denkt U dat Christus Zijn volk met Zijn bloed heeft gekocht en dat Hij het desondanks zal verliezen, maar daar geloof ik niets van! Als iets u veel heeft gekost, gaat u daar heel voorzichtig mee om, en als het zelfs uw leven zou kosten, zou u er niet graag afstand van doen. ‘Huid voor huid! Alles wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven.’ (Job 2:4) Wanneer iemand zijn leven ergens voor overheeft, is datgene waarvoor hij zijn leven wil geven hem meer waard dan de hele wereld.

			Christus zou liever Zijn leven geven dan Zijn volk opgeven. Hij is eenmaal gestorven om hen zalig te maken en zij zullen nooit verloren gaan tenzij Hij opnieuw zou sterven. Heeft Hij het niet Zelf gezegd: ‘Want Ik leef en u zult leven’? (Joh. 14:19) Hij leeft niet tenzij zij leven. Zijn leven is in hen overgegaan en kan hen nooit meer verlaten.

			‘Ik geef Mijn schapen eeuwig leven’, zegt Christus. (Joh. 10:28) Wat kan ‘eeuwig leven’ anders betekenen dan een leven dat eeuwig voortduurt? Moge God iedereen die hier aanwezig is het geloof geven waarover ik heb gesproken!

			Misschien hebben sommigen van u uw leven nooit aan Christus toevertrouwd. U weet dat de zaligheid in de weg van het geloof verkregen wordt, waarom volgt u die weg dan niet? Vertrouw slechts op Hem. Vertrouw slechts op Hem. Vertrouw nu slechts op Hem!

			Het is verbazingwekkend hoe de kracht van het geloof het hart verandert. Wanneer u iemand vertrouwt, houdt u van hem. U kunt geen vijand zijn van iemand die u vertrouwt. De manier waarop het geloof de gevoelens beïnvloedt is wonderlijk, want hun hele aard en neiging verandert daardoor.

			God geve dat u Christus leert kennen, want wie Zijn naam kennen, zullen op Hem vertrouwen (Ps. 9:11). Wanneer U Hem kent en Hem vertrouwt, zult u samen met ons aan de Heere erkennen: ‘Welzalig de mens die op U vertrouwt.’ (Ps. 84:13) God zegene u, lieve vrienden, om Christus’ wil.

			Amen.

			De overvloeiende beker (1)

			‘Mijn beker vloeit over.’ (Psalm 23:5)

			Te gelukkig zijn is een gebrek dat, als het al bestaat, heel zeldzaam is. Een tekortkoming die veel vaker voorkomt is dat iemand lang bij de donkeren kanten van het leven blijft stilstaan en ondertussen de meer opgewekte ogenblikken vergeet. We drinken onze alsem openlijk, maar eten onze honing achter gesloten deuren. Het is opmerkelijk dat als iemand voorspoed geniet, dit snel voorbijglijdt en maar weinig sporen in zijn geheugen achterlaat. Smart houwen we uit in marmer en zegeningen schrijven we in het zand. 

			De geschiedenis van de volken wordt saai en onromantisch als ze voorspoedig voortkabbelt, zodat ooit de wijze uitspraak is genoteerd: Gelukkig het land dat geen geschiedenis heeft. Wanneer er onheil komt, valt er een gebeurtenis te markeren en een inkeping op de lat aan te brengen. Oorlog, hongersnood, pestepidemieën, dat zijn de mijlpalen van de geschiedenis. Maar als een volk stabiel leeft, lijkt zijn geschiedenis maar vlak.

			Onze geest houdt verdrietige herinneringen hardnekkig vast, maar de menselijke natuur is zo ondankbaar dat ze de weldaden moeiteloos vergeet. Hoeveel van onze gesprekken bestaan niet uit klachten! Het is zo koud voor de tijd van het jaar, het is zo onverdraaglijk warm, er is te veel droogte, of de regen is compleet afschuwelijk. Zaken gaan heel slecht, het jonge koren wordt geel door gebrek aan droog weer of de rapen zijn niets waard vanwege gebrek aan vocht…

			We zijn er heel goed in om redenen te vinden om te mopperen. Als nijdige straathonden blaffen we overal of nergens naar. Ik vermoed dat als het ons niet zou lukken ergens een reden tot onvrede in te ontdekken, dit ons voldoende reden zou geven om helemaal levensmoe te zijn. We zijn allemaal min of meer met deze dwaasheid aangestoken. Het gedetailleerd beschrijven van onze moeilijkheden of grieven gaat ons heel makkelijk af, en we vertellen slechts per ongeluk of bij wijze van gewetensvolle plicht het verhaal van de goedheid van de Heere voor ons.

			Kom broeders, laten we eens zien of we deze morgen geen lieflijker toon kunnen treffen. Laten we de trombone aan de kant leggen en de citer eens proberen. Een opgewekte houding zou voor christenen regel moeten zijn. Van alle mensen past blijheid ons het meest, want wij hebben daar de meeste redenen voor, dus laten we daarin niet achterblijven. De hemel is ons deel en de gedachten aan haar verbazingwekkende gelukzaligheid zouden ons onderweg moeten verblijden op de weg. Christus heeft ons grote en weidse gebieden van genade en heerlijkheid geschonken! Het zou heel ongepast zijn als we in blijdschap tekortschieten terwijl ons zo’n overvloed aan zegen is geschonken.

			Ons eigen deel moet wel een gezegend deel zijn, want de Heere is ‘ons deel en ons erfelijk bezit.’ (Num. 18:20) Laten we in het overdenken daarvan bezien of we geen thema’s kunnen vinden om over te zingen en of we geen overvloedige redenen kunnen ontdekken om alles wat in ons is aan te sporen om de Heere te loven.

			I. Ons bevoorrechte lot wordt in de tekst omschreven als een beker en ik vertrouw erop dat een blik op dat blijde deel dankbaarheid zal oproepen. Ik wil u in de eerste plaats uitnodigen om uw bevoorrechte deel te onderzoeken. U hebt een beker. Wanneer uw lot met die term omschreven wordt, dan is dat zeker geen klein voorrecht!

			U herinnert zich dat u eens – en u kunt het zich nog prima voor de geest halen – in een dor en dorstig land ronddwaalde, zonder water. (Ps. 63:2) Uw hongerige en dorstige ziel bezweek. U haastte zich naar de gebroken waterbakken, maar zij bevatten geen water. Alle dingen waarop u vroeger vertrouwde waren als verraderlijke stromen die verdampen als de hete zomerwind blaast. De bronnen van plezier stonden droog. U bevond zich in een uitgedroogd land, waar hoop u niet toelachte. Uw eerdere vreugde bleek slechts een luchtspiegeling te zijn: wel fraai om te zien, maar onwerkelijk als een droom. U knielde aan de voet van de Sinaï en waagde zelfs een vermetele poging om haar scherpe rotsen te beklimmen, maar het lukte u niet om daar een druppel water te vinden. 

			Weet u het nog toen Christus tegen u sprak:

			Voorwaar, jij dorstige,
ik geef je levend water in overvloed.
Kniel neer en drink en leef.

			Wat veranderde er toen veel voor u! U dorst niet langer, want in uw ziel heeft Jezus een eeuwig opspringende bron van levend water gegeven. U gelooft in Hem, en in al uw natuurlijke behoeften is voorzien. Denk aan de volle beker die Jezus aan uw lippen houdt. Vergelijk dat met uw vroegere armoede toen u in uw wanhoop dreigde om te komen, en verheug u vanmorgen dat u uit een koninklijke beker kunt drinken, een beker die u nooit zal teleurstellen.

			Er was ook een tijd waarin u meer leed dan alleen gebrek. Uw was tot zo’n toestand vervallen dat u een kleur van schaamte krijgt als u eraan terugdenkt. Uw losbandig leven liep uit op een vreselijke hongersnood. Graag had u uw buik gevuld met de schillen die de zwijnen aten. Uw deel bestond toen eerder een voerbak dan een beker. (Zie Luk. 15:13-16)

			Velen van ons herinneren zich met schande en schaamte op het gezicht (Dan. 9:7) hoe we er ongebreideld op los hebben geleefd – en in het licht daarvan is het inderdaad verbazend dat de beker van een heilig God aan onze lippen zou zijn.

			Bij velen heeft godslasterlijke taal de lippen verontreinigd en wellust het lichaam, maar deze mensen zijn gewassen, vernieuwd en geheiligd. En nu de vodden zijn weggenomen, zijn ze bekleed met fraaie witte kleding en mogen ze in de feestzaal plaatsnemen. Daar verblijden muziek en reidans het hart en verkwikken reine wijnen de gasten.

			Wat een verandering! Van zulke armoede naar zulke overvloed, van zulke schande naar  zulke eer! Ons deel is niet langer dat van de verlatene of de vernederde. We verkwijnen niet in wanhoop of wentelen ons niet in vuil, maar we zitten als kinderen aan tafel en drinken blij uit de beker die ons is toebedeeld.

			Vergeet niet, geliefden – en ik hoop dat de tegenstelling uw dankbaarheid zal aanwakkeren – dat er bij onze plaats aan de tafel ooit een andere beker werd neergezet. En we hadden eruit moeten drinken, ware het niet dat de Borg van het verbond voor ons tussenbeide kwam.

			Die diepe en vreselijke beker van Gods toorn, waarin Hij de alsem en gal uitwringt totdat de smaak onuitsprekelijk bitter is, was eens ons deel. Uit die zwarte beker hadden u en ik voor eeuwig moeten drinken. Want we zouden die beker nooit hebben kunnen legen, maar voor eeuwig vol hebben moeten zijn van haar droesem van verschrikking en verbijstering.

			Zoals we u vorige zondagmorgen lieten zien3, heeft onze hemelse Zaligmaker die beker voor ons leeggedronken, want Hij is voor ons een vloek geworden. (Gal. 3:13) Wij moeten God loven dat ons deel niet is met de goddelozen, die de Heere zal verdelgen, maar met de uitverkorenen, die de Heere aanneemt in de Geliefde. Niet de beker van het oordeel is ons deel, maar de beker van de zaligheid; niet de schaal van de toorn, maar de fles van de vertroosting. We hebben niets te maken met de beker vol droesem die ‘alle goddelozen van de aarde tot op de bodem moeten opdrinken.’ (Ps. 75:9) Maar ons deel is de gouden bokaal die tot aan de rand gevuld is met zaligheid en onsterfelijkheid.

			Vanuit de diepte van verwerping is het een hele overgang naar onze huidige positie in de hemelse gewesten in Christus Jezus! Wanneer wij vanmorgen over het deel van onze erfenis nadenken, kunnen we niet genoeg bewondering hebben voor de verbazingwekkende liefde die ons uit de gapende muil van de hel heeft gebracht en ons op een rots vlak bij de poorten van de hemel heeft gezet!

			Laat me nu wat uitvoeriger op deze beker ingaan, die onze huidige bevoorrechte positie laat zien, zodat deze nog heerlijker voor u zal schitteren. Het is de bedoeling van de psalmdichter om zichzelf af te schilderen als een bevoorrechte gast in het huis van de Heere. Als u in een oosters huis te gast bent, krijgt u een stuk vlees geserveerd, en dat vormt dan uw gerecht of uw deel. Hooggeachte en welkome gasten ontvangen meer eer doordat hun olie op het hoofd wordt gegoten. En nog eervoller is het als er een bepaalde beker voor de begunstigde wordt neergezet die het deel bevat dat hij mag drinken.

			David voelde zich geen bedelaar die aan de deur van genade aanklopt en in het voorbijgaan een korst brood en een slokje drinken ontvangt. Maar het was alsof hij door de grote Meester van het feest werd ontvangen en alsof het hem werd toegestaan om aan te zitten om alles wat hij nodig had in ontvangst te nemen. Ja, zelfs nog meer, dat hij van de overvloed van het feest mocht ontvangen als iemand die werkelijk en hartelijk welkom was om te delen in alles wat klaarstond.

			Broeders, nog maar even geleden bevonden u en ik zich onder de blinden en de kreupelen die zich ver van het hemelse feestmaal in de heggen en landwegen schuilhouden. Maar door eeuwige genade zijn wij tot een leven van geloof geleid, om aan te zitten aan de maaltijd die barmhartigheid heeft bereid.

			Nu is ons lot dat van degenen die zaliggemaakt zijn; ons deel is met hen die gerechtvaardigd zijn. We zitten vandaag aan tafel met Abraham, Izak en Jakob. Net als zij zijn wij tot Gods kinderen en erfgenamen gemaakt. We delen in de vrijspraak, de rechtvaardiging en de zekerheid die God vroeger aan Zijn heiligen geschonken heeft en die Christus in de laatste dagen duidelijk aan Zijn apostelen heeft geopenbaard. Alle hemelse dingen behoren ons toe; niets van het feestmaal van genade wordt ons geweigerd. Wat er ook maar aan enig kind van God heeft toebehoord, behoort mij toe. Wat er ook maar door de meest levendige van de heiligen werd genoten, mogen wij genieten wanneer wij door geloof aan de tafel van genade aanzitten. Wij zijn niet langer onbekenden en vreemdelingen, we worden niet langer geweerd of buitengesloten, maar door het bloed van Jezus zijn we dichtbij gebracht. Vandaag hebben we hetzelfde deel als het ooilam dat van het brood van zijn meester meeat en dat uit zijn beker dronk. (2 Sam. 12:3) 

			In de manier waarop David het woord ‘beker’ gebruikt ligt nog meer opgesloten, want ik neem aan dat hij verwijst naar aanbidding die door God is aanvaard. U zult zich herinneren dat in sommige ceremoniën van de Joodse wet, de gelovigen en de priesters samen neerzaten om het overblijfsel van het dankoffer te nuttigen. God had Zijn deel ontvangen van het vleesoffer dat op het altaar werd gelegd en het drankoffer dat werd uitgegoten. Daarna, als teken dat God het offer had aanvaard, mocht de gelovige er zelf van eten en drinken.

			Wel geliefden, op dit moment is elke gelovige hier aangenomen in de Geliefde. De dierbare Christus Die in onze plaats aan God voldoening heeft geschonken, is nu ook onze voldoening geworden. Hij Die Zichzelf als een lieflijke reuk aan God heeft opgeofferd, is ons ware voedsel en onze ware drank geworden. (Joh. 6:55) Wij voeden ons met hetzelfde als waarmee God Zich voedt. Zoals Hij een intense voldoening vindt in het leven, het werk en de dood van Zijn geliefde Zoon, zo vinden wij die voldoening ook, ieder in zijn eigen mate.

			Is het niet bijzonder heerlijk om, als kind van God, te bedenken dat het een van mijn voorrechten is om te leven als een aangenomen gelovige, die Gods hart dierbaar is? Het is een grote vreugde om te weten dat mijn gebeden en aanbidding, het hoge verlangen van mijn ziel om haar God te eren, haar zuchten, haar tranen en al haar werken door God zijn aangenomen! Het leven dat zo geëerd wordt, is zeer gezegend. Hij heeft ons tot priesters voor onze God gemaakt. Met heilige vreugde en eerbiedige verrukking drinken we uit de bekers voor het altaar.

			Maar met de beker werd nog meer bedoeld dan het liefdevolle feestmaal en de aangenomen offerande, want in Psalm 116:13 spreekt de psalmdichter over heffen van de ‘beker van het heil.’ Zo’n hemelse beker is het eigendom van iedere gelovige in de wereld.

			Geliefden, vandaag behoort het tot uw erfenis dat uw zonden vergeven zijn, dat u door de gerechtigheid van Christus gerechtvaardigd bent, dat u verlost bent van de toorn van God. U bent zo verlost, dat u ook in de toekomst bewaard zult worden en uiteindelijk in het koninkrijk van God en Zijn heerlijkheid zult worden gebracht. De zaligheid is op dit moment uw deel.

			Sommigen van Gods kinderen hópen slechts zalig te worden. Zij zullen zeker niet kunnen zingen dat hun beker overvloeit. Anderen denken dat ze op dit moment wel gered zijn, maar daardoor niet voor eeuwig verlost zijn.

			Maar zij die hebben ondervonden dat God nooit een spelletje met ons speelt weten dat, als Hij ons eenmaal heeft verlost, onze zaligheid veilig is gesteld, buiten alle gevaar. Ze weten ook dat Gods liefde een eeuwigdurende liefde is die niet kan worden weggenomen, dat het bloed van Jezus Christus niet gedeeltelijk verlost, maar dat deze verlossing bindend is.

			Zij die de volheid, de oneindigheid, de onveranderlijkheid, de eeuwigheid van de genade van God in Christus Jezus hebben leren verstaan, zijn degenen die zich kunnen verheugen in een overvloeiende beker. Want de meetsnoeren zijn voor hen in lieflijke plaatsen gevallen en zij hebben een prachtig erfelijk bezit gekregen. (Ps. 16:6) Het lot van degenen die zalig zijn is te benijden, want hun deel is met recht een koninklijke erfenis te noemen.

			Jeremia noemt verder nog een ‘troostbeker’ (Jer. 16:7) – en die beker van vertroosting, gelovige, is vanmorgen ook van u. U hebt uw beproevingen, maar wat een troost is het om te weten dat uw beproevingen meewerken aan uw eeuwig heil! U wordt door tegenslag geplaagd, maar het is een zegen om te leren dat die slechts een ogenblik duren en in de eeuwige heerlijkheid ten einde zullen zijn. We trekken ons niets aan van de zwarte wolken van tegenspoed als we leren dat daar het licht in wordt gezaaid voor de rechtvaardige. (Ps. 97:11) Het is waar dat we soms, als het nodig is, bedroefd worden door allerlei verzoekingen (1 Petr. 1:6), maar ons treuren eindigt in de morgen. Onze donkere nacht zal spoedig ten einde zijn en dan breekt er een dag aan waarin de zon nooit meer zal ondergaan. 

			De beker van vertroostingen die de Heilige Geest vult en ons aanreikt is zo rijk, zo geschikt, zo gepast voor onze natuur dat we ons deze morgen wel moeten verheugen wanneer we erover nadenken. Het lot van een gelovige heeft zijn donkere kanten, maar ook zijn lichte. Druppels alsem zijn ons deel, maar melk en honing worden ons evenmin onthouden. We treuren bij Mara, maar zingen bij Elim. Bochim (Richt. 2:1-5) blijft staan, maar Bethel is ook ons deel. De leeuw brult, maar de tortelduif laat ook haar geruststellende roep horen.

			Boven ons bevinden zich wolken, maar de sterren stralen nog steeds. In onze zee is het wel eens eb, maar vervolgens ook weer vloed. ’s Winters kan het stormen en vriezen, maar dan komt de zomer weer met haar bloesem en opgewekte vrolijkheid en volgt de herfst met haar rijpe vruchten. We worden terneergeslagen maar niet gedood, nee zelfs niet gewond, want al lijkt het alsof we een tijdje verliezers zijn omdat we terneergeslagen zijn, we ontdekken spoedig ons grotere gewin.

			Gelukkig de mensen met wie het zo gesteld is, ja welzalig het volk dat de Heere tot zijn God heeft. (Ps. 33:12) De beker van David die beproefd werd, is veel beter dan die van de trotse Belsazar. Niemand wordt zo getroost als zij die de Heilige Geest als Trooster hebben.

			Laten we nog wat langer bij het deel van de rechtvaardigen blijven stilstaan. We lezen in het Nieuwe Testament over de ‘beker der dankzegging.’ (1 Kor. 10:16) Ook al verwijst dat naar de beker aan het Heilig Avondmaal, toch kunnen we zonder deze woorden te verdraaien zeggen dat het gehele deel van Gods heiligen een beker van dankzegging is. U bent in alle opzichten gezegend, gelovige.

			Afgelopen zondagmorgen was het onze pijnlijke plicht de onbekeerden eraan te herinneren dat ze overal vervloekt zijn: in hun korf en hun baktrog, in hun huis en daarbuiten, in alles wat ze bezitten en doen. (Vgl. Deut. 28:15-20) Nu is het met vreugde dat we u die de Heere liefhebt eraan herinneren dat u in alle opzichten gezegend bent. Hun beker, dat wil zeggen, hun deel in dit leven is een en al zegen. Zelfs dat waar u het minst van houdt is vol zegeningen.

			U wordt elke morgen door de zon gezegend, haar stralen drukken zegening uit. U wordt door elke ondergaande zon gezegend, de duisternis is slechts een gordijn om uw rust af te schermen. U bent gezegend in uw armoede, tevredenheid zal u bemoedigen. U bent gezegend in uw overvloed, genade zal haar heiligen. U bent in alle opzichten gezegend. Uw hele beker bevat geen enkele druppel die niet door de onveranderlijke liefde van uw hemelse Vader wordt veraangenaamd.

			De beker van ons leven is bovendien een beker van gemeenschap. Het hele leven van een christen zou in gemeenschap met Jezus moeten zijn. Ons hele leven zou moeten zijn wat de beker is aan de tafel van de Heere. Wanneer wij lijden, lijden we met Christus, wanneer wij ons verheugen, moeten we ons met Hem verheugen. Lichamelijke pijn moet ons helpen het kruis te begrijpen en neerslachtigheid zou ons tot vlugge leerlingen in Gethsemané moeten maken. De verheven blijdschap waar onze ziel soms deel aan heeft, zou ons naar Tabor4 moeten voeren en ons omhoog moeten leiden, zelfs naar de plaats waar de Overwinnaar hoog op de troon van Zijn Vader zit.

			Voor een kind van God is het een grote zegen wanneer hij kan zien dat, wat er ook met hem gebeurt, dit gebruikt wordt om hem in de voetstappen van zijn Meester te leiden of om hem in gemeenschap te brengen met zijn Hoofd van het verbond.

			Ik merk over deze beker nog maar één ding op, hoewel er in deze zinsnede volgens mij inderdaad een overvloedige rijkdom aan gedachten ligt. Ons leven is onmiskenbaar verbonden met het verbond. Onze Heere sprak aan de tafel: ‘Deze beker is het nieuwe verbond.’ (Luk. 22:20) Zo wordt Gods verbondstrouw zichtbaar in het hele leven, wat in onze tekst vergeleken wordt met een beker.

			Er is niets wat een kind van God overkomt dat niet in het verbond begrepen is. Het hele leven van een christen is bezaaid met Gods vervulling van het verbond. U hebt uw tegenspoed, maar dat was u ook beloofd. U wordt in uw verdriet door vertroosting verkwikt, want het was u beloofd dat God de regenboog in de wolken zou zetten, zodat u daarnaar zou opkijken om te zien dat Hij nog steeds getrouw is.

			Ja, als u het maar kon zien zou zowel de kleinste als de grootste gebeurtenis in uw biografie als stukjes van een mozaïek perfect in elkaar passen. En wanneer alles in elkaar paste kon u duidelijk lezen: Verbondsliefde en verbondstrouw.

			Om terug te komen op onze vergelijking: voor de gelovige wordt alle wijn in de beker van het menselijk leven doortrokken van de kruiden van eeuwige trouw. In heel de beker is er geen druppel te vinden die niet smaakt naar de vaste en onveranderlijke waarheid en trouw van onze Verbondsgod.

			Geliefde hoorders, zult u de dingen die ik uit de overvloedige rijkdom van deze tekst heb geput, samenvoegen? Overzie uw hele leven eens in het licht dat er nu op valt, christen, want het leven wordt onder ons als iets heiligs beschouwd. Hoewel velen zeggen dat de dood iets heel ernstigs is, hebben we ontdekt dat het leven zeker zo ernstig is. Beschouw het leven van een christen als verheven, het strekt zich ver boven het niveau van het onvruchtbare bestaan van een ongelovige uit. Dat komt omdat het geestelijke verheven is, zuiver, hemels.

			Het is God Die in de mens met satan strijdt, de Christus Gods die het kwade bestrijdt. In het leven van de gelovige vinden hemel en hel een slagveld waarop de hevigste strijd wordt gevoerd. Ons leven in Christus is iets verhevens, iets waar engelen verwonderd en verbaasd naar kijken.

			De beker die voor ons op de tafel van onze Meester is neergezet, is geen gewone beker. Het is een plechtige hemelse kelk, een koninklijke schaal vol waardigheid, een gouden beker vol rijkdom. De barmhartigheid en trouw van God die in het deel van elke gelovige zichtbaar wordt, zal volkomen verbazingwekkend zijn wanneer zij door betere ogen zal worden gezien en door een scherper verstand begrepen.

			II. Ten tweede nodig ik elke gelovige hier uit om zich te verheugen in het overvloedige van zijn voorrecht. ‘Mijn beker vloeit over.’

			Twee of drie opmerkingen hierover voor zover dit tijdelijke aangelegenheden betreft. Aan een klein aantal gelovigen zijn veel aardse goederen toevertrouwd, zodat hun beker overvloeit van rijkdom. Hier is reden om dankbaar te zijn, want God heeft ons nooit geleerd om rijkdom te minachten of om als wij rijk zouden worden van verdriet onze handen te wringen. Wees de Heere, Die overvloedig geeft, dankbaar voor uw overvloed. 

			Tegelijkertijd schuilt hierin wel een gevaar. Onze Heere Jezus heeft eens gezegd, en Hij heeft deze uitspraak nooit teruggenomen: ‘Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat.’ (Matth. 19:24) Dat wil in gewone taal zeggen dat het voor een rijke onmogelijk is om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan, tenzij er iets bijzonders plaatsvindt. Onze Heere heeft ons echter verteld dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. (Matt. 19:26) We verheugen ons daarom om voortdurend een smalle rij van deze kamelen door het oog van een naald te zien gaan. Rijken worden het koninkrijk van God binnengeleid, de menselijke onmogelijkheid wordt een goddelijk feit. 

			Maar voor hen die graag zouden voortsnellen op het pad van de waarheid is rijkdom nog altijd een niet geringe belemmering. Het gevaar is dat deze aardse goederen onze afgod worden, dat we er te veel op vertrouwen.

			Andrew Fuller ging op een dag naar een goudhandelaar en men liet hem een klomp goud zien. Hij nam de klomp in zijn hand en merkte veelbetekenend op: ‘Het is veel beter om dit goud in je hand te houden dan om het in je hart te hebben!’ Bezittingen in uw hand doen u geen kwaad, maar bezittingen in uw hart betekenen uw ondergang.

			Nog niet zo lang geleden, u zult het zich wel herinneren, sprong een dief die aan een politieagent ontsnapte het Regent’s Kanaal in en hij verdronk. Hij verdronk door het gewicht van het zilver dat hij had buitgemaakt. Hoeveel zijn er niet die van hun overvloedige rijkdom hun god hebben gemaakt en die, terwijl ze rijkdom najaagden, vanwege het gewicht van hun aardse goederen zijn verdronken!

			Let op een vlieg wanneer die op een schaaltje honing neerstrijkt. Als hij slechts een beetje drinkt en daarna wegvliegt, heeft hij genoeg en is hij versterkt door haar maaltijd. Maar als de vlieg talmt om nog eens en nog eens te eten, glijdt hij in de honing, raakt hij besmeurd en kan hij niet langer vliegen; hij rolt in de honingmassa, tot zijn eigen verderf.

			Als God uw beker doet overvloeien, pas dan op dat u niet zoals zovele anderen omkomt, doordat u uw zegen in een vloek verandert. Als uw beker overvloeit, let er dan op dat u dat wat God heeft gegeven, gebruikt tot Zijn eer. Rijkdom brengt een verantwoordelijkheid met zich mee die sommigen niet lijken te beseffen. Onder onze vooraanstaande mensen zijn er slechts weinig die hun geld gebruiken zoals ze dat zouden moeten doen. Vergeleken met wat ze bezitten, zijn hun gaven een kleinigheid! 

			Het is zelfs nog slechter gesteld met sommigen die onterecht eerbiedwaardig en nobel worden genoemd. Sommige van onze adellijke wetgevers zijn een schande voor hun eeuwenoude families en een smaad voor de adel, waaruit ze buitengesloten zouden moeten worden. Welk recht hebben gokkers om wetten uit te vaardigen? We kunnen het landsbeleid toch niet toevertrouwen aan hen die zichzelf door gokken tot armoede brengen en die daarin een voorbeeld stellen dat het armste boertje terecht minachtend zou afwijzen? God zal ons land hiervoor bezoeken. Goddeloosheid regeert in de hoogste plaatsen en daar zal de afrekening beginnen.

			Het is mijn sterke verlangen dat onze hooggeplaatsten weer gaan beseffen dat ze verantwoordelijk zijn en dat rijkdom hun niet gegeven is om te verspillen aan hun passies, maar om deze te gebruiken voor God en voor het algemeen belang. Wanneer uw beker overvloeit, roep dan de armen om de druppels op te vangen en laat er nog wat extra’s uit de beker stromen zodat ze des te meer zullen krijgen.

			Daarnaast heeft de kerk uw goederen nodig. Sommigen onder ons zouden kunnen zeggen dat we, wat onze kerken betreft, God dankbaar kunnen zijn dat er niet zozeer sprake is van een gebrek aan goddelijke genade of gebrek aan mensen, of iets anders in het geval van financiële middelen, want het goud en zilver zijn ergens aanwezig. God heeft het aan Zijn kerk gegeven, het bevindt zich ergens. Maar er zijn een heel aantal kerkleden die de rijkdom die ze aan de zaak van God zouden moeten wijden, achterhouden. Wanneer ze dit doen zal hun overvloeiende beker tot hun oordeel getuigen, en niet tot hun eer en verheerlijking zijn in de dag dat God door Jezus Christus de wereld in gerechtigheid zal oordelen.

			Maar ik wil daar niet verder bij stilstaan. Ik spreek liever over geestelijke zaken. Ik wil dat elke gelovige hier aanwezig zijn lot nu in een geestelijk licht beziet en in dat opzicht tot het besef komt dat zijn beker overvloeit.

			Onze beker vloeit over vanwege  het oneindige bereik van de goedheid die God Zelf aan ons heeft gegeven. De geestelijk goede dingen die God ons heeft geschonken, zijn zo overvloedig dat we ze nooit allemaal kunnen bevatten. Al konden we het bevattingsvermogen van ons verstand ook duizendmaal vergroten, de overvloedige rijkdom van de Christus van God is zo groot dat we nooit alles wat God in Hem als deel voor Zijn volk heeft weggelegd, kunnen bevatten.

			Denkt u het zich even in: de Heere God heeft aan elke gelovige hier aanwezig een volkomen Christus, een volle Christus, een eeuwige Christus, een verhoogde Christus geschonken om voor eeuwig zijn deel te zijn. Wie kan al de volheid van Christus bevatten? Zie Zijn ongeëvenaarde goddelijkheid, Zijn volmaakte menselijkheid, Zijn macht, Zijn wijsheid, Zijn schoonheid, Zijn genade! Zie Zijn daden, Zijn leven in onschuld, Zijn zichzelf wegcijferende genegenheid in Zijn sterven, Zijn overwinning over hel en het graf, Zijn tweede komst en de heerlijkheid van Zijn duizendjarige heerschappij. Dit alles behoort ons toe wanneer wij aan God toebehoren. En hoe zullen we dit alles kunnen bevatten? Dan kan het toch niet anders of onze beker vloeit over?

			Bedenk vervolgens dat God met eenieder van u die Hem liefheeft, zelfs met de armste en zwakste onder u, een genadeverbond heeft opgericht, waarvan het begin boven alle menselijke twijfel verheven is. Want dit verbond was gemaakt voordat de aarde ooit bestond. Het is een verbond dat in alles geordend en bewaard is en nooit zal eindigen, want het is een eeuwig verbond en het zal staan zolang de eeuwigheid duurt. (Zie 2 Sam. 23:5)

			In dat verbond behoren alle dingen u toe. God heeft zelfs Zichzelf aan u geschonken. ‘Ik zal hen tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.’ (Zach. 8:8) God de Vader is uw deel, God de Zoon is uw deel, God de Heilige Geest is uw deel. Wat kunt u zeggen als dit alles uw deel is! Uw ziel kan het niet allemaal bevatten, uw beker moet wel overvloeien!

			Kijk nog eens, geliefden, naar de beloften die ons in de Heilige Schrift gegeven zijn. Elke belofte is meer dan genoeg voor ons. ‘Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.’ (Hebr. 13:5) In dit vers ligt een hele maaltijd opgesloten die voor de komende twaalf maanden toereikend is, ook al zou iemand verder geen ander vers lezen. 

			‘Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, Ik zal u niet vergeten. Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd.’ (Jes. 49:15,16) Laat die belofte slechts als een honingwafel onder uw tong smelten. Neem slechts één zo’n belofte en u zult als Ruth zijn, die ‘at en verzadigd werd en nog overhield’ (Ruth 2:14), want u kunt niet alles tegelijk in u opnemen.

			Maar neem dan de reeks beloften van Genesis tot Openbaring. Lijkt dit boek niet op een bijenkorf gevuld met tienduizenden raten? Uit elke raat druppelt zuivere honing, die de ogen verlicht van degenen die ervan eet. (Ps. 19:9 en 11) Wie kan de reikwijdte van de beloften bevatten? Wie kan alle woorden tellen die de Heilige Geest geschreven heeft, die voor de treurende kinderen van God vol troost zijn?

			Veronderstel dat u doordat uw capaciteiten vergroot worden al de beloften zou kunnen bevatten, maar toch, geliefden, hoe zou u er dan toe in staat zijn om God Zelf te ontvangen? En toch is Hij uw deel! De eeuwige God is het deel van de gelovigen.

			U hebt soms de aanwezigheid van de Heilige Geest genoten, u weet wat het betekent om de werking van de Heilige Geest in uw hart te ervaren. Ik weet zeker dat u zult getuigen dat u zich op zulke ogenblikken bewust was van de beperktheid van uw ziel. U besefte: ‘Kon ik mijn God maar bevatten!’ Zijn lieflijke liefde, waarvan ik me nu van bewust ben, is meer dan ik aankan. Heilige Geest, hoe is het mogelijk dat U bij zo’n arm schepsel als ik komt om daar te wonen? Ik ben slechts een struik en U bent een vuur, en met U verenigd ben ik als een gloeiende, brandende struik. Hoe kan ik zo’n heerlijkheid verdragen? Ik vrees dat ik door een overvloed van gelukzaligheid en liefde verteerd zal worden! 

			Velen van Gods kinderen waren bereid om te sterven toen ze levendige indrukken ontvingen van Gods liefde en van de heerlijkheid die Hij voor Zijn uitverkorenen heeft bereid. Hun vreugde was te groot, hun hart kon niet snel genoeg kloppen, hun ziel kon zelfs niet een tiende deel bevatten van de gelukzaligheid die God genadig in hun hart uitstortte. Onze beker vloeit vaak over vanwege de grootheid van de zegeningen zelf en van hun oneindige aantal. 

			U die vandaag verdrietig bent en toch gelovig, u die vandaag door armoede wordt geplaagd en toch erfgenaam bent van al deze rijkdom, ik zou u liefdevol willen vermanen. Ik vraag u, hoe kunt dorst u hebben wanneer uw beker onmogelijk alles kan bevatten waarin God voorziet, net zo min als een baby in staat is om de grote, grote zee in het kommetje van zijn hand te houden?

			Vloeit onze beker bovendien niet vaak over omdat wij door onze zonden de inhoud van onze beker verkleinen?

			Ik heb al gezinspeeld op de onvermijdelijke beperktheid van ons bevattingsvermogen omdat we sterfelijk zijn. Maar hoe vaak vullen u en ik onze ziel niet met vleselijke zorgen en plezier, zodat wanneer Gods liefde in ons komt, onze ziel algauw overstroomt omdat er maar zo weinig plaats voor is? Hoe vaak zijn we niet jammerlijk beperkt in ons verlangen naar goddelijke zaken, zodat we niet genoeg ruimte hebben om ze te ontvangen wanneer ze tot ons komen! Ik moet bekennen dat ik meer van mijn God heb genoten dan waarnaar ik van tevoren had verlangd.

			We hebben zulke bekrompen verlangens! Hij heeft gezegd: ‘Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen’ (Ps. 81:11), maar we doen onze mond nauwelijks open! Mensen die happig zijn op rijkdom breiden hun armen wijd uit, net zoals de zee dat doet om de kust te omvatten. Maar wij krijgen slechts een klein beetje genade. We zitten algauw tevreden onderuit. We bezitten niet de geheiligde ambitie die we zouden moeten hebben. Onze verlangens zouden moeten lijken op die van de bloedzuiger, zodat ze wat God betreft altijd zouden uitroepen: ‘Geef, geef!’ (Spr. 30:15)

			Dachten we maar nooit dat we iets bereikt hadden, waren we maar altijd ontevreden met onszelf. Zouden we maar streven om meer te doen, meer te weten, meer lief te hebben, meer af te sterven aan onszelf en meer toegewijd te zijn aan onze geliefde Heere! Wat zijn onze verlangens toch oppervlakkig!

			Ik heb vernomen dat de arme dorpelingen in Engeland vroeger gewend waren om op Eerste Kerstdag ’s morgens bij het huis van de heer van het landgoed langs te gaan. Ze hadden dan elk een kom in hun hand en het was de gewoonte om die kommen tot de rand toe te vullen.

			Ik verzeker u dat de kommen ieder jaar duidelijk groter werden, totdat je wel kon denken dat ze een bushel5 uit de schuur hadden meegenomen in plaats van een kom uit de kast. Het was wijs van de armen, want de heer kon niet minder doen dan alles vullen wat ze meebrachten.

			Wij zijn helaas niet zo wijs, want we maken onze vaten liever kleiner dan groter. ‘U bidt wel maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt.’ (Jak. 4:3) God heeft gedaan ver boven bidden of zelfs denken. (Ef. 3:20) Let op hoe u die tekst leest. Er staat niet: ‘Boven wat we kunnen bidden.’ Nee, nee, we kunnen bidden wat we willen en we kunnen daarbij aan oneindig veel dingen denken. God kan ons daarbij aan zeer grote dingen laten denken die Hij kan doen, maar God geeft ons vaak boven wat we hebben gebeden of gedacht.

			Geliefden, een vraag: Hoe zou het met u zijn als God uw beker gevuld had in verhouding tot uw geloof? Hoeveel zou u in uw beker hebben gehad? Mijn God heeft mij nooit in de steek gelaten. Hij is zeer trouw, voortdurend trouw, overvloedig en rijkelijk trouw geweest.

			Maar helaas moet ik tot mijn verdriet zeggen dat mijn zwakke geloof, wanneer het in meer dan gemiddelde mate beproefd werd, nauwelijks tot Zijn eer en heerlijkheid is geweest, tenzij het Hem behaagde om het genadig te vermeerderen en te ondersteunen. Het is treurig en het strekt tot onze schande dat we zoiets moeten belijden, maar we doen het toch.

			Is dit niet wat velen onder ons moeten belijden? Wanneer ons slechts zou geschieden naar ons geloof (vgl. Matt. 9:29) en wanneer God in Zijn soevereiniteit niet verder zou gaan dan de regels die in Zijn eigen koninkrijk gelden, dan zouden we, gemeten naar de maatstaf van ons geloof, slechts arme schepselen zijn! Onze beker vloeit inderdaad over. 

			Veronderstel, broeders, dat ons deel ons werd geschonken in verhouding tot wat we God ooit hebben vergolden voor de weldaden die we tot op dit moment hebben genoten. Zouden we dan niet vanaf deze dag uitgehongerd zijn? Wat heb ik voor Hem gedaan Die gestorven is om mijn ongelukkige ziel zalig te maken? Durft u zich te herinneren wat u gedaan heeft om de Heere voor zijn grote liefde te danken? Och, stop die herinnering maar weg, het is de moeite niet waard om eraan te denken. U hebt een of twee kinderen onderwezen, u hebt tot een gemeente gepreekt, u hebt een paar gebeden opgezonden. 

			Hoe halfhartig was ons onderwijs! Hoe weinig ernst zat er in onze prediking! Hoe harteloos was ons bidden! Hoe schamel en onwillig was ons geven! Vergeleken met wat we Hem verschuldigd zijn van Wie we alles wat we bezitten ontvangen hebben, is onze vergelding slechts minimaal! We zijn inderdaad onnutte slaven. (Luk. 17:10) Wanneer ons deel zou worden afgemeten overeenkomstig ons werk en onze toewijding, dan zouden lange perioden moeten vasten en zouden we slechts zelden een feestdag beleven. Maar de gedachten van de Heere zijn niet onze gedachten en onze wegen zijn niet Zijn wegen. (Jes. 55:8) Want Zijn vergeving en geduld zijn zo overvloedig, dat onze beker nog steeds overvloeit.

			Ik zal over dit punt nog slechts één opmerking maken. Let op de alles overtreffende uitnemendheid van elke zegen die God heeft gegeven, want hierdoor is de beker geneigd om over te vloeien. Elke genadegave die een kind van God volgens het genadeverbond geniet, heeft als bijzondere eigenschap dat hij eeuwig is. Het beste deel van een zondaar is slechts tijdelijk. Zelfs als ons deel karig zou zijn, dan zou het nog het deel van de zondaar ver overtreffen omdat het eeuwig is. Het is beter dat een mens voor altijd slechts één shilling per dag zou hebben dan dat hij eens in zijn leven een goudstuk zou bezitten. Want wanneer hij dat goudstuk heeft uitgegeven, heeft hij niets meer.

			Wanneer de Heere u vergeving schenkt, is dat voor eeuwig. Wanneer Hij u aanneemt tot Zijn kind, is dat voor eeuwig. Wanneer Hij u aanvaardt, is dat voor eeuwig. Wanneer Hij u zalig maakt, is dat voor eeuwig. De eeuwigheid is als een goddelijk stempel op elke genadegave gezet. Gelovige, doet de gedachte dat deze eeuwige liefde uw deel is, uw beker niet overvloeien? 

			Bovendien, wat uw deel ook moge zijn, u ontvangt het rechtstreeks van God. Ismaël werd de woestijn ingestuurd met een fles water, maar het water raakte op en Ismaël was dorstig. Maar we lezen van Izak dat hij bij de put Lachai-Roï woonde. Voor Izak was er altijd overvloed, want hij woonde bij de bron. (Zie Gen. 16:14, 25:11)

			U hebt vast wel eens op een zomerse dag een dorpsjongen languit bij een bron zien liggen om te drinken. Zie daarin een afbeelding van het leven van een gelovige. De gelovige drinkt niet uit de stroom ver beneden in het dal, waar het water door de zon van de wereld is verwarmd en troebel is geworden door de zonde van de wereld. Maar hij drinkt bij de hoofdbron, waar de stroom fris en levendig uit grote diepten ontspringt.

			De soevereine genadegaven hebben nog een kenmerk, namelijk dat ze ons meegedeeld worden in een levende gemeenschap met Christus. Wanneer ik een genadegave buiten Christus om ontvang, is dat als een roos die van een struik is geplukt. Ze verheugt mij een tijdje vanwege haar uiterlijk en geur, maar ze verwelkt snel en ik gooi haar weg.

			Maar een geestelijke genadegave lijkt op een levende roos aan de struik. Ze bloeit en blijft intact en we ruiken er nog eens aan, en nog eens en nog eens. Onze zegeningen zijn inderdaad kostbaar, omdat ze door Jezus Christus tot ons komen. 

			En het heerlijkste van alles is, dat elk van deze zegeningen in het verbond het beste voor ons is omdat de Heilige Geest ze toepast aan het hart.

			U weet dat het mogelijk is dat een tafel goed gedekt is, terwijl iemand toch niet verzadigd wordt, omdat hij geen trek heeft of niet bij het vlees kan. Maar de Heilige Geest weet hoe Hij onze beker kan laten overvloeien, omdat Hij er voor zorgt dat we trek hebben. Hij brengt ons het eten en helpt ons om het te ontvangen. Hij stelt ons ertoe in staat om het te verteren en zorgt dat we als met vettigheid en merg verzadigd worden.

			De genadegaven van de Eeuwige zijn des te meer uitgelezen omdat de Heilige Geest weet hoe Hij voor ons het brood moet breken en hoe Hij ons moet voeden. Hij doet ons neerliggen in grazige weiden. Wij zouden de genadegaven slechts verknoeien zoals een slechte kok een goed stuk vlees bederft. Maar de Heilige Geest weet hoe Hij het vlees goed klaargemaakt moet serveren, en hoe Hij onze eetlust moet opwekken, zodat we met geestelijke smaak van Zijn lekkernijen genieten.

			IV. Ter afsluiting, aangezien dit het deel is van u die deze beker bezit, roep ik u ertoe op om te besluiten juist te handelen.

			‘Mijn beker vloeit over, laat ik dan in ieder geval zoveel mogelijk daarvan opdrinken. Als ik alles niet helemaal op kan drinken terwijl het wegvloeit, laat ik er dan toch zoveel mogelijk van nemen.’ ‘Drink’, zegt de Bruidegom, ‘ja, drink overvloedig, o mijn liefste.’ (Hoogl. 5:1, Eng. vert.) De boodschap van de Meester aan de avondmaalstafel is altijd: ‘Neem, eet!’ en opnieuw: ‘Drink allen daaruit.’ (Matt. 26:26, 27)

			Wanneer de Heere tegen ons zegt: ‘Zoek Mijn aangezicht’, antwoorden we vaak: ‘Maar Heere, ik ben het niet waard om dat te doen.’ Het gepaste antwoord is juist: ‘Uw aangezicht, Heere, zal ik zoeken.’ (Ps. 27:8, Eng. vert.)

			Als u iemand naar een tafel leidt die geen honger heeft, kunt u tegen hem zeggen dat hij moet eten, maar hij zou verlegen kunnen zijn en het niet fijn vinden om zelf toe te tasten en zichzelf te bedienen en daarom slechts weinig nemen. Ik verzeker u echter dat als hij intense honger heeft, hij niet twee keer op toestemming zal wachten maar zichzelf geweldig goed zal bedienen. Ik wilde wel dat onze geestelijke honger groter zou zijn, want Christus vindt gelovige zondaren nooit aanmatigend wanneer zij de beloften toepassen of de voorraden van genade gebruiken. Niet aannemen wat Christus aanbiedt is juist de ergste vorm van hoogmoed.

			Ik ken sommigen die hier vandaag aanwezig zijn die heel hoogmoedig zijn, want ze zouden vrede kunnen hebben, maar ze willen dit niet. God heeft troost voor hen bereid, maar ze willen die niet ontvangen en schrijven bittere dingen tegen zichzelf. Maand na maand, week na week vloeit hun beker over en toch drinken ze niet. Er zijn beloften die precies geschikt voor hen zijn, maar ze denken dat ze te nederig zijn om te drinken.

			Dat is het niet, het is altijd trotse nederigheid, zondige, verachtelijke, verbasterde nederigheid, regelrechte hoogmoed, die ons laat denken dat Christus niet gewillig is om ons te vergeven, ons aan te nemen of te zegenen. 

			Geliefden, laat uzelf niet verhongeren omdat u niet wilt komen en aannemen. Laat Gods uitnodiging u overtuigen. Hecht meer waarde aan Zijn aansporing om te geloven dan aan uw eigen onwaardigheid. Zeg tegen uzelf: ‘Ik weet dat deze dingen te goed voor mij zijn en dat ik ze niet waard ben, maar als Hij mij niet buitensluit, zal ik mezelf zeker niet buitensluiten. Als Hij mij uitnodigt om te komen en aan te nemen en te geloven, dan meent Hij dat. Hij schenkt als een koning en ik zal het aannemen zoals het een nooddruftige betaamt van Iemand Die zo rijk is dat Hij het niet eens mist, maar Die blij is om te geven.’

			Wel, dat is mijn eerste raad: uw beker vloeit over, dus drink!

			Het volgende is, christen, dat als uw beker overvloeit en u daaruit drinkt, u daarvan aan anderen moet doorgeven.

			We verwaarlozen te veel het vertroosten van hen die terneergeslagen zijn. Behoort het niet tot de plichten van elk kerklid om een pastor te zijn en in het bijzonder zorg te dragen voor anderen die wellicht moedeloos en verdrietig zijn? 

			In een kerk als deze is het pastoraat van één man natuurlijk onbetekenend. Ik zal de naam pastor niet eens willen aannemen als ik daarmee geacht zou worden om het werk van een pastor alleen uit te voeren. In een kerk met vierduizend leden kunnen we nooit een goed opzicht hebben tenzij elk lid op anderen toezicht houdt, de lasten van de ander draagt en zo de wet van Christus vervult. (Gal. 6:2)

			Ik draag u op om dit te doen. Ik weet dat velen van u deze plicht ijverig vervullen, maar ik draag u op om nog ijveriger te zijn. Draag zorg voor hen die verdriet hebben en somber zijn. Vertel over uw ervaring alsof u een fles verkoelend water aan hun dorstige lippen zet.

			Nogmaals, wanneer God uw beker heeft laten overvloeien, probeer Hem dan te dienen niet slechts uit plicht, maar overweldigd door dankbaarheid. U die ontvangen hebt, geef wat u ontvangen hebt aan God. Als Hij u veel heeft gegeven, geef Hem dan veel terug. Vertrouw erop dat, zelfs vanuit een egoïstisch standpunt bezien, er grote wijsheid in deze uitspraak ligt: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven. (Luk. 6:38) Als u geen geld kunt geven, geeft dat uw tijd, uw talenten. Geloof mij, hoe meer u voor God doet, des te meer u kunt doen en des te groter de blijdschap zal zijn die u in het doen zult ervaren.

			Het zijn luie christenen die vastgeroest raken, het zijn uw ongebruikte sleutels die hun glans verliezen. U die wegteert in schandelijke rust, u kent de vreugde niet die een kind van God bezit. Een christen zou deze overtuiging moeten hebben: ‘Ik zal alles doen wat ik kan en nog iets meer, omdat ik van God meer kracht ontvang dan ik had, zodat ik toch nog wat meer kan doen. Ik zal mijn plicht niet afmeten aan wat anderen zeggen over wat ik zou moeten doen. Maar veronderstel dat ik mij aan mijn plicht zou willen onttrekken, dan zou ik het toch niet doen. Als ik al bepaalde bedenkingen had, dan zou ik ze niet kunnen uiten. Als het al mogelijk zou zijn dat ik mijn Heere iets zou kunnen onthouden, dan zou ik het niet durven. Ik wil die mogelijkheid niet eens overwegen. De liefde die Hij in mijn hart plant, staat me dat niet toe.’

			Als uw beker overvloeit, laat dan uw dienst ook overvloedig zijn. ‘Wees vurig van geest. Dien de Heere.’ (Rom. 12:11) Laat uw vrijgevigheid overvloeien, geef zonder beperking. Laat uw gebeden overvloeien, ‘bid zonder ophouden.’ (1 Thess. 5:17) Laat uw gezangen en psalmen overvloeien van lof, prijs Hem zolang u er nog bent. (Ps. 146:2) Laat uw spreken over Hem overvloeien, vertel de mensen wat een goede God Hij is. Prijs Hem! U kunt Hem nooit genoeg prijzen. Overdrijven is op dit punt onmogelijk.

			Laat Christus’ hoofd overladen worden met de meest verheven lofprijzing, en dan verdient Hij toch nog beter. Laten de engelen plaats voor Hem maken en hun tronen op elkaar stapelen. Laten ze Hem naar de zevende hemel geleiden, boven de hemel der hemelen en laat Hem daar een verheven troon bekleden. Toch is Hij zelfs dan niet zo hoog als Zijn Vader Hem heeft geplaatst.

			Woorden kunnen zijn heerlijkheid niet beschrijven, alle taal bezwijkt onder het gewicht van Zijn heerlijkheid. Ook al zouden er uit alle hoeken van de hemel en de aarde allerlei wijze en scherpzinnige metaforen en vergelijkingen verzameld worden, ze zouden zelfs de zoom van Zijn kleed niet aanraken. Hij is zo groot en zo goed dat uw liefde en uw trouw, uw toewijding en uw ijver niet geschikt zijn om zelfs de riem van Zijn sandalen los te maken. (Luk. 3:16)

			Spreek dan veel over Hem! Laat uw spreken overvloeien als de taal van Rutherford in zijn brieven, waarin hij soms uitstijgt boven de grenzen van redelijkheid en matigheid om zijn Heere te loven en te prijzen. Laat de taal waarmee u over Christus spreekt lijken op die van de apostel Paulus. Hij zet alle regels van zinsbouw, grammatica, taal en al het andere aan de kant en maakt nieuwe woorden, verzint nieuwe uitdrukkingen en haalt tijdsvormen en de wijs door elkaar en ik weet niet wat nog meer, omdat zijn ziel zich niet volgens de gewone menselijke taal kon uitdrukken.

			Laat uw lofprijzing naar uw Heere en Koning overvloeien. Heb Hem lief! Prijs Hem! Loof Hem! Laat zijn leven via U zichtbaar worden! Zo kunt u Hem slechts verheerlijken! Sterf in Zijn armen, zodat u Hem eeuwig mag verheffen in de bovenste hemelen. God geve dat wij christenen mogen zijn die geestelijk rijk zijn, die onze kracht en capaciteiten gebruiken als de prinsen die we zijn, tot eer van Hem Die meer is dan een prins en Die groter is dan een koning.

			Amen.

			De overvloeiende beker (2)

			‘Mijn beker vloeit over.’ (Psalm 23:5)

			In deze uitdrukking bereikt de psalm een hoogtepunt. De dichter kan niet hoger stijgen. Hij heeft geprobeerd te omschrijven hoe gezegend hij is met de Heere als Zijn Herder, maar na al zijn pogingen beseft hij dat hij tekortschiet. Zijn vers heeft niet de hoogte bereikt die past bij het grote onderwerp ervan. Ook heeft zijn ziel, hoewel vervuld met dankbaarheid, de onmetelijke genadegaven niet kunnen bevatten.

			Daarom roept hij in heilige verwondering over de overvloed van genade uit: ‘Mijn beker vloeit over.’ In één kort, maar zeer veelzeggend zinnetje zegt hij zoiets als: ‘Ik heb niet slechts genoeg, maar meer dan genoeg. Ik bezit niet alleen alles wat ik kan bevatten, maar ik beërf een overvloed van vreugde, een overvloed van zegen, mateloze gunst en oneindige liefde. Mijn beker vloeit over.’

			We weten niet wanneer David deze psalm heeft geschreven. Het lijkt echter alsof er in zijn leven geen periode is geweest waarin hij deze uitdrukking zou hebben kunnen gebruiken wat betreft zijn tijdelijke omstandigheden. In zijn jeugd was hij een herdersjongen die de kudde van zijn vader hoedde, en zo’n beroep brengt veel ontbering en ongemak met zich mee. Bovendien lijkt het alsof hij het voorwerp was van de kwade wil van zijn broers. Hij werd niet op schoot gewiegd in weelde en overvloed en ook niet mateloos verwend. Hij was gehard door het leven buitenshuis en had het thuis ook niet makkelijk. Het is dat hij een diep geestelijk man was en daarom vrede vond in Zijn God, anders had hij nooit kunnen zeggen: ‘Mijn beker vloeit over.’ 

			Toen hij in het openbare leven verscheen en aan het hof van koning Saul woonde, en zelfs diens schoonzoon was geworden, was zijn positie veel te gevaarlijk om hem vreugde te geven. De koning haatte hem en probeerde telkens weer hem te doden. Als hij niet had gesproken over genade, maar over zijn uiterlijke omstandigheden, dan had hij toen niet kunnen zeggen: ‘Mijn beker vloeit over.’ 

			Tijdens de periode waarin hij verbannen was, verbleef hij in de holen en grotten in de bergen en in de eenzame plaatsen in de wildernis. Daar vluchtte hij als een opgejaagde veldhoen heen om zijn leven te redden. Hij had geen rust voor zijn voet en verlangde hevig naar de eredienst in Gods huis. Zij die hem gezelschap hielden konden hem geen troost bieden. Ongetwijfeld was het alleen met betrekking tot de geestelijke dingen dat hij toen had kunnen zeggen: ‘Mijn beker vloeit over.’

			Toen hij koning werd over Israël, wat ver uitging boven alles wat hij misschien gedacht had te zullen bereiken, waren zijn omstandigheden jarenlang uiterst moeilijk. Het huis van Saul streed tegen hem en daarna bonden de Filistijnen de strijd met hem aan. Hij ging van oorlog naar oorlog, en marcheerde van strijd naar strijd.

			De positie van een koning is op zichzelf al lastig genoeg, maar deze koning was al vanaf zijn jeugd af aan een man van oorlog geweest. Als hij de genade van God niet had gehad en de heerlijkste zegeningen van het verbond, dan had hij zelfs op de troon niet kunnen zeggen: ‘Mijn beker vloeit over.’

			In zijn latere jaren, na zijn grote zonde met Bathseba, bevond hij zich onophoudelijk in moeilijkheden, en wel zo erg dat ze het hart van de oude man bijna gebroken moeten hebben. U herinnert zich de klacht: ‘Mijn zoon Absalom, mijn zoon, mijn zoon Absalom! Och, was ik maar in jouw plaats gestorven, Absalom, mijn zoon, mijn zoon!’ (2 Sam. 18:33) Dat vormde het slot van een lange beproeving, veroorzaakt door zijn onbeschaamde lieveling. Het was een beproeving waaraan er vele andere vooraf waren gegaan, waarin het ene na het andere familielid het rechte pad verliet.

			Ook werd hiermee het hoofdstuk van zijn moeilijkheden niet afgesloten, want tot het laatste toe vermeerderden de zorgen van zijn hart. De goede oude man moest op zijn sterfbed zeggen dat, ook al verheugde hij zich in het vaste verbond met God, zijn huis toch niet zo met God was als hij in zijn hart had verlangd. (Zie 2 Sam. 23:5)

			Daarom kunnen we de tekst niet aangrijpen om te zeggen: ‘Dit is de uitroep van een man die zich in gemakkelijke omstandigheden bevindt, die nooit werd beproefd. Dit was het lied van iemand die door de voorzienigheid werd begunstigd, die nooit een onvervulde wens heeft gekend.’ Dat is niet zo. David was een man van smarten. Hij heeft het juk in zijn jeugd gedragen en werd in zijn ouderdom gekastijd. 

			U hebt geen Croesus voor u, wiens grote voorspoed  een verschrikking werd, of een Alexander, voor wie de eindeloze veroveringen alleen maar een aansporing waren om te streven naar meer. Zelfs geen Salomo, onder wiens regering er ononderbroken vrede en commerciële groei was – maar u hebt David voor u, de man die uitriep: ‘Watervloed roept tot watervloed, terwijl Uw waterkolken bruisen; al Uw baren en Uw golven zijn over mij heen gegaan.’ (Ps. 42:8)

			Echter, voor hem woog het geestelijke zwaarder dan het natuurlijke, zodat de vertroostingen van deze zoon van Isaï zijn beproevingen toch overtroffen. Zelfs in zijn benauwdste ogenblikken waren er heerlijke momenten van gemeenschap met de Heere, waarin hij verheugd sprak: ‘Mijn beker vloeit over.’

			Laten we nadenken over bepaalde bekers die nooit overvloeien. Laten we vervolgens, als onze beker overvloeit, overwegen waarom dat gebeurt. En laten we ten derde overwegen wat dan een gepaste reactie is.

			I. De bekers van sommige mensen vloeien nooit over. Veel bekers worden niet eens gevuld, omdat men ze meeneemt naar de verkeerde bron. Dat zijn de bekers die onder de druppelende vergaarbak van de wereld worden gehouden. Mensen proberen al hun genoegen in rijkdom te vinden, maar dat zal hun nooit lukken. De rivier de Pactolus6 vult niemands beker; dat kunnen alleen de beekjes van de rivier die de stad van God verblijden. (Ps. 46:5)

			Wat geld betreft heeft iedereen genoeg wanneer hij slechts iets meer zou hebben, maar geen mens is tevreden met wat hij verdient. Ware rijkdom ligt niet in overvloed. Het hart van de mens is niet voller omdat zijn beurs zwaar is.

			Mensen hebben gedacht hun beker te vullen uit de vuile plassen die zij ‘plezier’ noemen. Maar ook dat is tevergeefs, want hun begeerte groeit, hun hartstocht wordt allesverslindend en lust roept als een bloedzuiger: ‘Geef, geef!’ (Spr. 30:15) Het bedorven hart raakt nooit bevredigd, net zomin als de kaken van de dood en de muil van het graf. Bij de verontreinigde poel van plezier is nog nooit een beker gevuld, hoewel er duizenden gebroken werden. Het is een bijtend brouwsel dat de kruik aantast en dat heen vreet door het vat waar de vloeistof instroomt.

			Sommigen hebben geprobeerd hun geest te vullen met roem en eer. Ze streefden ernaar om aanzien te hebben door eervolle titels te dragen die ze in een oorlog verkregen of via studie behaalden. Maar de hoogste roem veroorzaakt geen diepe voldoening. Wanneer u zich tot de biografieën van de groten wendt, zult u ontdekken dat ze diep in hun hart geen voldoening kregen uit de grootste successen die ze hebben behaald. 

			Als u op zoek moest naar mensen die werkelijk ellendig zijn, dan kon u misschien beter naar de parlementsgebouwen gaan en naar de paleizen van hen die volken regeren dan naar armoedige achterbuurten. Want verschrikkelijke ellende gaat vaak in purper en scharlaken gekleed, en kwelling viert feest aan de tafel van koningen. Geen bekers worden gevuld uit de sprankelende fontein van roem.

			Jonge mensen, jullie staan aan het begin van je leven. Je hebt de beker in je hand en je wilt die vullen. Laat ons – degenen onder ons die ervaring hebben met de wereld – je waarschuwen dat de wereld je ziel niet kan vervullen. Dat lukt zelfs niet met het armzalige, ongezonde brouwsel dat ze je aanbiedt. Ze zal net doen alsof ze je beker vult, maar  dat kan ze nooit.

			In de ziel is een verlangen dat nooit vervuld kan worden, behalve door haar Schepper. Alleen in God wordt het hart dat Hij voor Zichzelf gemaakt heeft, vervuld.

			Sommige bekers worden nooit gevuld vanwege de eenvoudige reden dat zij die de bekers dragen aan de verschrikkelijke ziekte van natuurlijke ontevredenheid lijden. Onbekeerde mensen zijn niet allemaal even ontevreden, maar sommigen zijn intens ontevreden.

			U kunt evengoed een beker vullen waarvan de bodem is weggeslagen als het hart van een ontevreden mens. Een tevreden mens kan genoeg hebben, maar een ontevreden mens nooit. Zijn hart lijkt op de Poel Moedeloosheid, waarin duizenden wagonladingen van de beste materialen werden gestort. De poel slokte ze op en toch werd de situatie er niet beter van. Ontevredenheid is een bodemloos moeras, dat, al zou er een wereld in gegooid worden, slechts zou sidderen en omhoog zou komen om te vragen om meer. Een ontevreden mens veroordeelt zichzelf tot de bitterste vorm van armoede. Hij maakt zichzelf tot zo’n grote armoedzaaier dat zelfs de inkomsten van wereldrijken hem niet rijk zouden kunnen maken.

			Bent u het slachtoffer van ontevredenheid? Jonge mensen, voel je je alsof je nooit tevreden kunt zijn terwijl je leerling bent? Ben je ongeduldig in je huidige positie? Geloof me, het is zoals wat George Herbert vroeger over het inkomen gezegd heeft: ‘Wie niet van twintig pond per jaar kan leven, kan ook niet leven van veertig pond.’ Ik kan dus stellen dat wie niet tevreden is in zijn huidige positie, niet tevreden zal zijn in een andere, ook al zou hij daar twee keer zoveel bezittingen aan overhouden.

			Jongeman, al zou je bezit bijeenbrengen totdat je geweldig rijk geworden was, dan zou je toch met datzelfde hongerige hart in je borst hunkeren naar meer. Wanneer de aasgier van ontevredenheid eenmaal zijn klauwen in je heeft geslagen, dan zal die niet ophouden om je vitale organen aan stukken te rijten.

			Misschien staat u niet langer onder het gezag van leraren en voogden, maar bent u aan uw eigen leven begonnen en bent u toch ontevreden met de voorzienigheid. U droomde dat als u getrouwd zou zijn en kinderen om u heen zou hebben en een eigen huis had, u dan tevreden zou zijn.

			Het is zover gekomen, maar bijna niets stemt u tevreden. De maaltijd die vandaag voor was klaargemaakt, was u niet goed genoeg. Het bed waarop u vannacht zal liggen, zal u niet zacht genoeg zijn. Het weer is te heet of te koud, te droog of te vochtig. U ontmoet vrijwel nooit iemand van uw medemensen die helemaal naar uw zin is. Hij is of te scherp en heetgebakerd, of anders is hij te gemakzuchtig en heeft hij geen ‘pit’. U ontmoet nooit iemand die aan uw ideaal van een goed mens voldoet. De groten zijn allemaal al gestorven en het ontbreekt de huidige generatie aan echte mensen.

			Sommigen van u zijn niet blij te maken. U bent pas in een goede stemming als alles verkeerd is. U bent niet te genieten totdat u ’s morgens eerst gemopperd hebt. Het is onmogelijk om u tevreden te stellen. 

			Ik ken mensen die, al zouden ze in het paradijs zijn, iets aan te merken zouden hebben op de open plaatsen in de hof van Eden. Ze zouden voorstellen om de loop van haar rivieren te verleggen en de plaats van de bomen te veranderen. Als de slang buitengesloten zou zijn, zouden ze eisen dat hij binnen zou mogen komen en verontwaardigd zijn wanneer hij verworpen zou worden. Ze zouden kritiek hebben op de muziek van de engelen, iets op de cherubim aan te merken hebben en algauw genoeg krijgen van witte kleren en gouden harpen. Als laatste uitweg zouden ze boos worden over een plaats die zo volkomen gelukzalig is dat hun niet eens een hoekje is gegund waar ze kunnen toegeven aan hun hatelijke, vitterige gedrag. De beker die overvloeit is niet bereid voor mensen met zo’n opstandig gemoed.

			We weten van sommigen dat hun beker niet zal overvloeien omdat ze jaloers en afgunstig zijn. Ze zouden op zich best tevreden zijn met wat ze hebben, maar iemand anders heeft meer dan zij en dat kunnen ze niet verdragen. Wanneer ze zien dat iemand anders een betere plek in de maatschappij heeft, dan verlangen ze ernaar om hem naar hun eigen niveau neer te halen.

			Vriend, wanneer u het moeilijk vindt om uw eigen lot te dragen, dan kunt u toch zeker niet wensen dat een ander dat lot ook moet ondergaan? Als uw omstandigheden moeilijk zijn, zou u blij moeten zijn dat anderen niet net zo erg getroffen worden. 

			Het is heerlijk wanneer een mens zijn jaloersheid kwijtraakt, want dan verheugt hij zich in de vreugde van anderen. En met een verborgen toe-eigening, die ver afstaat van iets wat op diefstal lijkt, noemt hij alles wat andere mensen toebehoort zijn eigendom. Want in hun rijkdom is hij ook rijk. Hij verheugt zich in hun blijdschap en is bovenal blij dat zij gered zijn. Sommigen onder ons weten wat het is om te twijfelen aan onze eigen redding en toch te ervaren dat we Jezus Christus altijd moeten liefhebben vanwege het feit dat Hij andere mensen redt.

			Ik roep u op om jaloersheid uit te bannen! Die groene slang is een uiterst gevaarlijke gast in het huis van ieder mens. Onthoud dat hij zich zelfs schuil kan houden in de harten van heel goede mensen. Het kan zijn dat een dominee de gaven van een andere dominee niet kan waarderen, omdat het lijkt alsof die aantrekkelijker zijn dan die van hemzelf.

			Wanneer ze zien dat een ander nuttig is, zijn goede mensen te veel geneigd om te zeggen: ‘Ja, maar hij doet niet dit’, of: ‘Zij doet niet dat.’ Ze merken op: ‘Hij is heel nuttig, maar nogal eigenzinnig’ – alsof er ooit iemand is geweest die iets in deze wereld heeft gedaan dat niet eigenzinnig was.

			Vaak wordt de eigenzinnigheid van deze mensen (ook al kan die op zichzelf beschouwd onaangenaam zijn) zo door God gebruikt dat ze de kracht worden van de mannen en vrouwen die Hij wil gebruiken om nieuwe wegen van dienstbaarheid in te slaan. Wat u onvoorzichtigheid noemt, zou geloof kunnen zijn en wat u veroordeelt als koppigheid, zou slechts een sterke persoonlijkheid kunnen zijn, die nodig is om in moeilijke omstandigheden te volharden.

			Als u begenadigde mensen aantreft, moet u God daarvoor danken en niet wensen dat ze anders zouden zijn. Wanneer ze door goddelijke genade zijn vernieuwd, moet u hen zo veel mogelijk helpen en zo goed mogelijk gebruik van hen maken. Als hun klok niet dezelfde toon uitgalmt als die van u en als u die toon niet kunt veranderen en toch voelt dat uw toon samen met die van hen dissonant zou klinken, moet u God bidden om uw klok af te stemmen op die van hen. Dan zal er van de heilige torenspits een heilige, volmaakte, harmonieuze toon klinken, door de harmonie van alle klokken en hun tonen, waarin God alleen geprezen wordt. Veel bekers vloeien niet over door afgunst en jaloezie.

			Nog één ander aspect: ongeloof staat het overvloeien van de beker zeker in de weg, zelfs bij de beste mensen. U kunt niet in dezelfde gesteldheid zijn als de psalmdichter wanneer u twijfelt aan uw God. Let goed op hoe hij het verwoordt: ‘De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets.’ Hij heeft geen last van angsten, akelige voorgevoelens of twijfels. Zijn ziel heeft bezorgdheid een scheidbrief gegeven. Nu zegt hij: ‘Mijn beker vloeit over.’

			Waar piekert u over, zuster? Wat is de nieuwste reden waarom u zich zorgen maakt? Als u zich heel uw leven zorgen hebt gemaakt, zult u uw man, uw kinderen en uw bedienden verdriet hebben gedaan. Uw man denkt wat u betreft: ‘Ze is een goede vrouw. Ik heb niets op haar aan te merken, behalve dat ze wat op anderen aan te merken heeft en dat ze treurt wanneer daar geen reden toe is.’

			Ik bid dat het de Heere zal behagen om uw harp zo af te stemmen dat ze niet langer zulke wanklanken zal voortbrengen, maar blijde klanken van lof. U hebt grote behoefte aan een meer kinderlijk geloof in God. Neem Gods Woord en stel uw vertrouwen daarop, zuster, en uw beker zal ook overvloeien.

			Waar maakt u zich zorgen over, broeder? U glimlachte zojuist bij de gedachte hoe sommige vrouwen zich zorgen kunnen maken, want u dacht: ‘Och, hun zorgen zijn niet te vergelijken met de verantwoordelijkheden die mannen hebben in het zakenleven!’

			Wat weet u daar nou vanaf? Vrouwen hebben een last te dragen die net zo zwaar is als die van hun mannen en broeders. Maar wat is uw nood? Is het iets dat u niet aan God durft te vertellen? Wat hebt u er dan mee te maken? Is het iets dat u niet aan God kunt vertellen? Wat is er dat u weigert uw hart uit te storten? Is het iets wat u weigert aan God te vertellen? Dan zal het een last en een vloek voor u zijn die steeds zwaarder en zwaarder zal worden, totdat hij u tegen de aarde zal verpletteren. Vertel het aan uw grote Helper!

			U gelooft in God wat betreft uw zonen. Geloof dan ook in Hem wat betreft uw bezit. Geloof in God wat betreft uw zieke vrouw of uw stervend kind. Geloof dan ook in God wat betreft uw verliezen, uw verschrikkelijke schulden en uw aflopende zaak.

			Een hart dat open ligt voor de Heere is nodig om volkomen tevredenheid te verkrijgen. God heeft dat bewezen en ik spreek uit ervaring. Er was iets waarover ik me zorgen maakte, iets dat ik bijna niet aan anderen kon vertellen zonder het wellicht nog erger te maken. Ik had mijn best gedaan en er over gebeden, maar zag geen uitweg. Uiteindelijk heb ik het bij God neergelegd, met de gedachte dat als Hij er geen uitweg voor zou vinden, het maar onopgelost zou moeten blijven. Ik had me voorgenomen dat ik er niets meer mee te maken zou hebben – en toen ik dat gedaan had, was het probleem verdwenen. Omdat het verdwenen was, vond ik een extra reden om God te vertrouwen en kon ik opnieuw zeggen: ‘Mijn beker vloeit over.’

			We moeten door het geloof met beide voeten wandelen. Sommigen proberen met de linkervoet door het geloof te wandelen, maar willen hun rechtervoet niet van de grond optillen en komen daarom niet vooruit. Alleen door het geloof, alleen door het geloof moeten we leven. Wie leert om dat te doen zal spoedig zeggen: ‘Mijn beker vloeit over.’

			Ik heb geen tijd om hier verder over uit te weiden, hoewel er veel meer over te zeggen valt, want er zijn bekers die nooit overvloeien en die dat ook nooit zullen doen.

			II. Maar in de tweede plaats, waarom vloeit onze beker over? Wanneer we werkelijk in Jezus hebben geloofd, niet met een wankelend geloof, maar volkomen oprecht, dan zal daar vreugde op volgen. 

			Ten eerste vloeit onze beker over omdat, wanneer we deel hebben aan Christus, we in Hem alle dingen ontvangen. ‘Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?’ (Rom. 8:23)

			Deze en de toekomende wereld is van ons:
de aarde is ons tijdelijk onderkomen en de hemel ons thuis.

			Tussen het hier en nu en de hemel zal het ons aan niets ontbreken waarin God niet heeft voorzien. De belofte luidt: ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.’ (Matth. 6:33) Een oude puritein heeft het eens zo gezegd: Aardse gemakken lijken op pakpapier en lint. Die hoeft u niet te kopen, want ze worden erbij gegeven wanneer u meer waardevolle spullen koopt. Zoek het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

			Onze God lijkt niet op de hertog Alva, die beloofde de levens van een paar protestanten te sparen en vervolgens weigerde hun eten te geven, zodat ze verhongerden. Het is niet zo dat God ons Zijn eeuwige leven geeft en daarna weigert te geven wat nodig is om dat te beërven. Hij zal ons de hele weg van Gosen naar Kanaän van manna voorzien en ons de rots waar het water uit stroomde laten volgen terwijl we in de wildernis zijn. ‘Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat.’ (Ps. 84:12) 

			‘Uw schoenen zullen van ijzer en brons zijn; laat uw kracht zijn overeenkomstig uw dagen!’ (Deut. 33:25, Eng. vert.) Een paar dagen geleden beklom ik een heuvel en terwijl ik langs de steile kant afdaalde, maakte een scherpe steen een enorme scheur in mijn schoen. Toen moest ik aan die belofte denken: ‘Uw schoenen zullen van ijzer en brons zijn.’ Wanneer de weg ruw is, zal een sterke schoen uw voeten geschikt maken om daarop te wandelen.

			Het zal met u net zo zijn als bij de Israëlieten; hun voeten raakten niet opgezwollen en de kleren die ze droegen raakten niet versleten. U zult alles in God vinden en God in alles.

			Maar er is nog een andere reden waarom onze beker overvloeit. Onze beker vloeit over omdat de eeuwige God Zelf ons deel is. ‘De Heere is mijn Herder.’ De psalmdichter noemt Hem: ‘Mijn God.’ Een van de lieflijkste vertolkingen van de psalmen is te vinden in de oude Schotse berijming van Psalm 42:

			Want ik weet dat ik Hem weer zal prijzen
Die uit genade voor mij
de verlossing van mijn aangezicht is.
Ja, mijn eigen God is Hij.

			Ik zou wel kunnen stoppen met preken om slechts deze woorden te herhalen: ‘Mijn eigen God, mijn eigen God.’ Want de Heere is mijn God, alsof er niemand anders in de wereld is die daar ook recht op kan hebben.

			Achteruit engelen en aartsengelen, cherubim en serafs en menigte die door Zijn bloed is vrijgekocht! Wat uw rechten en voorrechten ook mogen zijn, u kunt mijn erfenis niet verminderen. God is zonder twijfel helemaal van mij: al Zijn volheid, al Zijn eigenschappen, al Zijn liefde, Zijn hele Zelf, alles, alles is van mij, want Hij heeft gezegd: ‘Ik ben uw God.’ (o.a. Jes. 43:3) Wat een deel is dit! Welk verstand kan dit bevatten? 

			Gelovige, zie hier uw oneindige schat! Zal uw beker nu niet overvloeien? Welke beker kan uw God bevatten? Wanneer uw ziel groter gemaakt zou worden en zo wijd als de hemel zou zijn, dan zou u uw God niet kunnen bevatten. Als u zou groeien en groeien totdat uw wezen zo groot was als zeven hemelen en het hele heelal bij u in het niet zou zinken, dan zou u Hem Die oneindig is toch niet kunnen bevatten.

			Wanneer u door het geloof weet dat Vader, Zoon en Heilige Geest door het verbond werkelijk uw deel zijn, dan moet uw beker wel overvloeien.

			Maar wanneer ervaren we dit? Wanneer zien we dat onze beker overvloeit? 

			Ik denk dat dit allereerst is wanneer we veel meer ontvangen dan waarom we ooit hadden gebeden. Is dat bij u niet het geval? Genade is naar uw huis gekomen en u zegt: Waarom overkomt mij dit? Ik had nooit zo’n grote zegen durven vragen! Hij is ‘bij machte te doen ver boven alles wat wij bidden of denken.’ (Rom. 3:20)

			U knielde neer en bad God om u in uw nood te verlossen. Hij heeft het gedaan, maar Hij sleepte u er niet maar ternauwernood doorheen, maar Hij deed uw voeten in de ruimte staan. (Ps. 31:9) U hebt uitgeroepen: Is dit de manier waarop u met mensen omgaat, God? Ik was al dankbaar geweest als U mij slechts ternauwernood had verlost, maar nu vloeit mijn beker over.

			U vroeg de Heere om u genoeg te geven voor elke dag en zie, Hij schonk u een overvloed aan aardse genoegens en Zijn zegen daarbij. Moet u niet zeggen: ‘Mijn beker vloeit over’?

			U hebt Hem gevraagd uw oudste dochter zalig te maken, maar in Zijn oneindige genade heeft het Hem behaagd om een aantal, of misschien zelfs al uw kinderen te bekeren. U begon les te geven op de zondagsschool en u bad de Heere of Hij zou geven dat er één ziel bekeerd zou worden. Nou, Hij heeft dat zelfs bij tientallen gedaan. Zou u niet zeggen: ‘Mijn beker vloeit over’?

			Toen ik begon met preken was ik er zeker van dat mijn kleine ontmoetingsruimte groot genoeg was en dat mijn invloed daarmee ver genoeg reikte. Wanneer de Heere mij gezegd had: Voordat u naar de hemel gaat zal ik u duizend zielen schenken als beloning, dan was ik heel blij geweest en in tranen van vreugde uitgebarsten. Maar hoeveel duizenden heeft Hij me er nu gegeven als zegels van mijn bediening! Mijn beker vloeit over! Mijn God heeft ver boven al mijn verwachtingen of verlangens met mij gehandeld! Dat is Zijn manier van doen. Hij geeft als een Koning. Hij heeft al mijn armzalige gebeden ver overtroffen en mijn geloof ver achter Zich gelaten.

			Ik ben ervan overtuigd, geliefden, dat velen van u veel dingen over God weten waar u nooit om hebt gevraagd. U hebt verbondszegeningen ontvangen waarnaar u nooit hebt gezocht en u geniet van zaken die u voor uzelf niet voor mogelijk had gehouden. Uw beker is tot de rand toe gevuld en stroomt over. Geprezen zij de Heere, Die overvloedig geeft!

			Dit is ook het geval geweest met de beker van onze verwachting. Want we vragen om veel dingen en ontvangen ze niet omdat het ons aan verwachting ontbreekt.

			Maar hebben sommigen van u geen grote verwachtingen gekoesterd? Hebt u zich niet in uw dagdromen voorgesteld waartoe een christen in staat zou zijn? Toch heeft de Heere u meer gegeven dan wat u zich voor de geest haalde. 

			U zat aan de poort van genade en sprak: ‘Mocht ik maar binnengaan om naast de huurlingen te zitten!” Maar Hij heeft u aan de tafel laten plaatsnemen en het gemeste kalf voor u geslacht. U stond te huiveren in uw versleten lompen en zei: ‘Ik wilde wel dat mijn smerigheid weggewassen zou worden en ik wat kleding had om mijn naaktheid te bedekken!’ Maar Hij heeft het beste gewaad tevoorschijn gehaald en het u aangetrokken. U zei: ‘Had ik maar een beetje vreugde en vrede!’ Maar zie, Hij heeft muziek en reidans voor u laten klinken, en uw geest verheugt zich overvloedig in de God van uw zaligheid. 

			Ik vraag een willekeurige christen hier: Is Christus geen goede Christus? U weet dat toen koning Henry VIII met Anne van Cleves trouwde, de schilder Holbein de opdracht kreeg haar beeltenis te schilderen, waarmee de koning erg ingenomen was. Maar toen hij het portret zag, oordeelde hij heel anders en toonde hij afschuw in plaats van genegenheid. De schilder had hem teleurgesteld.

			Nu, onze Heere Jezus Christus kan nooit mooier voorgesteld worden dan Hij in werkelijkheid is. De schilders, ik bedoel de predikers, schieten allemaal tekort. Ze zijn ongeschikt om Zijn onuitsprekelijke schoonheid, die alle voorstellingsvermogen van ons verstand en hart te boven gaat, te beschrijven. Het beste wat ooit door aanbiddende dichters werd bezongen, door godvruchtige schrijvers werd geschreven of uit de mond van de beste predikers werd gehoord, doet geen recht aan de alles overtreffende uitnemendheid van onze Verlosser. Zijn werk tijdens Zijn leven en Zijn liefde tijdens Zijn sterven hebben een geheel eigen, unieke waarde, en er zijn nog grote verrassingen weggelegd voor degenen die de Zaligmaker het beste kennen.

			Jezus heeft de beker van onze verwachting gevuld totdat die overvloeit. En ik kan hetzelfde zeggen van elke genadegave die Hij in Zijn hand heeft meegebracht: er is een nog rijkere, een nog zeldzamere, een nog liefdevollere, een nog verrukkelijkere, een nog vollere, een nog duurzamere genadegave dan dat we dachten ooit te zullen kunnen ontvangen.

			Ik spreek tot sommigen die door het geloof in dienst van hun Heere leven. Broeders en zusters, u hebt geleerd grote dingen te verwachten, en u zult leren om nog grotere dingen te verwachten. Heeft God onze verwachting niet altijd makkelijk bij kunnen houden? Heeft Hij ze zelfs niet ver achter Zich gelaten? Heeft Hij ons niet Zijn gunst geschonken? 

			Het pad van een mens die door het geloof leeft is als een reusachtige trap die zich in Gods ogen steeds verder naar boven wentelt tot in het heldere licht. Maar wat ons betreft lijkt het alsof de trap zich tussen dikke wolken wentelt, die vaak zo donker zijn als de nacht. Bij iedere stap die we zetten staan we stevig op een harde steen, maar we kunnen niet onderscheiden waar we vervolgens onze voet zullen neerzetten. Het lijkt alsof we op het punt staan in een verschrikkelijke afgrond neer te storten, maar we wagen de volgende stap en dan blijkt dat we vaste grond onder onze voeten hebben. We klimmen steeds hoger en toch baant de geheimzinnige trap zich nog steeds een weg door de wolken en kunnen we geen stap van onze weg overzien.

			We hebben tot nu toe ondervonden dat onze Jakobsladder zo vast is als de eeuwige heuvels en daarom klimmen we verder. Het is ons voornemen om verder te klimmen met Gods vinger als onze gids, Zijn glimlach als ons licht en Zijn kracht om ons te ondersteunen. De stem van de Gezegende roept ons en onze voeten worden door de oproep omhooggedragen. Ze klimmen verder en verder in het vaste vertrouwen dat wanneer ons vlees zal bezwijken, onze ziel zich op de drempel van het nieuwe Jeruzalem zal bevinden.

			Ga door, geliefden! God zal veel meer doen dan u van Hem verwacht en u zult zingen: ‘Mijn beker vloeit over.’

			Soms is de tekst ‘Mijn beker vloeit over’ ook waar wat betreft de vreugde van een christen. Toen ik pas op een avond tussen onze jonge dominees zat en we allemaal het lied zongen: ‘Ik ben zo blij dat Jezus van mij houdt’, verbaasde het me niet dat de schrijver van dat lied die heerlijke waarheid telkens liet herhalen: ‘Ik ben zo blij dat Jezus van mij houdt.’

			Wanneer dit kostbare woord u in de oren klinkt, kunt u ongetwijfeld eentonigheid, herhaling en tautologie door de vingers zien. ‘Jezus houdt van mij’, ‘Jezus houdt van mij’: laat die bel maar telkens opnieuw klinken.

			Wanneer u volmaakte vreugde hebt bereikt, hebt u toch geen afwisseling nodig? Waarom zou u om variatie vragen als u zich niets heerlijkers voor kunt stellen? In het eenvoudig uitspreken van ‘Jezus houdt van mij’ ligt zoveel muziek, zowel in de klank als in de betekenis ervan, en zoveel gewicht, betekenis en kracht opgesloten, dat het wel honderd keer herhaald kan worden en nooit zal tegenstaan.

			Zo nu en dan hoor ik dat een preek wordt onderbroken door iemand die de Zaligmaker heeft gevonden. Ik zou wel willen dat we vaker op zo’n manier werden onderbroken! Het verbaast me dat als mensen voor het eerst horen dat Jezus in hun plaats heeft geleden, zij het niet uitroepen zodat de muren weerklinken. Dat is toch zeker wel genoeg om hen daartoe te dringen!

			Wat zou het een zegen zijn als dat oude vuur van de methodisten7, dat zó vurig in de harten van mensen brandde dat hun oprechte uitroepen als vonken de schoorsteen in vlogen, ook in onze koude, formele samenkomsten zou opvlammen! Kom, laten we uit onze overvloeiende bekers een drankoffer van lof uitstorten, terwijl we opnieuw uitroepen: ‘Ik ben zo blij dat Jezus van mij houdt!’

			Bent u niet gaan zitten toen u alleen was en hebt u niet ervaren: ‘Ik ben zo blij omdat ik gered bent, vergeven, gerechtvaardigd, een kind van God! Ik ben Gods geliefde! Dit vervult mij met zo’n vreugde dat ik mij nauwelijks kan beheersen?’ Wanneer er op zo’n moment iemand naar u was toegekomen en had gezegd: ‘Er is u een erfenis van tienduizend pond nagelaten’, dan zou u uw neus ervoor hebben opgehaald en dan was u van mening geweest: ‘Wat betekent dat? Ik bezit oneindig veel meer, want ik ben mede-erfgenaam met Christus. Mijn Liefste is van mij en ik ben van Hem. Mijn beker vloeit over. Ik ben te verheugd. Ik ben zo blij dat Jezus van mij houdt!’

			Op zulke momenten zou ook onze dankbaarheid moeten overvloeien. De dankbaarheid van onze dichter vloeide over toen hij dat opmerkelijke vers schreef:

			Heel de eeuwigheid zal ik voor U
mijn dankbare lofzang verheffen.
Maar ach, de eeuwigheid is te kort
om zelfs maar de helft van Uw lof uit te spreken!

			Ik heb koude critici dit vers horen veroordelen, en daarmee horen bewijzen ze dat ze niet in staat zijn om poëzie op de juiste waarde te schatten. Zouden zij de taal van de liefde door grammaticale regels willen belemmeren? Mag bezieling geen eigen taal hanteren? Het is waar dat het onjuist is om de eeuwigheid als ‘te kort’ aan te duiden, maar wanneer deze onnauwkeurigheid door de liefde wordt verklaard is ze exact nauwkeurig. 

			Als een beker overvloeit, is dat niet met zoveel druppels per minuut, maar stroomt hij, net als het dankbare hart, op een ongecontroleerde wijze over. De uitspraken van het hart zijn zo vrijmoedig als het maar kan en toch bevredigen ze niet. Het spant zich in om zich in woorden uit te drukken, slaagt daar soms een poosje in en roept uit: ‘Mijn hart brengt een goed woord voort, ik draag mijn gedichten voor over een Koning.’ (Ps. 45:2)

			Maar vroeg of laat raakt het kanaal waarlangs de woorden worden geuit door de geweldige overvloed verstopt en wordt stilte zowel noodzakelijk als verkwikkend. Onze ziel raakt soms in een gelukzalige vervoering, waarin we liever leven en dankbaarheid uitademen dan dat we kracht voelen om ze in woorden uit te drukken. Zoals de lelie en de roos God prijzen door hun leven uit te storten in geur, ervaren wij een bijna onwillekeurige uitbarsting van onszelf in liefde die zichzelf op geen enkele kunstzinnige wijze zou kunnen uiten. We zijn gevuld en vervuld, doordrenkt en verzadigd met de goddelijke heerlijkheid.

			Uw volheid, Heere, is mijn deel,
want o, die volheid is een fontein
die zowel vrij als onuitputtelijk is:
Jehova’s oneindige geschenk aan mij.

			Mijn Christus! Zing het uit in de hemelen,
laat iedere engel zijn stem verheffen,
met tienduizend harpen Zijn lof weerklinken.
Verheug u met mij, hemelse legermachten!

			III. Ten derde, als onze beker overvloeit, wat is dan onze gepaste reactie?

			Laten we ten eerste Hem die de beker gevuld heeft aanbidden. Als de beker overvloeit, laat die dan overstromen op het altaar. ‘Wat zal ik de Heere vergelden voor al Zijn weldaden, die Hij mij bewees?’ (Ps. 116:12) Onthoud dit, geliefde christenen, dat prediking geen doel op zich is, het is een middel met een doel, en dat doel is het vereren van God. Het doel van onze plechtige samenkomsten is aanbidding. Het is ook het doel en het gevolg van de zaligheid dat degenen die zaliggemaakt zijn met het aangezicht voorover neervallen om het Lam in Zijn heerlijkheid te aanbidden. Preken en bidden lijken op de stengels van het koren, maar de aar wordt gevormd door hartelijke aanbidding.

			Wanneer God uw beker heeft gevuld, aanbid Hem dan in de plechtige stilte van uw ziel. Laat elk vermogen en talent, elke begeerte, gedachte, emotie en vaardigheid de Heere aanbidden. Want de Heere is de Bron waaruit de stromen die ons tot de rand toe hebben gevuld vloeien.

			Als uw beker overvloeit, bid dan vervolgens of de Heere die groter maakt. Zegt de apostel niet: ‘Zet... uw hart wijd open?’ (2 Kor. 6:13) Spreekt David er niet over dat zijn hart verruimd moet worden? (Ps. 119:32) Zelfs in de meest ruimhartige mens is nog te veel bekrompenheid aanwezig. Ten opzichte van God zijn we allemaal slechts ondiepe en oppervlakkige vaten. Wanneer we meer zouden geloven en vertrouwen, zouden we meer ontvangen, want de beperking ligt niet bij God. Bid zoals Jabez vroeger deed: ‘Als U mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt.’ (1 Kron. 4:10)

			Het volgende is dit: als uw beker overvloeit, laat hem dan op die plaats blijven. Ik bedoel dit: de beker bevindt zich onder de stroom, de stroom blijft erin vloeien en zo stroomt de beker over. De beker zal echter niet lang overvloeien als u die weghaalt van de plek waar de stroom erin vloeit.

			Het dankbare hart stroomt over omdat de bron van genade overstroomt. Laat uw beker op de plaats blijven waar hij is. We zijn zo dwaas om de bron van het levende water te verlaten en ons tot de gebroken bakken van de wereld keren. We zeggen met de oude spreuk, ‘Laat wat goed genoeg is met rust’, maar wat betreft het hoogste goed vergeten we deze praktische grondregel. Wanneer uw beker overvloeit, hoor Christus dan spreken: ‘Blijft in Mij.’ (Joh. 15:4) David was van plan om zijn beker te laten waar die was. Hij zei: ‘Ik zal in het huis van de Heere blijven tot in eeuwigheid.’ (Ps. 23:6, Eng. vert.) 

			Als ik ergens anders preek, vind ik het altijd fijn om naar hetzelfde huis in die stad te gaan en zeg ik tegen mijn gastheer: ‘Ik zal altijd bij u komen, zolang u mij uitnodigt, want ik denk dat er geen beter huis is.’ Wanneer iemand een goede vriend heeft, is het jammer om die aan de kant te schuiven, want hoe ouder de vriend, hoe beter. De vogel die een goed nest heeft, doet er goed aan bij dat nest te blijven. Ik draag u op niet te gaan rondzwerven, maar laat de Heere uw eeuwige woonplaats zijn.

			Velen worden geboeid door nieuwe gedachten en leerstukken, en zo nu en dan vertelt iemand ons dat hij een nieuwe waarheid heeft gevonden, alsof het een glinsterende diamant was. Maar meestal blijkt het een stukje oud glas te zijn. Wat mij betreft, ik verlang naar niets nieuws, want het oude is beter en mijn hart roept uit: ‘Mijn ziel, keer terug tot uw rust, want de Heere is goed voor u geweest.’ (Ps. 116:7)

			Tenzij ze een betere fontein voor mij vinden dan de Bron die de Heere in Christus Jezus Zijn Zoon geopend heeft, zal mijn ziel op haar oude plaats blijven en haar kruik onderdompelen in het levende water. Op de plek waar mijn beker gevuld wordt, zal ze blijven en nog steeds overvloeien.

			Nogmaals, stroomt uw beker over? Roep dan uw vrienden om de overvloed op te vangen. Laat anderen delen in wat u niet voor uzelf wilt opeisen of tegenhouden.

			Christenen zouden moeten lijken op de kleine watervallen die ik in beekjes en rivieren heb gezien. Ze stromen altijd over en veroorzaken zo andere watervallen, die op hun beurt door hun blijde overvloed weer nieuwe watervallen veroorzaken, en zo wordt hun schoonheid heerlijk vergroot.

			Sommige fonteinen laten doordat het bovenste bekken overstroomt, het water in een zilveren stroom in het volgende bekken neervallen, wat op zijn beurt weer een nieuw doorschijnend gordijn van water veroorzaakt – en die fonteinen zijn toch het mooist om te zien? Wanneer God een van ons vervult, dan is dat opdat wij anderen zouden zegenen. Als Hij Zijn dienaren heerlijke gemeenschap met Hem geeft, is dat opdat hun woorden anderen zouden aanmoedigen om dezelfde gemeenschap te zoeken. En als hun hoorders een portie vast voedsel ontvangen, is dat opdat ze een deel mee zullen nemen naar huis. 

			Als u regelt dat uw eigen molen water krijgt en u vervolgens de stroom afdamt, dan zult u merken dat het water door welig tierend onkruid overwoekerd raakt, waardoor het smerig wordt. Trek de sluizen open en laat het water stromen! Voor zowel genade als voor geld is het het allerbeste om te stromen. Laat het stromen! Er komt nog meer, er komt nog meer! Als u dit aan anderen onthoudt, zal u dat tot armoede brengen, want wie zegenrijk zaait zal ook zegenrijk oogsten. (2 Kor. 9:6)

			Wanneer u de vreugde van God in uw hart ontvangt, ga het dan aan arme huilende Maria en twijfelende Thomas vertellen. Het zou kunnen zijn dat God u met opzet overvloeiende genade heeft gegeven, zodat zij die dreigen te sterven verkwikt zouden worden.

			Als laatste, vloeit uw beker over? Denk dan aan de volheid die woont in Hem uit Wie dit allemaal voortkomt. Stroomt uw beker over? Denk dan aan de vreugde die voor u is weggelegd wanneer deze altijd overvloeit in de hemelse heerlijkheid. Houdt u van het zonlicht? Verwarmt en bemoedigt het u? Wat moet het dan zijn om in de zon te leven zoals de engel Uriël over wie de dichter Milton spreekt!8 

			Koestert u de liefde van Christus? Is zij u dierbaar? Wat zal het dan zijn om uzelf in haar onbewolkte licht te koesteren! O, trok Hij het gordijn maar omhoog, zodat we een glimp konden opvangen van Zijn aangezicht dat is als de zon die schijnt in al haar kracht. Wat zal het zijn om voor eeuwig Zijn aangezicht te zien en te genieten van de kussen van Zijn mond? De wildernis verheugt zich door de dauw die van Zijn hand neerdruppelt. Wat moet het dan zijn om uit de rivieren van Zijn vreugde te drinken? Voor zijn arme heiligen was een kruimel van Zijn tafel vaak al als een feestmaal, maar wat zal het zijn als de boom des levens twaalf soorten vruchten voor hen zal voortbrengen en zij nooit meer zullen hongeren?

			Stralende dagen zouden ons de hemel in gedachten moeten brengen. Alleen moeten we wel blijven beseffen dat de meest stralende dagen hier beneden evenmin op de dagen in de hemel lijken als dat een dag in een steenkoolmijn met de lamp aan lijkt op een midzomerdag. We zijn nog steeds hier beneden. De heerlijkste vreugde hier op aarde is slechts maanlicht. We zullen spoedig hogerop komen, in de onbewolkte lucht, in het land waarvan we lezen: ‘Daar zal geen nacht zijn.’ (Op. 22:5)

			Niemand van ons kan zeggen hoe gauw we daar zullen zijn! De engel wenkt sommigen onder ons, we horen het geluid van de hemelse klokken zelfs nu in onze oren klinken. Spoedig, zo heel spoedig, we kunnen niet zeggen hoe spoedig, zullen we met Jezus zijn waar Hij is en zullen zijn heerlijkheid zien. 

			Broeders, de gedachte aan zo’n verbazingwekkende heerlijkheid laat onze bekers overvloeien, en onze vreugde vloeit over wanneer we bedenken dat het voor eeuwig en altijd zal zijn. Ogen die nooit meer zullen huilen, handen die nooit meer vuil zullen zijn, botten die nooit meer pijn zullen doen, voeten die nooit meer kreupel zullen zijn en harten die nooit meer bezwaard zullen zijn. Maar de gehele mens geheel vervuld met onuitsprekelijke blijdschap, ondergedompeld in een zee van gelukzaligheid, overstelpt met verrukte vreugde, zo vol van de hemel als dat de hemel vol is van Christus.

			Geliefde toehoorders, het laatste wat ik u wil zeggen is dit: Weet u wat het is om vervuld te zijn met de liefde van God?

			Onbekeerde toehoorder, ik weet dat u niet gelukkig bent. U zegt: ‘Ik wilde wel dat mijn beker zou overvloeien!’ Wat bent u met die beker aan het doen? ‘Ik probeer hem te ontdoen van mijn oude zonden.’ Dat zal uw beker niet laten overvloeien. ‘Ik ben mijn beker aan het wassen met mijn tranen.’ Ook dat zal uw beker niet laten overvloeien.

			Kent u de enige manier waarop u vreugde en vrede in uw hart kunt hebben? Wat zou u met een lege beker doen als u dorst had? Zou u die niet in een bron houden totdat de beker vol was?

			Dit is wat u met uw arme, droge, lege ziel moet doen. Kom en ontvang Jezus, genade op genade. ‘Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.’ (Joh. 1:12) Houd uw lege beker onder de stroom van goddelijke volheid die door Jezus Christus naar de schuldige stroomt, en ook u zult verheugd zeggen: ‘Mijn beker vloeit over.’

			Moge de Heere Zijn genade in u uitstorten, om Jezus’ wil.

			Amen.

			

			
				
						1	 Dit is een vertaling van de Engelse versie van de tekst ‘Hij verkwikt mijn ziel.’ Het Engelse werkwoord restore betekent onder andere: vernieuwen, herstellen, genezen, gezond maken, terugbrengen. De vertaling genezen leek hier gelet op Spurgeons gedachtegang het meest passend.


						2	 De Khyberpas verbindt Afghanistan en Pakistan. In de jaren veertig van de negentiende eeuw vochten de Engelsen er een zware slag uit.


						3	 (De titel van deze preek (nr. 873) is: Christus voor ons een vloek geworden.)


						4	 Zie Richteren 4.


						5	 Een maateenheid voor bijvoorbeeld tarwe, van ongeveer 35-36 liter.


						6	 Volgens oude legendes bevatte deze rivier in Turkije stofgoud.


						7	 De volgelingen van John Wesley.


						8	 Deze engel spreekt met Adam en Eva in Miltons gedicht Paradise Lost.
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